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Bestuurspagina 

Vakantie 

Het is nu eind juli. Een mooie zomerdag met lekkere temperaturen om erop uit te trekken. Dat mag ook wel na 

een half jaar waarin wij niet verwend zijn door het weer. Dit is natuurlijk een onderwerp waar wij in alle 

gesprekken wel een mening over hebben. Gelukkig hebben wij het niet zelf in de hand en ook onze 

weervrouwen en mannen kunnen met hun wijze praatjes er niets aan veranderen. Maar het is nu vakantietijd 

dus lijkt het weer nog meer bepalend voor de mensen. Velen hebben al reizen geboekt naar de zon door de 

ervaringen van de laatste maanden. En zie nu, de vakantieganger in Nederland geniet van de mooie 

zomerdagen. 

Maar waarom is door de jaren heen de vakantieperiode zo belangrijk geworden in 

het leven van mensen? Je hoort vaak om je heen zeggen, ik ben echt aan vakantie 

toe. Nog niet zo lang geleden, in de corona tijd dacht iedereen dat wij onze leefstijl 

grondig zouden veranderen. Maar wat is nu de praktijk? Top drukte op de 

vliegvelden, verre reizen worden massaal geboekt. Soms lijkt het wel dat we tegen 

elkaar moeten opbieden wie de verste bestemming heeft bereikt. Duurzaamheid en 

milieu worden even vergeten. Door het drukke leven van elke dag is een moment 

van rust nemen, een stapje terugzetten heel belangrijk. Maar gaat dat lukken op 

deze manier van vakantie beleving. Wij gaan vaak nog in een hogere versnelling van leven. Koffers inpakken en 

zo snel mogelijk de reis aanvaarden van vele kilometers achterelkaar autorijden om zo snel mogelijk op de plek 

van bestemming te zijn. Mooi dat iedereen dat op zijn of haar manier kan invullen. 

Maar vraag ik mij af, hoe gaat dit bij ons als KBO leden en senioren van Zeewolde. Het is stil in Zeewolde en 

ook veel buren van ons zijn naar elders op vakantie. Toch valt het wel op hoe druk het is op de fietspaden rond 

Zeewolde en op de Veluwe. Ook van de veerpont Ermelo -Zeewolde wordt veel gebruik gemaakt. Vaak wordt 

er gezegd dat senioren wel een heel jaar vakantie kunnen vieren. Toch zie ik om mij heen dat zonder de inzet 

van vele ouderen veel zaken niet ingevuld worden. Gelukkig zijn vele leden van ons nog vitaal en in staat een 

bijdrage te leveren als vrijwilliger, oppas enz. Eenzaamheid is een probleem in de huidige maatschappij en ook 

zeker in de vakantieperiode. De kinderen en kleinkinderen vieren vakantie. Daarom is een extra bezoek of een 

kaartje sturen ook belangrijk in deze tijd. Als ik zo erover nadenk zie ik toch vele overeenkomsten een jaar 

rond. Vanuit een positieve houding kunnen wij allen veel betekenen. Dus laat iedereen op zijn of haar manier 

vakantievieren en gezond weer thuiskomen. 

Ook na deze maanden pakken wij de draad weer op. Voor september wil ik noemen de opening van het 

seizoen en de middag over veiligheid. Wij als senioren vormen een steeds grotere groep in de samenleving. 

Daarbij is het belangrijk dat wij gezamenlijk opkomen voor onze belangen. Klein voorbeeld, een aantal 

brievenbussen wordt verwijderd omdat ze minder worden gebruikt. Is hierbij ook gedacht aan de groeiende 

groep senioren? Digitaal is goed, maar niet alles. Het bestuur hoopt velen van u weer te ontmoeten bij de 

activiteiten. Heb u vragen voor het bestuur, schroom niet en weet ons te bereiken, telefoon, e-mail of 

persoonlijk gesprek. Samen zijn wij KBO Zeewolde. 

Het Bestuur 

Piet Verschure 
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Brengt u een lid aan bij de KBO 

dan krijgt u een taartje cadeau 

 

Activiteitenplanning 2024 
   Datum.                           Onderwerp                                      
Locatie/ organisator: Activiteitencommissie                  

Donderdag 12 september Opening seizoen “muziekquiz” Open Haven 

Zaterdag 14 september  Muziek langs de blauwe Diamant 
 

Zeewolde / 40 jaar Zeewolde 
 

Donderdag 26 september Veiligheid/ in en om de woning Open Haven/samen met Welzijn Zeewolde  

Dinsdag 8 oktober  Bustoer Terschuur 
 

Nederland  
 

* Wijzigingen voorbehouden 
 

Annuleringsregeling: 

Terugbetaling van volledige restitutie van een activiteit:   
Alleen wanneer dit vóór de uiterste datum van inschrijving gemeld is. 
Wanneer geannuleerd wordt tussen de uiterste datum van inschrijving en de activiteit,  
moeten administratiekosten betaald worden: activiteit tot € 30,- : €  5,-  en activiteit boven de € 30,- : €10,- .  
Er vindt geen terugbetaling van kosten plaats wanneer een activiteit is uitgevoerd door een externe partij  
die geen restitutie bij annulering door een lid verleent. 
 

Mailadres voor aanmelding en annulering van activiteiten:  activiteit.kbo@outlook.com 
 

 

ANDERE ONTMOETINGSMOMENTEN:  
 

• Op donderdagmiddag in de Meermin v.a. 13.30u. is er gelegenheid elkaar te ontmoeten om b.v. 
gezelschapsspelletjes te spelen of te kaarten,  
een goed gesprek bij het genot van een kopje koffie of thee.  

• Op vrijdagmorgen tussen 10.00u. en 12.00u.  
in Open Haven en de Meermin voor een kopje koffie of thee. 

• Op de laatste zondag van de maand, in de Meermin, tussen 14.00u. en 17.00u.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GEZOCHT!!  

Gastvrouwen/gastheren of 

barmedewerker 

Wie komt ons gezellige team versterken? 

Bel of mail dan met Maria te Molder. 

Mob. 06-121 217 91   

mail: mtemolder@hetnet.nl 
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Levensverhalen: 

Lieve leden, hoe mooi zou dat zijn, om je 
levensverhaal met elkaar te kunnen delen!? 
 
Wij zijn op zoek naar levensverhalen die u met ons 
zou willen delen. 
Hoe is het dorp ontstaan en wat voor leuke dingen 
heeft u beleefd? 
 
Allemaal hebben we wel heel veel levenslessen 
gehad, mag ik aannemen. 
 
Bij deze doe ik een oproep aan u, om de  
“Even Bijpraten” meer levensinhoud te geven. 
Voor en met elkaar! 
Dat is het motto voor het komende seizoen! 
Wie is de volgende?  
Helpt u mee een mooie EB te maken? 
 
redactie.ebzeewolde@hotmail.com  
 

mailto:activiteit.kbo@outlook.com
mailto:mtemolder@hetnet.nl
mailto:redactie.ebzeewolde@hotmail.com


 

 

 

Uitnodiging Opening seizoen 2024-2025 
 

Het bestuur van de KBO Zeewolde nodigt U uit om op donderdag 12 september 2024 samen te 

komen en te genieten van een overheerlijk hapjesbuffet. 

Dit alles als aftrap KBO seizoen 2024-2025. 

 

Datum: 12 september 2024 

Aanvang:  13.30 uur 

Einde:  17.00 uur 

Locatie: Open Haven 

Kosten: € 22,50 

Aanmelden:     vóór 1 september 2024 
 

Deze middag zullen wij opluisteren met een muziekquiz. Vele nummers uit vervlogen tijden 

zullen de revue passeren. 

Onder het motto van: kent/herinnert U zich deze nog???? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, ik kom graag naar deze middag op donderdag 12 september 2024 en meldt mij aan door 

overmaking van €22,50 op het rekeningnummer van de KBO Zeewolde: 

NL33 RABO 0338150870 onder vermelding van: opening seizoen 2024-2025. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft U vragen: bel gerust Rob Thoen 06-22978104 
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Aan buurmannen heb je eigenlijk ook niks, tenminste wat betreft muizen. Soms brengen we elkaar naar 

het ziekenhuis en ben ik toch wel weer gemakkelijk voor hem en zeker wat de oppas van zijn piepkleine 

hondje betreft, maar nu viel hij me toch wel heel erg tegen. 

 

Net, toen ik met de dochter van één van mijn schoolvriendinnen naast elkaar zittend op de bank de foto’s 

van haar overleden moeder bekeken en we vreselijk moesten lachen om onze wedstrijd-badpakken  

(let wel in 1950), kwam er een muisje naar ons toe gelopen. “Hé een muisje” zei ze. “Jaaa” zei ik alsof hij 

elke avond op de koffie kwam en wij gingen verder… 

 

Maarrr na een gezellig etentje weer alleen thuis en voor/achter de pc geïnstalleerd, zelfs geen radio of 

tv aan voor de hoognodige concentratie, hoorde ik toch wel geluidjes en schoot mij dat muisje, inmiddels 

muis, te binnen. Wat moest ik? Gelukkig was het nog de uitlaattjd van de buurman, althans van zijn 

hond(je) en na een tijdje, het beestje moest wel snel zijn, kwam hij weer boven en werd door mij, 

staande met nog één been in mijn gangetje, uitbundig begroet.  

Je zag hem denken wat hij met deze oude vrouw moest om half twaalf ’s avonds, bijna nacht. 

 

Tja, hij wist het ook niet en ging maar eens naar bed. Fijne “naoberhulp”. 

Mij achterlatend met inmiddels groot licht aan en ogen en oren wagenwijd open. 

Het liefst had ik nog een kamer gereserveerd in “ons hotel”. 

 

Zoals altijd op het laatste nippertje (anders heb ik geen inspiratie), moest ik nog een toespraak 

schrijven voor de uitvaart van één van mijn vriendinnen, nog van de Middelbare Meisjes School: Marlies. 

 

Marlies, eigenlijk Marie-Louise of Marlies voor de zondag, maar Muis voor normaal gebruik, is verleden 

maand overleden. Zij is 87 geworden. Ze “leefde” alleen nog maar, gezeten in een stoel, met heel veel 

slangen en draden. Toch keurig gekapt en in de make-up ontving ze nog heel veel visite. Uiteindelijk is ze 

overleden met of zonder “duwtje”. 

 

Zij was degene die achter mij zat (ik moest altijd vooraan achter de lessenaar) en zij leerde wél trouw 

haar lessen. Daar had ik geen tijd voor en zij kon mij meestal wel voorzeggen als ze niet zat te dromen 

over Saruco. Hij was de enige gekleurde prachtige Afrikaanse jongeman in ons dorp en zat gelukkig ook 

op onze HBS. Als je een beetje geluk had en goed zicht op het gymveld, kon je stiekem van die prachtige, 

lange bruine benen genieten. Natuurlijk liep hij helemaal vooraan en hadden wij totaal geen oog voor onze 

Hollandse vriendjes met die witte “melkflessen” die hem op grote afstand probeerden te volgen. Ha!! 

 

Maar Marlies, beeldschoon met lang blond haar was zijn vriendinnetje ondanks dat haar moeder haar ten 

strengste verboden had ook maar met deze “kleurling, je zou je toch doodschamen” gezien te worden. 

Maar zij had geen auto, fiets of geld om haar dochter te controleren als ze (zogenaamd) weer zo nodig 

naar clubjes en/of bijeenkomsten of vriendinnen moest. 

 

Dan maar een list: ze had uit haar Indiëtijd nog een vriendin met een vrij oude zoon, die ook nog rechter 

was! En dat hij vaak ten tijde van de rechtszittingen zat te slapen was geen probleem. Hij was een lieve 

man. Muis heeft zich met verve aan zijn leven aangepast en ze kregen drie kinderen. 

 

Gelukkig heeft ze niet meegemaakt dat hun jongste dochter van 55, moeder van twee studerende 

kinderen drie dagen na haar overlijden tijdens het douchen onwel werd en overleed. 

 

Er stonden twee bamboemanden in een zee van bloemen…         Ingezonden: Elly 
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!!Vooraankondiging Veiligheid 26 september!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagelijks kunnen wij 

geconfronteerd worden met allerlei zaken die inbreuk maken op ons gevoel van veiligheid. Te 

denken valt aan personen die bij u aanbellen en iets proberen te verkopen, poging tot inbraak in 

de woning, vreemde mailtjes/appjes, overlast in uw woonomgeving zoals parkeer- en 

lawaaioverlast enz, enz. 

 

Op 26 september wordt door de wijkagent een presentatie gegeven waar verder wordt ingegaan 

op bovenstaande (en meer onderwerpen). Tevens kunt u met hem van gedachte wisselen. 

 

Zaken welke zeker de revue zullen passeren zijn: 

Valse websites  Datingfraude  Phishing 

Colportage   Babbeltrucs   Betaalverzoek via…. 

Deurbelcamera  Zorgfraude   Senior en veiligheid 

Identiteitsfraude  Storm/waterschade Wijkagent 

Na de bijeenkomst kunt U diverse uitreikstukken meenemen. 

 

Datum: 26 september 2024 

Aanvang: 13.30 uur 

Einde:  …….. uur 

Locatie: Open Haven 

Kosten: Gratis 

Aanmelden: voor 10 september 2024 

Op activiteit.kbo@outlook.com 

 

 

Programma: 

13.30 uur Inloop 

14.00 uur Start presentatie 

……..uur Pauze 

……..Nazit (eventueel persoonlijke vragen stellen aan de wijkagent) 

17.00 uur Einde 

 

 

Heeft U vragen: bel gerust Rob Thoen 06-22978104 
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Alles is grijs  
 
Het is moeilijk je voor te stellen dat de wereld gewoon doordraait, als jij iemand, die je dierbaar is verliest. 
Maar toch is het zo. De wereld draait door; het leven gaat voort. Het Wordt je Misschien even gegund weg te 
zakken in het diepe zwart van je verdriet, je wanhoop. Maar dan word je keihard teruggetrokken, je kinderen 
moeten weer naar school; werkgever vind dat je lang genoeg thuis bent geweest. Je kunt je zaak niet langer 
dichthouden of je vrienden vinden dat je wel lang genoeg gerouwd hebt. Dus probeer je maar om verder te 
leven in een wereld die misschien wel hetzelfde lijkt, maar niet langer meer hetzelfde is. Want waar eerst 
prachtige kleuren de boventoon voerden, is nu alles grijs.  
 
Die vergelijking heb ik niet van mezelf, maar van het prachtige liedje “grijs” van Nielson, dat Jaap Reesema 
vorig jaar in “Beste Zangers” zong. Nielson schreef dit liedje vlak na het overlijden van zijn beste vriend en 
neef. Het beschrijft heel treffend het gemis. Je gaat “gewoon” door, maar alles wat je leven mooi maakte is 
verdwenen. Je leeft een kleurloos bestaan, zonder plezier, zonder geluk, zonder schoonheid. “Ik wil weer zien 
zoals ik zag, toen ik jou nog had” zingt de zanger. Nou, vergeet dat maar. Het leven wordt nooit meer zoals het 
was. Dat betekent echter niet dat het niet weer opnieuw mooi kan worden. Ook al zijn de felle kleuren 
verdwenen, er kunnen onder andere prachtige warme en zachte tinten voor In de plaats komen. 
 
Je zult echt zelf moeten kleuren. Je vrienden en je familie kunnen je de potloden aangeven, maar het kleuren moet je 
zelf doen. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Je moet het tijd gunnen, anders wordt je leven een broddelwerk. 
Ik zie dat wel eens gebeuren: Mensen, die zich veel te snel weer in het “gewone” leven willen storten, die overhaast een 
nieuwe relatie aangaan, omdat ze bang zijn voor de grote grijze vlakte. Dan moet het haast wel spaak lopen. Voor 
rouwen moet je dit tijd nemen. En ook voor het weer opnieuw inkleuren van je leven. Dat kan alleen maar op jouw 
manier. Hoe goed bedoeld ook de adviezen van de mensen om je heen zijn, zij voelen niets zoals jij het voelt, maar zij 
zien niet zoals jij ziet. Kleur langzaam en bedachtzaam. Gum gerust wat uit als je het toch niet bevalt. Je mag ook best 
eens buiten de lijntjes kleuren. Het is jouw schilderij, jouw leven. En geleidelijk aan zul je ontdekken dat de lucht weer 
blauw wordt en het gras weer groen. En dat de zon niet alleen schijnt, maar ook weer warmte geeft. 
 

Gerri Langerwerf 
Ingezonden: Toos van Stokkom 

 

Alles is veranderd 
Alles is hetzelfde 
Alles is kapot 
Alles doet het nog 
Alles staat stil 
Alles gaat door alles heen 
Er is niets meer dat is zeker weet 
 
Blauw was de lucht waar ik onder sliep 
Groen was het gras waar ik over liep 
Er konden wolken vol zorgen zijn 
Uiteindelijk dreven ze toch voorbij 
Ik ben op zoek naar de rode draad 
Iets wat het allemaal logisch maakt 
Ik wil weer zien zoals ik zag, toen ik jou nog had 
Want alles is grijs 
Ohhhhh 
Alles is grijs 
Ohhhhh 
 
Alles heeft een datum 
Alles is oneindig 
Alles is alles behalve te rijmen met 
Dat jij niet meer bij me bent 

Ohhhh ohhhhh Want ik kan de zon wel zien 
Maar ik voel de warmte niet 
Ohhhh ohhhhh 
 
De wereld draait nog steeds voor mij 
Maar ze is haar kleuren kwijt 
 
Blauw was de lucht waar ik onder sliep 
Groen was het gras waar ik over liep 
Er konden wolken vol zorgen zijn 
Uiteindelijk dreven ze toch voorbij 
Ik ben op zoek naar de rode draad 
Iets wat het allemaal logisch maakt 
Ik wil weer zien zoals ik zag, toen ik jou nog had 
Want alles is grijs 
Ohhhhh 
Alles is grijs 
Ohhhhh 
 
Ik ben op zoek naar de rode draad 
Iets wat het allemaal logisch maakt 
Ik wil weer zien zoals ik zag, toen ik jou nog had 
Want alles is grijs

Bron: Songteksten.net - Songtekst: Jaap Reesema - Grijs 
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Trotse opa 

Ingezonden: Toos 
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Uitnodiging Busreis naar Oude Ambachten en 

Speelgoedmuseum op 8 oktober 2024 

 
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan 

deze unieke busreis naar Terschuur  

(en omgeving) op dinsdag 8 oktober. 
 

Datum:  8 oktober 2024 

Tijdsduur:   10.30 – 17.00 uur 

Locatie:  Opstaplocatie de Sfinx 

Kosten:  € 50,00 p.p. incl lunch 

Aanmelding voor: 1 oktober 2024 
 

In het Veluwse dorp Terschuur gaan we een kijkje nemen in het Oude Ambachten en 

Speelgoedmuseum. Dit museum biedt een werkelijk unieke en veelzijdige verzameling oude 

ambachten. Er zijn wel zo'n 100 kleine winkeltjes, kamertjes en werkplaatsen met allerhande oude 

gereedschappen en attributen uit de vorige eeuw en soms nog ouder. Je vindt er een oude smidse, 

een scharensliep, een drogisterij, een mandenvlechter, een leerlooier, een slagerij, een drukkerij en 

talloze andere neringdoenden, die hun ambacht in de vorige eeuw uitoefenden; te veel om op te 

noemen. En dat allemaal, zoals het vroeger was! 

 

In het museum worden diverse oude ambachten zoals stoelenmatten, 

klompen maken, glas in lood maken enz. regelmatig gedemonstreerd.  

De ouderen zullen met herkenning, en misschien wel met een beetje 

weemoed, terugkijken naar hun jeugd als ze de prachtige antieke 

poppen, vernuftige constructies van Meccano, Dinky Toys, oude 

kinderserviesjes, poppenhuizen, stoommachines, rijdende treinen, 

mechanisch blikken speelgoed, poppenhuizen, modelbouw, spellen en 

nog veel meer zien. 

 

   De planning is: 

   10.15 uur  Opstappen 

    12.00 uur  Lunch 

   15.00 uur Koffie met  

    ± 17.15 uur Terug in Zeewolde 

 

De volgorde van aanmelden bepaalt of u mee kunt met deze unieke busreis.  

Wij hebben maximaal 57 zitplaatsen kunnen reserveren. 
 

Aanmelding voor deze busreis: 
Door overmaking van € 50,00 per persoon op de rekening van KBO Zeewolde: 

NL33 RABO 0338150870 met vermelding van: Busreis 8 oktober 2024 

Tevens dient U zich ook aan te melden op activiteit.kbo@outlook.com 

Dit i.v.m. de te bepalen volgorde bij meer dan 57 aanmeldingen en communicatie van ons naar de 

deelnemers.  

 

Heeft U vragen: bel gerust Rob Thoen 06-22978104 

Voor deze activiteit geldt de annuleringsregeling, zie EB. 
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Een heel bijzonder gebeuren in de 2e W. Oorlog 

 
Ik ga geen ellende en narigheid vertellen, maar soms een lichtpuntje. 
Wij, 800 vrouwen, moeders en kinderen, werden getransporteerd van het ene kamp naar het andere kamp, 
in treinen volgepropt tot de grens van het oerwoud. Heel vroeger hadden de Nederlanders in het oerwoud 
een rubberplantage aangelegd, koelies met gezinnen werden er te werk gesteld en woonden daar in de 
barakken tussen de rubberbomen. 
De Jappen hadden die mensen weggejaagd om plaats te maken voor ons. 
Toen de treinen aan de grens van het oerwoud stopte, moesten we nog 800 km lopen naar de barakken in 
een lange rij. We waren uitgemergeld in de hitte en droegen ons hele hebben en houden. Veel vrouwen 
hielden het niet uit en gingen de rij uit en die werden geslagen. Mijn moeder kon ook niet meer en ging de 
rij uit, maar ik trok haar weer erin en zei “Mam, Jezus had het heel zwaar en moest Zijn kruisweg lopen met 
verdriet en pijn, geslagen en vernederd. Mam, nu lopen wij onze Kruisweg net als Jezus”. Toen mijn moeder 
de naam Jezus hoorde was het net of ze kracht ontving om verder te gaan. 
 
Toen we ons plekje kregen, gooiden we ons bagage neer en gingen we weer naar buiten. 
Mams zag krokkot (wilde postelein) en zei: ”ga zoveel mogelijk plukken”. De andere kinderen plukten ook, ik 
dacht aan manna, de volgende dag was er geen krokkot. Alle mensen zochten eten, soms besjes of 
knolletjes. Op de harde rode aarde groeit niet veel. Mam zag varens en plukte de toppen, kookte ze en wij 
moesten eten, bitter als gal. Mams zei “Bitter in  je leven maakt je sterk”. We mochten van de Jap niet 
verder het bos in, er zijn veel tijgers en slangen. De honger joeg ons wel verder en Mams zei: “We doen het 
gewoon, misschien vinden we toch nog iets”. Door de hoop gedreven liepen en liepen we. Opeens stonden 
we voor een groot moeras. Midden in het moeras stonden plantjes en ook gender, een soort groente dat 
alleen arme mensen eten. Mams sprong erin en ik schreeuwde “Mam kom terug, moeras is gevaarlijk”. Ze 
bleef doorlopen en zakte tot haar middel in het moeras. “ Mam kom terug” de kinderen werden 
zenuwachtig van mijn geschreeuw. Mam bleef doorlopen, ze zakte tot haar borst en bleef gender plukken. 
Ik had het niet meer en keek om me heen en zag een grote tak liggen. Pakte die en gooide het naar Mam. 
“Goed vasthouden Mam” en ik maar trekken, geen beweging. De modder was sterker. Mijn zusjes trokken 
mee, het ging niet en toen schreeuwde ik “Jezus help, we kunnen het niet alleen”.  
Opeens stond ons moeder weer op het droge met de groenten en ze stonk verschrikkelijk. Ze rende naar 
het riviertje waar we altijd water gingen halen en de kinderen renden achter haar aan. En ik, ik kon me niet 
bewegen, was mezelf kwijt, voelde me ingesloten in een cocon en gedachteloos. Toen kwam ons moeder 
weer terug met de schone groente en de kinderen achter haar aan. Opeens was ik weer mijzelf, we gingen 
naar de drie stenen, staken een vuurtje in het midden aan en met waterdruppels kookten we de groente.  
Toen het gaar was kregen we een paar slierten.  
 

Wat een moeder voor haar kinderen doet is onvoorstelbaar! 
Dit is echt gebeurd, voor jullie een verhaal, voor ons een belevenis, ik was toen 13 jaar.  
Als je het moeilijk hebt, roep Zijn Naam. 
 
Ingezonden: Emmy Roestenburg. 

 

 
 
 
 

10 t/m 14 september Utrecht: 50Plusbeurs wordt Be!eef 
 

In september staat de Jaarbeurs in Utrecht weer in het teken van de 50-plussers. Dit keer met een nieuwe 
naam: Be!eef later is nu! Ook de KBO is van de partij met een stand. Bovendien mogen we dit jaar een 
aantal presentaties verzorgen KBO Flevoland (kbo-flevoland.nl)  

11 

https://kbo-flevoland.nl/beleef.html


Maria Magdalena 
 

Geluk is een grote mate van tevredenheid over het leven zoals dat op je af komt. Geluk is ook beseffen dat 
je er mag zijn in moeilijke tijden. En geluk is voorleven dat je het spoor kunt vasthouden als de roze wolk je 
niet meer draagt.  

Bijna twintig jaar geleden worden deze woorden tegen me gesproken. Ik heb die toen neergeschreven en 
altijd bewaard. Ze zijn afkomstig van Maria Magdalena van Bussel, priorin van de Norbertinessen in 
Oosterhout. Dat spoor van deze bevlogen religieuze gaat altijd naar Christus en blijft vertrouwen in de 
Heer. Ook in deze coronatijden. 

Naast priorin is ze ook ondernemer. Zo ziet ze er ook uit, als een gedistingeerde vrouw. 

Ze leeft nu wat ze zolang geleden heeft gezegd tegen mij. En ze doet dat in de moeilijkste omstandigheden, 
want haar wijngaard levert 26.000 flessen op die niet verkocht kunnen worden. De KLM had er 20.000 
besteld voor de klanten in de Businessclass, maar zegde deze opdracht af midden in de crisis van corona. 
En wat doet dan een priorin die het spoor vasthoudt? Ze sluit zich niet op in haar wereld, gaat niet ten 
onder in zelfmedelijden maar doet de ramen van het klooster open en wordt gevonden door twee 
zakenlieden uit Breda die ondernemers helpen. 

Want deze Maria Magdalena is naast priorin ook ondernemer. Zo ziet ze er ook uit, als een gedistingeerde 
vrouw. Dat is haar handelsmerk, ze weet wat ze wil. Die twee zakenlieden brengen de nood van deze 
priorin onder de aandacht van Nederland en krijgen het onmogelijke voor elkaar: de 26.000 
onverkoopbare flessen zijn binnen 24 uur weg. De zusters hebben niets meer over en wachten nu op de 
nieuwe oogst. 

Binnenkort gaan ze de druiven plukken, in een feestelijke stemming. Op een woensdag in de nazomer ga ik 
zelf kijken naar dit wonder. Het loopt nog steeds storm in de winkel, drie groepen krijgen een rondleiding 
door de wijngaard en zuster Maria Magdalena komt lachend naar buiten. Ooit heeft ze gekozen voor deze 
kloosternaam omdat Maria Magdalena als eerste het lege graf zag en daarna getuigde van leven door de 
dood heen. Dat doet de priorin nu ook: als alles donker is wint het leven het toch. 
 
Ze heet terecht Maria Magdalena. En ze weet daarom zeker: de heilige Geest is over de zusters uitgestort.   

DE MUZIEKQUIZ (opening seizoen) 
 

Wat houdt dit in: 
 

· De mensen in de zaal worden verdeeld in verschillend groepjes van 4 - 6 personen. 
· Elk groepje krijgt een setje kopieën waarop verschillende plaatjes van artiesten uit de vorige eeuw staan afgebeeld. 
· Zij krijgen ook een lijst met liedjes van die artiesten die zijn afgebeeld. 
· Opdracht: zoek de juiste titels van de liedjes bij de juiste artiesten en zoek er ook het juiste plaatje bij.  

 
VOORBEELD 

 
 Naam artiest:   Willeke Alberti 
 
 Bekendste liedje:  Soerabaja 
  
 Voor elk goed antwoord krijgt de groep punten   
 en de groep met de meeste punten is de winnaar! 
  

Na het inleveren van de spelformulieren worden filmpjes van ca. 3 min. vertoond waarop de artiest zijn liedje zingt.  
Meezingen mag! 
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Bron: Column: Maria Magdalena | KRO-
NCRV 

 

https://kro-ncrv.nl/makers/leo-fijen/column-maria-magdalena
https://kro-ncrv.nl/makers/leo-fijen/column-maria-magdalena


 Column: Vakantietijd 

 
De havendagen liggen alweer een tijdje achter ons.  
Een mooi Zeewolder evenement wat doorgaans 3 dagen duurt maar dit 
jaar helaas maar 2 dagen met op vrijdagavond een vlootschouw. Een oud 
gebruik van vroeger wanneer de oorlogsvloot ten strijde ging en door de 
admiraal werd afgenomen. Zo kon hij controleren of alle schepen present 
waren en gevechtsklaar. Maar toch miste ik de oecumenische viering in de 
grote tent op de zondagochtend.  
Wel was er op de zondagochtend een schippersontbijt, ook een heel gezellig gebeuren lijkt mij, en lag er de 
Piet Hein in de Aanloop Haven. 

Weliswaar zonder zijn zilvervloot en zonder de koninklijke hoogheden 
prinses Juliana en prins Bernhard die dit schip ter gelegenheid van 
hun verloving in 1937 cadeau gekregen hebben. 
Dit zal toen wel wat stof hebben doen opwaaien zo in de crisisjaren 
vlak voor de 2e wereldoorlog. 
Zelf had ik de zondagmiddag ingepland om de schepen en alles te 
gaan bekijken, maar dat is er helaas niet van gekomen, het schijnt dat 
het zaterdagavond al afgelopen was. 

 

Voor velen is inmiddels ook de vakantietijd aangebroken, oftewel de kleine volksverhuizing. 
De tijd dat de kleinkinderen een weekje bij opa en oma komen logeren. 
Sommige opa's en oma's hebben al grotere kleinkinderen die zelf op vakantie gaan, 
om de wereld te gaan ontdekken, al dan niet in eigen land. 
Op tv zijn de eerste tegenvallers alweer te zien. Reisbureaus die ineens failliet blijken te zijn, 
Accommodaties die niet zo mooi zijn als ze in de folders worden aangeprezen en noem maar op. 
Zelf kies ik er tegenwoordig voor om met de caravan op pad te gaan in eigen land of in de omringende 
landen. Daarbij kies ik voor kleine campings met ca. 20 plaatsen en buiten het seizoen om, lekker rustig   
Maar op een kleine camping kan het ook tegenvallen. 
Ooit stond ik naast iemand die overal last van had zelfs van mensen die naar de afwasplaats liepen of het 
chemisch toilet gingen legen. 
De laatste jaren ga ik vaak naar een evenement met een camping in de buurt. 
Dit jaar bijvoorbeeld Zomerfolk in Groningen en het bloemencorso bij mijn zus in Vollenhove. 
Zat kleine campings daar in de buurt, zoals de Brederwiede en de Weerribben. 
Dit zijn meestal boerencampings waarvan sommige naast de boerenactiviteiten een camping runnen en 
sommige het boerenbedrijf hebben beëindigd en zich geheel op de camping gericht hebben.  
Maar altijd gezellige campings. 
 

En dan kom je na een paar weken kamperen weer thuis en kijk je de post na en de Zeewolder Actueel die 
opgestapeld liggen om te zien wat er tijdens jouw afwezigheid in het dorp is gebeurd. 
Dan zie je dat de tijd hier niet heeft stilgestaan, de nodige vechtpartijen en brandstichtingen. 
Dan denk ik soms dat de criminaliteit in Zeewolde meer en meer toeneemt. 
Gelukkig staan er in de Actueel veel positieve berichten op de voorpagina, zodat je gelijk kunt zien wat je 
allemaal gemist hebt: Het Pioniersfeest, de Havendagen, optredens in de Verbeelding, de Kluit of de Lux, 
die georganiseerd worden door Puur Zeewolde of Zeewolde Live. 
 

Een van mijn kleindochters begint na haar vakantie op een nieuwe school. 
Dit omdat haar oude school wordt opgeheven en een tekort aan aanmeldingen. 
Een van de gevolgen is dat er veel jongeren uit het dorp vertrekken, omdat er voor hun geen woonruimte 
of geen werk te vinden is in het dorp en naaste omgeving. 
Ook zijn er naar mijn mening minder uitgaansgelegenheden voor de jeugd van 16 tot 25 jaar. 
Is het geen idee voor B en W, om voor deze groep wat meer van deze voorzieningen te gaan treffen? 

Als de jeugd zich minder verveelt kan het zijn dat vandalisme ook afneemt.                                           A3 
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Recept 
Hartige taart met broccoli en bloemkool  
Je hoeft niet te quichen tussen je favoriete veggies.  
 
hoofdgerecht 4 personen  
740 kcal 20 min.  
bereiden 20 min.  
wachten 45 min. oventijd  
 

Aan de slag  
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Laat de plakjes 
deeg ontdooien. Snijd de bloemkool- en 
broccoliroosjes in kleinere roosjes van 2 cm. Verhit 
een koekenpan zonder olie of boter. Bak de 
spekreepjes 5 min. krokant op middelhoog vuur.  
 

2. Rol 5 plakjes deeg (per taart) uit tot een ronde 
lap van Ø 30 cm en bekleed hiermee een ingevette 
en met bakpapier beklede springvorm. Snijd 
eventuele randjes weg. Prik met een vork gaatjes in 
de bodem. Klop de eieren los. Houd 1 el losgeklopt 
ei apart. Meng de rest van de eieren met de kaas, 
de bloemkool- en broccoliroosjes en spekjes met 
aanhangend vet. Breng op smaak met flink wat 
zwarte peper.  
Rol de rest van de plakjes deeg en de eventueel 
weggesneden randjes uit tot een ronde lap ter 
grootte van de vorm.  

 
3. Verdeel de vulling over het deeg en dek alles af 
met de deeglap. Vouw de randjes met je 
vingertoppen om, zodat de taart goed afgesloten is. 
Snijd een klein kruis in het midden van de 
deegdeksel en bestrijk met het achtergehouden ei. 
Bak de taart in ca. 45 min. onder het midden van 
de oven goudbruin en gaar.  
 
Neem de taart uit de oven en laat 10 min. staan.  
Verwijder de vorm en laat nog 10 min. staan voor 
je de taart aansnijdt. 
 
Variatietip: met zalmsnippers is hij ook erg lekker.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Wat te doen Evenementenkalender | Gemeente Zeewolde 
 

Zeewolde bij de pinken: op 7 september 2024 
Het jaarlijkse evenement in Zeewolde op het Horsterplein met de koeien- en kalverkeuring. 
Kalfjes van een jaar worden dan gekeurd, vandaar de naam: pinkendag en deze worden door kinderen 
gepresenteerd. 
Beginnend met een Boerenburgerontbijt, gevolgd door diverse activiteiten door het centrum.  
Met o.a. koemelken, schminken en optredens van Shanty Singers ”De Trossen Los” en vele anderen. 
 

Blauwe Diamant vaarroute met muziek 
zaterdag 14 september 2024 11.00 uur tot 20.00 uur 

Vaarroute de Blauwe Diamant tussen de Tulp en haven Blauwe Diamant aan de 
Kringloop 
Langs de vaarroute staan vier partytenten waar diverse orkesten, muzikanten, 
koren, zangers en zangeressen uit Zeewolde en de regio in optreden.  

BENODIGDHEDEN 

• 5 plakjes bladerdeeg 
• 300 gr bloemkool en 

broccoli roosjes 
• 4 eieren 
• 200 gr hamblokjes 
• 100 gr geraspte kaas 
• 2 tl paprikapoeder 
• zout en peper 

 

Rabo ClubSupport.  
U steunt ons toch ook weer?  

 
Iedereen verdient een club, dus met Rabo ClubSupport, kunt u ons weer steunen dit jaar. 

 

De stemperiode is na de zomervakantie, van 2 tot en met 24 september 2024. 
Zo heb je nog even de tijd om je voor te bereiden en te gaan stemmen. 

 

14 Blauwe Diamant vaarroute met muziek | Gemeente Zeewolde 

 

Bron: Lekker van Albert Heijn: https://www.ah.nl/allerhande 

 

https://www.zeewolde.nl/evenementenkalender
https://www.zeewolde.nl/40jaar/festiviteiten/blauwe-diamant-vaarroute-met-muziek


Puzzel je mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZWEEDSE PUZZEL: De omschrijvingen staan in de hokjes in het diagram.  
De pijl bij het omschrijvingshokje geeft aan in welke richting het antwoord moet worden ingevuld. 
De oplossing staat in EB nummer 330. 
 Oplossing puzzel EB 328: BEDEVAARTPLAATS 15 



 
 

 

  
INFORMATIE  

 

Bestuursfunctie Persoonlijke gegevens Telefoon 

Voorzitter Piet Verschure, Dwingelderveld 5 
verschurepiet@gmail.com 

06 572 094 83 

Secretaris 
 

Jan Hoogeboom, Radon 33 
secretaris.zeewolde@hotmail.com  

036 848 62 80 
 

Penningmeester / vicevoorzitter Walter Lodewijk 
kbopen.zeewolde@gmail.com 

036 522 58 48 

Coördinator 
activiteitencommissie 

Rob Thoen, Boomkleverlaan 45 
activiteit.kbo@outlook.com 

06 229 781 04 
 

Ledenadministratie Agnes Croese 
leden.kbozeewolde@gmail.com    

06 151 475 65 
 

Lief en leed Ria Heinsbroek, Coulisse 7 
b.n.j.heinsbroek54@gmail.com 

06 465 460 03 
 

Lid   Elly Ottevanger, Marktpad 64 
elly.ottevanger@planet.nl 

036 522 19 89 
 

 
 

 

 

Coördinator Belastinghulp    Jan Gordijn 
jgordijnl939@kpnmail.nl 

036 522 62 82 

Coördinator gastvrouwen 
Meermin 

Maria te Molder 
mtemolder@hetnet.nl 

06 121 217 91 
 

Activiteitencommissie 
Aanmelding en annulering van 
activiteiten: 
activiteit.kbo@outlook.com 

Rob Thoen  
Maria Thole  
Marijke van der Zwet   

06 229 781 04 
06 237 083 53 
06 440 026 69 

Acquisitie “Even Bijpraten” Gerrit Thiele, de Nes 5 
gerritenchristien@gmail.com 

06 290 366 87 

Redactie “Even Bijpraten” Ida Hazelaar,  Radon 33 
redactie.ebzeewolde@hotmail.com 

036 848 62 80 

Kopij voor “Even Bijpraten”: 
EB nr. 330 
EB nr. 331 

Digitaal aanleveren uiterlijk op: 
11 september 2024   
16 oktober 2024   

 

Beheer internetsite  
www.kbo-flevoland.nl  
Op deze site is “Even Bijpraten”  
in kleur te lezen 

Ida Hazelaar,  Radon 33 
websitebeheerder.zeewolde@hotmail.com 
website adres: 
kbo-flevoland.nl//zeewolde  

036 848 62 80 

Lief en leed 
          

Als u iemand weet die jubileert, ziek is of een 
attentie verdient, wilt u dit dan aan  
Ria Heinsbroek doorgeven? 
b.n.j.heinsbroek54@gmail.com 

06 465 460 03  

Aanmelding als lid:  
kan gedurende het hele jaar  
 

Opzeggen lidmaatschap:  uiterlijk 1 dec., daarna 
loopt het lidmaatschap automatisch door tot 1 
dec. van het volgende jaar . 
leden.kbozeewolde@gmail.com    

06 151 475 65 
 

Bankrekening  KBO Zeewolde: NL33 RABO 0338 1508 70  

Leden met ondersteunende functies: 
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