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Bestuurspagina 
 
Ouderenbond KBO Afdeling Zeewolde 

 
Hebt u als lid zich weleens de vraag gesteld van, wat komt er allemaal kijken om onze vereniging te laten 

draaien in de huidige tijd? Is een aantal leden en een bestuur voldoende om dit te realiseren? Hoe werken 

alle schakels samen om tot een verantwoord resultaat te komen? Hoe houden wij elkaar goed op de hoogte 

via eigen maandelijks blad, e-mail en het blad Ons. Het is zomaar een opsomming van vragen die hierbij een 

grote rol spelen. Het gaat deze keer niet over de rol van het bestuur maar al de andere taken die vrijwillig 

vervuld worden. 

 

Kijk eerst maar eens naar het ledenbestand. Gelukkig hebben wij als afdeling nog 180 leden. De leeftijden 

lopen van 60 jaar tot ruim 90 jaar. Dit alleen al vraagt om een heel gevarieerd aanbod van activiteiten. 

Daarbij vraagt lief en leed veel tijd om vooral eenzaamheid te voorkomen en een kaartje of bezoekje doet 

vaak wonderen. Deze leden stellen ook vooral onze Even Bijpraten en Ons erg op prijs. Ik wil daarbij vooral 

de redactie onder leiding van Ida hartelijk danken. Maar ook leden of personen die zelf stukjes aanleveren 

zijn heel waardevol. Maar vergeet niet onze adverteerders in het blad. Vooral door hun financiële bijdrage is 

het mogelijk om dit alles te realiseren. Op deze wijze ontmoeten ondernemers en senioren elkaar in een 

bijdrage naar de leefbaarheid van ons dorp. Denk dus bij uw inkopen zeker eerst aan de plaatselijke 

ondernemers. Maar ook de leden die het elke maand in wijken verdelen en de bezorgers in de wijk zijn 

hierbij van enorme betekenis. Dit is communicatie die bij een ouderenvereniging past.  

Veel dank voor al dit werk. 

 

Naast de genoemde communicatie is het natuurlijk heel belangrijk dat wij elkaar ontmoeten bij onze 

activiteiten. De wekelijkse kaart en ontmoetingsmiddag is een begrip bij de leden.  

Geruisloos vindt dit plaats op de donderdag middag in de Meermin. Daarnaast natuurlijk activiteiten van 

opening seizoen, Kerstviering, nieuwjaarsbijeenkomst en algemene vergadering. Een goede opkomst bij 

deze bijeenkomsten stimuleert deze commissie. Zij hebben wel vragen hoe de leden hierover denken en 

zullen dus de komende maanden met een enquête komen. Schroom niet om uw mening weer te geven. Wij 

als bestuur zijn wel heel blij met het aantal deelnemers aan de busreis 21 oktober en het klaverjas toernooi  

5 november. 

 

Hieruit blijkt wel dat wij ook als ouderen elkaar hard nodig hebben in onze ik-maatschappij. Laten wij ook 

als ouderenbond proberen bij te dragen aan een plezierige seniorentijd van ons leven. Als wij als vereniging 

een kleine bijdrage mogen leveren is dit alles de moeite zeker waard. Samen met vele anderen dragen ook 

wij ons steentje bij. Dank daarvoor. 

 

Als u dit blad Even Bijpraten onder ogen krijgt, zijn de verkiezingen voorbij. Ik hoop dat samenwerking 

tussen verschillende partijen het mogelijk maakt de problemen van deze op te pakken. De ik- maatschappij 

heeft ons verder verdeeld zonder tot oplossingen te komen. Mogen wij allen als senioren ook positief naar de 

toekomst kijken en daar waar mogelijk een bijdrage leveren.  

Zo gaan wij in de wintertijd gezamenlijk op naar het einde van 2025. 

 

Vooral samen zijn wij KBO Zeewolde.  

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. 

 

Het bestuur Piet Verschure 
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Activiteitenplanning 2025  

Datum.                                     Onderwerp                                  Locatie/organisator:  
    Activiteitencommissie               

* Wijzigingen voorbehouden 
Annuleringsregeling: 

Terugbetaling van volledige restitutie van een activiteit:   
Alleen wanneer dit vóór de uiterste datum van inschrijving gemeld is. 
Wanneer geannuleerd wordt tussen de uiterste datum van inschrijving en de activiteit,  
moeten administratiekosten betaald worden: activiteit tot € 30,- : €  5,-  en activiteit boven de € 30,- : €10,- .  
Er vindt geen terugbetaling van kosten plaats wanneer een activiteit is uitgevoerd door een externe partij  
die geen restitutie bij annulering door een lid verleent. 
 

Mailadres voor aanmelding en annulering van activiteiten:  activiteit.kbo@outlook.com 
 

 

 ANDERE ONTMOETINGSMOMENTEN:  
 

 

• Op donderdagmiddag in de Meermin v.a. 13.30u. is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
om b.v. gezelschapsspelletjes te spelen of te kaarten,  
een goed gesprek bij het genot van een kopje koffie of thee.  

• Op maandag, woensdag en vrijdagmorgen tussen 10.00u. en 12.00u.  
In de Meermin voor een kopje koffie of thee. 

• Op vrijdagmorgen is er koffiedrinken in Open Haven van 10.00u. tot 12.00u. 

• Ook hier bent u van harte welkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woensdag 5 november Flevolands Klaverjas toernooi Lelystad 

Dinsdag 25 november 2025 Kerststukjes maken Rode schuur 

Donderdag 27 november Theater. Ouder worden The Lux/ GGD, Bonden en Welzijn 

Zondag 21 december Kerstbijeenkomst Open Haven 

Donderdag 8 januari 2026 Nieuwjaarsreceptie De Meermin 

 

 
GEZOCHT!!  

 

Gastvrouwen/gastheren of 
barmedewerkers 

 
Wie komt ons gezellige team versterken? 

Bel of mail dan met  
Maria te Molder. 

Mob. 06-121 217 91   
mail: mtemolder@hetnet.nl 

 
 

 

Levensverhalen: 
Lieve leden, hoe mooi zou het zijn, om je 
levensverhaal met elkaar te kunnen delen? 
 

Wij zijn op zoek naar de levensverhalen die u met ons 
zou willen delen. Hoe is het dorp ontstaan en wat voor 
leuke dingen heeft u beleefd? 
 

Allemaal hebben we wel heel veel levenslessen gehad.   
 

Bij deze doe ik een oproep aan u om de  
Even Bijpraten meer levensinhoud te geven. 
Voor en met elkaar! 
Dat is het motto voor komend seizoen! 
Wie is de volgende?  
Helpt u mee een mooie EB te maken?  
 

redactie.ebzeewolde@hotmail.com  
 

 
Brengt u een lid aan bij de KBO 
dan krijgt u een taartje cadeau 
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Onze polderjaren, vervolg EB 340 

 

In de zomervakantie zijn we met twaalf en half jaar en met een 
gezelligfeestje vertrokken.  
Na afscheid te hebben genomen van alle vrienden, buren en 
besturen naar de nieuwe stek.  
Aan gekomen aan de Futenweg in de schuur die er al stond het ‘n 
magazijn in orde gemaakt.  
Drie bedden voor de jongens de rest van de meubels naar zolder, waardevolle spullen bij vrienden.  
De bestrijdingsmiddelenkast werd onze gezamenlijke klerenkast die rook nog fris.   
We hadden een douche met lekker warm water gemaakt in de schuur, toch heerlijk.  
De Caravan stond buiten, wat ingericht waar wij in gingen wonen en ook in sliepen.  
Het was in 1976 een prachtige zomer dus leefde we veel buiten, voor Janus ook fijn dat hij niet meer op en 
neer hoefde. De jongens vonden het ook heerlijk en ik ook zo samen het was vakantie.  
De bouw van het huis was inmiddels ook begonnen en zou voor de Kerst klaar zijn.  
We hadden veel zakelijke aanloop er moest veel geregeld worden en fijn dat je er dan bij bent.  
Het leek voor ‘n buitenstaander vakantie, maar soms was het we echt behelpen.  
De Buurman was ook ’n pionier en woonde ook in Swifterbant, we zijn met hen een 
samenwerking aangegaan.   
Dat is al die tijd goed gegaan, met twee andere buren was het anders maar goed.  
We kregen op ’n dag de vervelende boodschap de aannemer was failliet wat nu?  
Gelukkig hadden we een goede Architect die een andere aannemer voor ons geregeld heeft.  
Wel moesten wij alles om gooien, de caravan de schuur in en gingen de jongens daarin slapen. Het 
magazijn werd woonkamer. We wilde wel naar buiten kunnen kijken, dat was toch wel even slikken. (Net 
voor de zomervakantie was het huis klaar, de caravan verkocht en leeg opgeruimd. IK was mijn trouwring 
kwijt, maar zoeken hielp niet.  
Na zes jaar kwam de meneer die hem gekocht had, mijn ring terugbrengen en was hij uit een kiertje 
tevoorschijn gekomen). 
  
In Zeewolde was nog niks, de jongens gingen met de schoolbus naar Biddinghuizen en ook Kerkelijk hoorde 
wij daarbij, maar gemeentelijk bij Lelystad, later tijdelijk gemeente Almere.  
Als we een nieuw paspoort of I.D. nodig hadden kwam de Bode het aan huis ophalen of brengen.  
Ze vonden dat we toch wat ver van Almere woonden. We moesten toch al veel rijden voor de  Sport en 
boodschappen. Ik zat elke dag we op de weg voor hand en span diensten.  
Toen Zeewolde gemeente werd hoorde we definitief bij Z.FL.  
We zijn op papier drie keer verhuisd.  
Ook hier begonnen we weer van voor af aan met opbouwen, we stapten over met Verenigingen en Kerk 
naar het nieuwe dorp. Veel daarvan speelde zich af in de kantine op Trekkersveld. De enige ruimte die 
Zeewolde te bieden had. Toen de sportzaal klaar was konden we daar gelukkig in, voor weer wat meer 
actie in het dorp.  

Zo kwam de vraag of ik voor de R.K.Parochie in de bouwcommissie 
plaats wilde nemen, voor een gezamenlijk Kerkgebouw te stichten, een 
stap naar de toekomst toe.    
De vier kerken een eigen ruimte in Open Haven, jammer dat er nu een 
andere bestemming komt.  
Toen de bouw vorderde gingen de dames aan het werk besloten om 
een Kerststal met Beelden te maken.  
Want De Opening zou in december Zijn. Wij genieten er ieder jaar weer 
van met de Kerstdagen.  

De jongens groeiden op en na de lagere school richting Harderwijk voor vervolgonderwijs.  
Dat was ook de winkelstad in die vijfentwintig jaar dat we er gewoond hebben. 
Ze hielpen wel soms in het land en grasmaaien, als nodig ook in de tuin, maar het was wel mijn hobby.  

Plattelandsvrouwen Zeewolde 
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Alle drie maakten hun verdere studiekeuze en gingen één voor één het huis uit om te settelen.  
Er kwam een kleindochter en nog een kleinzoon bij, geweldig, naar de boerderij komen was leuk.   
Met de boodschap van ons, als iemand het bedrijf over wil nemen horen wij het graag?   
Dat zou wel fijn zijn. Het was onze droom en het is ons gelukt, we hebben er met plezier gewerkt en 
gewoond.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na jaren kwam onze oudste zoon die in het buitenland werkte met de boodschap” ik wil het bedrijf wel 
overnemen en voor mezelf beginnen.” Eerst nog wel z’n master halen was de bedoeling.  
Snel daarna kregen wij een bouw kavel aan geboden v.d. gemeente om een huis te bouwen.  
Wij hadden zelf de puzzel niet zo mooi kunnen leggen, hij viel zo voor ons in elkaar.  
De gemeente was niet makkelijk met de eisen 9 meter hoog, wat moesten wij met zo’n groot huis.  
Wij wilden alles op de begane grond, groot oppervlak huis en minder tuin, geen grasmaaien. We wilden 
wat meer v.d. wereld zien en de buren niet tot last zijn als Opa en Oma van de straat.  
In 2000 was het zover en zijn we verhuisd naar een straat inderdaad met leuke jonge buren.  
Het diploma was binnen en het werk lag klaar voor hem om te beginnen, hij had er zin in.   
Mijn man ging nog wel veel helpen en in de oogst ging ik ook nog voor de mannen koken.  
Zo konden wij nog wat nagenieten van de oogst gezelligheid de drukte, dat misten ik soms wel.  
Ik keek wel om me heen en ben bij de M.M.M.-boerderij in de winkel gaan helpen, jaren mantelzorg 
gedaan veel met de fiets op pad met een vriendin en had nu tijd om ook in de tuin te zitten.  
Ook kregen we er in de loop der jaren nog drie kleinzonen bij, ze zijn nu alweer groter dan wij.  
We kregen nog meer tijd om elk jaar een mooie reis te maken waar we van genoten hebben.   
Janus kreeg nog meer bestuur functies dat heeft altijd graag gedaan zolang ik hem ken en dat is (70jaar) 
Onder de mensen zijn, al was hij in het werk ook zo druk, het was toch ook hobby.  
Ik hielp toen nog soms ook met activiteiten voor de Kerk en K.B.O.    
 

Na 15 jaar zijn we naar het centrum in een appartement gaan wonen mijn man kijkt altijd vooruit.  
We wonen hier ook alweer 10 jaar met veel plezier alles dichtbij.  
Inmiddels ook drie gezonde achter kleinkinderen rijker, daar wij zijn heel dankbaar voor.  
De Jaren hebben ons Verdriet en Vreugde gebracht net als bij iedereen.  
Wij hebben gewerkt en goede en minder goede jaren gehad, je portemonnee hangt altijd buiten.  
Maar wel met liefde en zeker op z’n tijd genoten van het leven,  
We hopen nog een poosje door te kunnen gaan, we genieten van ons gezin. De Fam. en Vrienden.  
Kaarten en de uitjes die op ons pad komen, nog elke dag. Zolang het ons nog gegeven is.     
            Miet Rennen 
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Kerststukjes maken 25 november 2025 

 
 Op 25 november 2025 staat het maken van kerststukjes op de 
  planning. De locatie zal zijn “De Rode Schuur” (IVN) hier in 
  Zeewolde. 
 

 
Datum:  dinsdag 25 november 
Tijdsduur:   13.30 – 16.30 uur 
Locatie:  “De Rode Schuur”(IVN) 
Kosten:  € 7,50 

Aanmelding: uiterlijk 12 november 
 
Programma: 
 
13.30 uur Inloop met koffie/thee 
14.00 uur Maken kerststukjes 
Pauze met koffie/thee 
Afmaken kerststukjes 
 

 Voor deze activiteit is, helaas, maar maximaal 30 plaatsen ter beschikking. 
 Volgorde van betaling is ook volgorde van inschrijving. U dient zich dus ook 
 aan te melden op activiteit.kbo@outlook.com 

 

 U dient zelf mee te nemen: 
 * snoeischaar 
 * Bakjes/schaaltje/mandje of iets dergelijks 
De activiteitencommissie zorgt voor groen/verlichting voor in de stukjes/oase/ed. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelding voor deze middag: door overmaking van € 7,50 per persoon op de rekening van 
KBO Zeewolde: NL33 RABO 0338150870 met vermelding van: Kerststukjes 2025 

 
Heeft U vragen: bel gerust Rob Thoen 06-22978104 
Voor deze activiteit geldt de annuleringsregeling, zie EB. 
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 Gratis theatervoorstelling 'Samen oud(er) worden in Zeewolde’ 
 

Hoe zorg je goed voor jezelf en voor de mensen om je heen? En hoe blijf je in verbinding met elkaar? In een tijd waarin 
(informele) zorg en verbinding belangrijker worden, organiseert GGD Flevoland op 27 november een inspirerende voorstelling 
vol herkenning, inzichten en praktische handvatten. Onderwerpen die raken aan goed zorgen voor jezelf  
en samen oud(er) worden, komen voorbij. De voorstelling is gratis te bezoeken voor alle inwoners van Zeewolde! 
 
Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar 
Na het succes van de gratis theatervoorstelling ‘Vitaal ouder worden’ vorig jaar, staat dit jaar het thema ‘Samen oud(er) worden 
in Zeewolde' centraal. Met als rode draad: goed zorgen voor jezelf én elkaar en verbonden blijven in elke levensfase. We willen 
allemaal gezond oud(er) worden, maar dat brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. We willen het liefst zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. De voorstelling nodigt inwoners uit om stil te staan bij deze 
onderwerpen en er met een frisse blik en nieuwe inzichten naar te kijken. 
 
Herkenbare scènes, praktische tips en ontmoeting 
Theatergroep Helder brengt herkenbare situaties uit het dagelijks leven op het podium en zet inwoners aan het denken over 
hoe we goed voor onszelf en elkaar kunnen zorgen en hoe we verbonden blijven met elkaar, ook als het leven verandert. De 
voorstelling sluit aan op actuele thema’s in Zeewolde, zoals mantelzorg, veerkracht en omgaan met ingrijpende gebeurtenissen 
en het opzetten van bewonersinitiatieven. Bezoekers worden ook letterlijk in beweging gebracht door een buurtsportcoach. 
Lokale professionals delen praktische tips om thuis of in de straat of buurt in actie te komen. Na afloop van de voorstelling is er 
ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan de professionals.  
 
Gratis theatervoorstelling 
Alle inwoners van Zeewolde zijn van harte welkom om deze bijzondere avond mee te beleven en zich te laten inspireren. Ze 
kunnen alleen of met hun partner, ouder(s), buur, kind of goede kennis naar deze gratis voorstelling komen. Aanmelden vooraf 
is wel gewenst. 
 
Samenwerking 
Deze voorstelling is een initiatief van GGD Flevoland in samenwerking met Welzijn Zeewolde, Sport en Cultuur Zeewolde en de 
gemeente Zeewolde. De inhoud van de voorstelling is vormgegeven in co creatie met lokale partners en de ouderenbonden in 
Zeewolde. 
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Kerstpakkettenactie 2025 
 
Rond kerst krijgt omzien naar een ander extra aandacht. Het duurt nog een aantal weken; de 
commissie is er al druk mee bezig, maar dan is het weer zover. Gezelligheid en goede 

maaltijden. Dit laatste is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker nu het nog steeds niet 
gemakkelijk is voor heel veel mensen. Er zijn veel personen die op of rond het sociaal 

minimum moeten leven. De pakketten zijn bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met een 
minimuminkomen.  
Echtscheiding, werkloosheid en schulden zorgen soms voor problemen. Maar ook langdurig 

zieken, gehandicapten kunnen door een stapeling van zorgkosten in de problemen komen.  
Voor deze mensen willen afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde een 

kerstpakkettenactie houden. Wij hopen ruim 300 adressen te kunnen verblijden met een 
kerstpakket.  
Maar dit kunnen wij als commissie niet alleen. Daarom vragen wij uw hulp om ook in deze 

nog steeds moeilijke periode naar Open Haven te komen om uw gaven te brengen. 
 

Vrijdag 19 december 2025 tussen 10 en 17 uur 

Kerkcentrum Open Haven 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Als commissie laten we de keuze van producten aan uzelf over, alles is welkom. Maar in het 

kerstpakket zou het mooi zijn als er levensmiddelen in zitten die wat langer houdbaar zijn 
en/of bij een feestelijke maaltijd horen; die de kerstdagen een extra feestelijk tintje geven.  

Het zou fijn zijn als u dat zo veel mogelijk in uw gedachten houdt wanneer u voor de 
kerstpakkettenactie boodschappen gaat doen.  
Breng uw producten naar Open Haven, u kunt gelijk zien hoeveel tassen er klaar staan en 

hoeveel mensen er mee bezig zijn. 
 

Als u liever een financiële bijdrage wilt geven, kan dit natuurlijk ook. Daarvan worden de 
kerstbroden gekocht bij de plaatselijke bakker om dat in alle pakketten te doen. Mocht er 
voldoende geld binnenkomen; dan kunnen we ook nog een vlees of vis bon toevoegen aan de 

pakketten.  
Dat wordt altijd zeer gewaardeerd. 

U kunt uw financiële bijdrage overmaken op: 
 

Bankrekeningnummer NL93 RABO 0110567129 ten name van IDPZ 

Graag onder vermelding van “Kerstactie 2025” 
 

Wij hopen met uw inbreng, namens alle kerken in Zeewolde, gevarieerde kerstpakketten te 
kunnen maken. Dit om de minderbedeelde mede-inwoners van Zeewolde tijdens de 
feestdagen niet te vergeten. De mensen die zo’n pakket mogen ontvangen zijn heel erg 

dankbaar; het straalt van hun gezichten af. En daar doen we het voor.  
Mogen wij, evenals voorgaande jaren, weer op uw steun rekenen? 

 
Alvast onze hartelijke dank. 
 

Namens de kerstpakkettencommissie, Tiny Schor, Kogge 3, tel. 06-18805549 
                        

 

Kerstpakket      

actie 2025  
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Familieberichten 
 
In Memoriam 

    

 

  Johannes Gerardus Frederik Peters 

    ~ Jan ~ 
 

 Adjudant Onderofficier b.d. Koninklijke luchtmacht 

 Drager van het Nederlandse Nieuw-Guinea kruis 

 

Amsterdam *9 maart 1934 - Zeewolde ⴕ 26 september 2025 

Correspondentieadres: 

Rechteren 30 

3894 AX Zeewolde 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

In Memoriam 

   

 Wil Joosten-Metz 

                               

 Haarlem *17 april 1947- Zeewolde ⴕ 7 oktober 2025 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen ik op deze wereld kwam 

heeft iemand mij gebracht. 

Ik heb de weg niet zelf gevonden 

door de donkere nacht. 

En als ik straks weer weg zal gaan 

naar de eeuwige groene dalen. 

Dan zal mij vast en zeker wel 

weer iemand komen halen. 

Ontmoetingsdag 
Eucharistieviering, 
gezellig samen zijn, 

lunch en ontspannning 

 
 

dinsdag 11 november 

van 10 tot 15 uur 
 

 

aanmelden bij: Tiny Schor 06-18805549 

of Leonie van der Sluijs 06-36367372  

(voor 5 november) 
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SCHOKLAND. Verleden en heden. 

 

Al vanaf de middeleeuwen is dit vroegere eiland 

bewoond geweest. Nu ligt het midden in de 

Noordoostpolder tussen de dorpen Ens en Nagele. 

Het voormalige Zuiderzee eiland kwam in 1942 

bij het droogvallen van de Noordoostpolder voor 

goed “op het land” te liggen. Daardoor kwam 

Schokland in rustiger vaarwater terecht. De 

eeuwenoude geschiedenis van het eiland is er een 

van overstromingen, stormen en armoede geweest. 

Tegenwoordig is het een unieke toeristische 

attractie. Met een museum, een gesteente tuin, 

wandel- en fietspaden, eeuwenoude woonterpen, 

houten zeeweringen, een historisch kerkje, kortom 

er is heel wat te zien. 

 

Landbouw, veeteelt en visserij waren de middelen 

van bestaan. De omstandigheden voor de 

bewoners hadden te maken met armoede, 

eenzaamheid, winterse kou, cholera, rampen en 

ander onheil. 

 

Ik heb een oud-Schokker horen vertellen dat veel 

zaken in geheimzinnigheid gehuld waren, er 

heerste ook veel bijgeloof. Die man vertelde ook 

hoe de lichtwachter op het zuiden van het eiland 

rond tobde als de zee tegen de muren van zijn 

nietig huisje sloeg en hem en zijn gezin dreigde 

mee te sleuren en hoe de arme man 

geconfronteerd werd met lijken van overledenen 

die na zo’n storm uit hun graf waren gespoeld. 

Die man is uiteindelijk krankzinnig geworden.  

Je had op Schokland de Middenbuurt, de 

Zuiderbuurt, de Kerkbeurt en de Schokkerbuurt.  

De Kerkbuurt was de meest eenzame en gure plek 

op het eiland. 

 

Langzaam maar zeker maakte het stijgende water 

het leven op Schokland onmogelijk. Ondanks 

versterkingen van dijken en paalweringen wist de 

zee steeds meer van het land af te knabbelen. In 

1825 joeg een zware storm het water zelfs over de 

terpen en bracht aan veel woningen zware schade 

toe. Toen de overheid besloot de drie zuidelijkste 

bulten op Schokland te ontruimen dacht men dat 

de bewoners daarvan wel naar het vasteland 

zouden gaan. Maar nee hoor, ze bouwden hun 

huisje op in de Middenbuurt rond het kerkje of 

trokken bij familie in. Op Schokland waren ze 

geboren, op Schokland wilden ze leven en sterven. 

 

Pas in 1859, toen de hele bevolking van 

Schokland gesommeerd werd om te verhuizen, 

ging men in groepen naar het vasteland: Kampen, 

Vollenhove enz.  De vestiging in Kampen had 

nogal wat voeten in aarde want het stadsbestuur 

wilde aanvankelijk niet die arme, ontheemden 

Schokkers binnenlaten. Pas toen de overheid 

aandrong zwichten de Kampenaren. Maar een 

plaats binnen de stadsmuren was er niet voor hen. 

Ze vestigden zich daarom in het piepkleine dorpje 

Brunnepe, even buiten de stad. Daar ontstond de 

“nieuwe” Schokkerbuurt. 

 

In ons gezelschap was ook een mevrouw uit 

Lelystad die zich nog goed de laatste 

havenmeester herinnerd. Zij vertelt: Ik was toen 

nog een kind maar ik weet nog dat er toen veel 

schapen op Schokland liepen. Mijn ouders hadden 

een turfschip dat tussen Zwartsluis ne 

Amsterdamvoer. Bij slecht weer legden we dan 

aan in het haventje van Schokland. 

Dat is regelmatig gebeurd. Zondags werd er niet 

gevaren, verteld ze verder, de schippers en de 

opvarenden kwamen dan bijeen in het huis van de 

havenmeester die er als een soort dominee 

donderpreken hield. 

In het museum zijn de tentoongestelde 

voorwerpen, prenten en geschriften die dit- soms 

dramatische verhaal -levend houden. 

 

De fundamenten van het kerkje op de zuidpunt 

herinneren aan de bewoning op dit deel van 

Schokland. 

Deze woonplaats moest al ver voor 1800 worden 

opgegeven. Het kerkje ende vuurbaak zijn vanaf 

die tijd de enige bouwwerken.  

 

Met het droogvallen van de Noordoostpolder in 

1942 kwam er een einde aan het bestaan van 

Schokland als eiland. Toch verdween het daarom 

niet, want nu nog steekt het voormalige eiland als 

kleine vlakke heuvelrug af tegen het omringende 

polderland. 

Op een van de vroeger dichtbevolkte woonterpen -

de Middenbuurt- staat nog een oud kerkje, dat de 

sfeer van het Zuiderzee-eiland ademt. Met enkele 

bijgebouwen is deze kerk het museum waar een 

bijzondere verzameling bodemvondsten uit het 

IJsselmeer gebied te zien is. Een weerspiegeling 

van hetgeen vanaf de grijze oudheid tot voor de 

inpoldering iin dit gebied heeft afgespeeld. 

 

De tentoonstelling is onderverdeeld in een 

archeologische en ecologische afdeling met 

daarnaast een gedeelte over de geschiedenis van 

het eiland Schoklan

Ans Barendsma. 
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.Column: Nieuw seizoen 

  

Overal worden er om deze tijd nieuwe seizoenen 

gestart. Op tv in de sport en in het gewone leven. 

De natuur kent er 4 waarvan we er 2 hebben 

gehad. Na het voorjaar en zomerseizoen beginnen 

we aan het derde seizoen. 

Het herfstseizoen met onveranderde het langste 

weekend van het jaar. 

Op 28 oktober begint weer de wintertijd en gaat 

de klok in de nacht van 27 op 28 oktober een uur 

terug, een uur extra weekend dus. 

Behalve de natuur worden de sommige seizoenen 

met een speciale openingsdag geopend. 

Nieuw seizoen nieuwe kansen en uitdagingen en 

in sommige gevallen nieuwe regels. 

De opening van het KBO-seizoen ligt ons nog 

vers in het geheugen. 

Een leuke en gezellige middag waar ik niet te veel 

op de middag wil ingaan omdat ik geen 

grasmaaier meer heb en dus ook niet meer bij 

iemand het gras voor de voeten kan weg maaien 

en ik ook niet in herhalingen wil treden. 

 

Maar een ding hebben we wel van genoten, 

tenminste ik wel. 

En dat waren de twee stukken van Toneelgroep 

Vrij uit Maassluis. 

Als je zelf toneel gespeeld hebt kijk je toch met 

een iets andere blik. 

Er zaten vooral in het stuk voor de pauze veel 

monologen inzaten. 

Maar dat kon haast ook niet anders omdat ze maar 

met twee acteurs waren en er af en toe een van de 

twee even iets moest pakken in het spel. 

Het gevaar bestaat ook dat sommige stukken dan 

wat langdradig worden. 

Dit werd grotendeels tenietgedaan door het vlotte 

spel. 

Het eerste stuk een echtpaar waarvan de manlijke 

helft de laatste tijd meer en meer thuis zat. 

Hij had nog wel audities voor reclamespotjes 

gedaan maar uit eigen ervaring weet ik dat jouw 

uitstraling net bij het type moet passen wat bij het 

product past, en dat kan soms heel tegenstrijdig 

zijn. 

Bij een product voor ouderen bv een telefoon 

provider speciaal voor ouderen of aanpassingen in 

huis neemt men liever iemand die wat jonger is of 

een landelijke bekendheid heeft. 

Als van het stuk was gekozen voor het geijkte 

Romeo en Julia. 

Om het geijkte te omzeilen had men ook een 

scene uit “toen was geluk heel gewoon ”kunnen 

pakken en kunnen bewerken.  

 

Wanneer je een paar situaties veranderd en namen 

dan is het mogelijk om onder de auteursrechten uit 

te komen die op een televisie serie rusten. 

Maar een ding was duidelijk herkenbaar; Het 

kibbelen op elkaar en dan toch elkaar liefde 

geven. 

Het tweede had een andere insteek. 

Twee geheel verschillende personen die bij toeval 

in een park met elkaar in gesprek raken. 

Naarmate het gesprek volgt blijken ze toch 

overeenkomsten te hebben. 

Genieten van de rust in het park. 

Op het moment dat zij denkt deze gevonden te 

hebben dringt hij zich bij haar op met oude 

herinneringen uit zijn leven waaruit blijkt dat er in 

feite nog niets veranderd was. 

 

Zelf heb ik in 1998 een film rol gehad in een 

jeugdfilm voor een jongeren huis in Ermelo. 

Aan het einde bleek dat er nog niets veranderd 

was. 

Alleen moest ik de jongeren die in de film 

meespeelden uitleggen wat Kralingen was. 

Ook mijn altenego had zich als nozem met zijn 

buikschuiver, Batavus Wippet, schuldig gemaakt 

aan overlast in het dorp waar hij waarvandaan. 

Het verschil met toen is dat men wat meer respect 

had voor elkaar. 

Ik heb daarna nog wat figuratie werk gedaan voor 

de filmacademie, ook was ik te zien in een van de 

van de eerste afleveringen van de door Omroep 

Max uit gezonden serie Tweede Hans.  De scene 

met de pensioen coach. 

 

Je moet toch wat met je leven als je met pensioen 

gaat. 

Zorgen dat je niet te gauw dement raakt. 

Men zegt dat je hier tegen een cursus moet gaan 

volgen. 

Dat heb ik dus ook gedaan 

Op uitnodiging van een goede kennis ben ik eens 

naar het schrijf café geweest bij de Buren. 

Niet in de zin dat ik niet kan schrijven, maar meer 

in de zin om van je 

af te schrijven. 

Je gedachten ergens 

over laten gaan en 

dat aan het papier toe 

vertrouwen. 

En dat kan 

verhelderend 

werken.  A3   
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Puzzel je mee? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslag puzzel 340 
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Recept: Traditionele Hollandse appeltaart 
Ingrediënten 
Aantal porties 10 
 
125 gram ongezouten roomboter 
125 gram plantaardige margarine  
200 gram kristalsuiker 
8 gr gram vanillesuiker 
1 mespunt1 mespunt zout 
22 middelgrote scharreleieren 
400 gram zelfrijzend bakmeel 
1.2 kg jonagold appel 
1 eetlepel gemalen kaneel 
gemalen kaneel 
 
  
Dit heb je nodig 
keukenmachine of handmixer 
bakpapier 
springvorm (Ø 28 cm) 
bakkwastje 
 

Aan de slag 
  
1 Laat de boter en margarine op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor op 180 °C. 
 
2 Klop in een beslagkom de boter, margarine, suiker, vanillesuiker en het zout met een mixer tot een 
luchtige massa. Voeg de helft van de eieren toe en klop tot een egaal beslag. Voeg het bakmeel toe en klop 
tot het een samenhangend deeg vormt. Vervang de gardes eventueel voor deeghaken. 
 
3 Bekleed de bodem van de springvorm met bakpapier en vet de randen in met wat boter. Bekleed de 
springvorm met ⅔ van het deeg. Leg de rest van het deeg in de koeling tot gebruik. 
 
4 Schil de appels, verwijder het klokhuis, snijd ze in vieren en vervolgens in plakjes. Doe de helft van de 
appels in de springvorm en bestrooi met de helft van de kaneel. Herhaal dit met de andere helft van de 
appels en kaneel. 
 
5 Rol het achtergehouden deeg uit tot een lap van een ½ cm dik. Snijd er 8 stroken van van 1½ cm breed en 
1 lange strook voor langs de rand van de springvorm. Leg de deegstroken met geruit patroon over de 
appelvulling. Leg de lange strook om de rand van de springvorm. Klop het resterende ei los en bestrijk met 
een kwastje de stroken en rand. 
 
6 Bak de taart in ca. 60-75 min in het midden van de oven goudbruin en gaar. Dek de taart eventueel af als 
deze te donker kleurt. Neem uit de oven en minimaal 60 min. afkoelen. 
 
Bewaartip 1 Je kunt appeltaart ook invriezen in een goed afgesloten bak of diepvrieszak, en het zo 3 maanden 
  bewaren 
Bewaartip 2 Je kunt de appeltaart 1 dag van tevoren maken. Bewaar afgedekt in de koelkast. 
Bereidingstip 1 Appeltaart opwarmen gaat het beste in een oven op 175 °C, ongeveer 15 minuten. Appeltaart  
  opwarmen in de magnetron kan ook, maar is de korst meer niet knapperig. 
Bereidingstip 2 Meer weten over kooktechnieken? Kooktechnieken en snijtechnieken uitgelegd | Allerhande 
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Brengt u een lid aan bij de KBO 
dan krijgt u een taartje cadeau 

 

 
 

 
 

 
INFORMATIE  

 

Bestuursfunctie Persoonlijke gegevens Telefoon 

Voorzitter Piet Verschure, Dwingelderveld 5 
verschurepiet@gmail.com 

06 572 094 83 

Secretaris 
 

Jan Hoogeboom, Radon 33 
secretaris.zeewolde@hotmail.com  

036 848 62 80 
 

Penningmeester / vicevoorzitter Walter Lodewijk 
kbopen.zeewolde@gmail.com 

036 522 58 48 

Coördinator 
activiteitencommissie 

Rob Thoen, Boomkleverlaan 45 
activiteit.kbo@outlook.com 

06 229 781 04 
 

Ledenadministratie Agnes Croese 
leden.kbozeewolde@gmail.com    

06 151 475 65 
 

Lief en leed Ria Heinsbroek, Coulisse 7 
b.n.j.heinsbroek54@gmail.com 

06 465 460 03 
 

Lid    Nico van der Zwet, Groene Specht 19 
nico@vanderzwet.com  

06 373 198 92 
 

 
 

 

 

Coördinator Belastinghulp    Jan Gordijn 
jgordijnl939@kpnmail.nl 

036 522 62 82 

Coördinator gastvrouwen 
Meermin 

Maria te Molder 
mtemolder@hetnet.nl 

06 121 217 91 
 

Activiteitencommissie 
Aanmelding en annulering van 
activiteiten: 
activiteit.kbo@outlook.com 

Rob Thoen  
Maria Thole  
Harry de Meijer 

06 229 781 04 
06 237 083 53  

Acquisitie “Even Bijpraten” Gerrit Thiele, de Nes 5 
gerritenchristien@gmail.com 

06 290 366 87 

Redactie “Even Bijpraten” Ida Hazelaar, Radon 33 
redactie.ebzeewolde@hotmail.com 

036 848 62 80 

Kopij voor “Even Bijpraten”:  
EB nr.  342   November 
EB nr.  343  December/Januari 

Liefst digitaal aanleveren uiterlijk op:  
12 nov. 2025 
14 jan. 2026 

 

Beheer internetsite  
www.kbo-flevoland.nl  
Op deze site is “Even Bijpraten”  
in kleur te lezen 

Nico van der Zwet, Groene Specht 19 
websitebeheerder.zeewolde@hotmail.com 
website adres: 
kbo-flevoland.nl//zeewolde  

06 373 198 92  

Lief en leed 
          

Als u iemand weet die jubileert, ziek is of een 
attentie verdient, wilt u dit dan aan  
Ria Heinsbroek doorgeven? 
b.n.j.heinsbroek54@gmail.com 

06 465 460 03  

Aanmelding als lid:  
kan gedurende het hele jaar  
 

Opzeggen lidmaatschap:  uiterlijk 1 dec., daarna 
loopt het lidmaatschap automatisch door tot 1 
dec. van het volgende jaar . 
leden.kbozeewolde@gmail.com    

06 151 475 65 
 

Bankrekening KBO Zeewolde: NL33 RABO 0338 1508 70  

Leden met ondersteunende functies: 
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