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Bestuurspagina 
 

Het jaar 2024 loopt ten einde 

Wij zitten in de donkere dagen voor Kerstmis. De wintertijd is ingegaan en in huis moet het licht al vroeg 

aan. Wij kunnen door de korte dagen somber worden maar alle lichtjes in en om het huis maakt het ook 

gezellig. Wij merken om ons heen dat wij op weg gaan naar het sinterklaas en kerstfeest. Dit geeft veel 

activiteit in gezinnen en de winkelstraten. Of moet ik tegenwoordig zeggen, drukte bij besteldiensten die 

alles thuisbrengen. Vraagt u zich weleens af hoe wij dit vroeger beleefden? Wij als leden van de KBO zijn 

allemaal al een jaartje ouder. Wij zien het nu bij onze kinderen en kleinkinderen in een totaal andere 

wereld dan vroeger in onze eigen jeugd. Ik zat hieraan te denken hoe wij ruim zestig, zeventig jaar geleden 

in ons gezin in Brabant deze tijd beleefde. 

Laten wij eerst kijken naar het sinterklaasfeest. De intocht in Waspik was een grote happening. Er was geen 

spanning om de zwarte pieten en wij waren als kinderen heel blij met een handje pepernoten. Zelfs het 

strooien van allerlei snoepgoed was in die tijd heel normaal.  Tussen de intocht en 5 december werd er 

soms op de ramen geklopt als wij als gezin allen thuis waren. Wij zongen dan uit volle borst en waren best 

wel een beetje bang. Ook het bezoek van Sint en Piet op school heeft op mij een grote indruk gemaakt. In 

deze weken zetten wij regelmatig de schoen met hooi en wortel voor het paard maar zeker op 5 december. 

Op 6 december vroeg uit bed om te kijken wat wij hadden gekregen. Het waren vooral ook nuttige cadeaus 

maar ook leuke verrassingen. Een mooie tijd om op terug te kijken, dat wij als gezin dit zo mochten 

beleven. Het lijkt nu alleen maar kommer en kwel. Maar als je het sinterklaas journaal volgt en de intocht 

van de goedheiligman op televisie ziet in Vianen, is het toch prachtig. Vele duizenden blije gezichten die 

zingen en juichen. Laten wij dit als media vooropstellen en in vertrouwen hierop verder bouwen. 

Ook bij de viering van het Kerstfeest is er veel veranderd. Als kind vond ik de nachtmis heel bijzonder. 

Misschien maakte alles erom heen wel meer indruk dan de viering. Wij gingen dan midden in de nacht 

door het donker te voet naar de kerk. De viering was om vier uur. Naast de beperkte straatverlichting was 

er geen extra kerstversiering te bekennen. Na de viering gingen wij dan thuis aan tafel met het hele gezin 

lekker eten. Dit was voor mij het hoogte punt van het Kerstfeest. De dagen zelf brachten wij door met 

gezelschap spelen, kaarten of familiebezoek. 

Hoe beleven wij als ouderen deze tijd van het jaar nu? Rond het sinterklaasfeest zijn er naast de 
familieactiviteiten ook wel mogelijkheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Piet on Tour voor gezamenlijk dit 
te vieren. Bij gezinnen thuis maar ook voor bijeenkomsten voor ouderen. Daarnaast zien wij tegenwoordig 
dat Kerstfeest al regelmatig het kinderfeest overvleugeld. Kerstbomen verkoop begint al eind november. 
Cadeaus onder de kerstboom lijkt tegenwoordig heel normaal. Wij moeten niet blijven beweren dat 
vroeger alles beter was. Maar er zijn juist ook vele positieve ontwikkelingen. Wij zien in onze eigen 
omgeving mooie initiatieven. Oog en oor voor elkaar en dat ook echt invullen. Ik noem daarbij de 
kerstpakkettenactie, de vele kerstmarkten, tuincentra in kerstsfeer, lichtjestoer en de mooie verlichting in 
het hele dorp. Dit geeft licht in het duister van onze donkere en verdeelde wereld waarin wij leven.  
Samen kunnen wij voor jong en oud het licht laten schijnen. 
 

Als KBO bestuur hopen wij dat voor u allen het licht mag schijnen in deze donkere dagen. 
Geniet ervan met kinderen en kleinkinderen, maar vooral ook met mensen om u heen. Laten 
wij vooral ook oog hebben degenen die deze dagen in eenzaamheid doorbrengen. Ook als KBO 
Zeewolde hopen wij velen leden te mogen ontmoeten bij de kerstviering op 19 december in 
Open Haven.  

Natuurlijk wensen wij iedereen mooie feestdagen en hopen elkaar dan weer te ontmoeten op de 
Nieuwjaarsbijeenkomst.  
Het jaar loopt ten einde maar als vereniging gaan wij samen door. 
 

Het bestuur wenst u allen gezegende en fijne Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2025. 

Piet Verschure 
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Activiteitenplanning 2024/2025 

Datum.                                        Onderwerp                                 Locatie/organisator:  
 Activiteitencommissie                  

Donderdag 19 december Kerstbijeenkomst Open Haven 

Donderdag 19 december Huiskamerconcert Meermin/Welzijn Zeewolde 

Donderdag 9 januari 2025 Nieuwjaarsbijeenkomst Open Haven 

Februari 2025 Senior web Welzijn Zeewolde/Activiteitencommissie 

* Wijzigingen voorbehouden 
 

Annuleringsregeling: 

Terugbetaling van volledige restitutie van een activiteit:   
Alleen wanneer dit vóór de uiterste datum van inschrijving gemeld is. 
Wanneer geannuleerd wordt tussen de uiterste datum van inschrijving en de activiteit,  
moeten administratiekosten betaald worden: activiteit tot € 30,- : €  5,-  en activiteit boven de € 30,- : €10,- .  
Er vindt geen terugbetaling van kosten plaats wanneer een activiteit is uitgevoerd door een externe partij  
die geen restitutie bij annulering door een lid verleent. 
 

Mailadres voor aanmelding en annulering van activiteiten:  activiteit.kbo@outlook.com 
 

 

ANDERE ONTMOETINGSMOMENTEN:  
 

• Op donderdagmiddag in de Meermin v.a. 13.30u. is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten om b.v. gezelschapsspelletjes te spelen of te kaarten,  
een goed gesprek bij het genot van een kopje koffie of thee.  

• Op vrijdagmorgen tussen 10.00u. en 12.00u.  
in Open Haven en de Meermin voor een kopje koffie of thee. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GEZOCHT!!  

Gastvrouwen/gastheren of 

barmedewerker 

Wie komt ons gezellige team versterken? 

Bel of mail dan met Maria te Molder. 

Mob. 06-121 217 91   

mail: mtemolder@hetnet.nl 

 

 

 

 

Brengt u een lid aan bij de KBO 

dan krijgt u een taartje cadeau 

 

Levensverhalen: 

Lieve leden, hoe mooi zou dat zijn, om je 
levensverhaal met elkaar te kunnen delen. 
 
Wij zijn op zoek naar de levensverhalen die u met 
ons zou willen delen. 
Hoe is het dorp ontstaan en wat voor leuke dingen 
heeft u beleefd? 
 
Allemaal hebben we wel heel veel levenslessen 
gehad, mag ik aannemen. 
 
Bij deze doe ik een oproep aan u, om de  
Even Bijpraten meer levensinhoud te geven. 
Voor en met elkaar! 
Dat is het motto voor komende seizoen! 
Wie is de volgende?  
Helpt u mee een mooie EB te maken? 
 
redactie.ebzeewolde@hotmail.com  
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Sint Bingo verhaal (Leuk voor opa’s en oma’s om met kleinkinderen te doen) 
 

In het verhaal staan meerdere getallen die je zelf kan vervangen 
voor andere cijfers. Laat de kinderen of volwassenen zelf getallen 
opschrijven onder de 50 op een bingokaart. Lees vervolgens het 
verhaal voor. Horen ze een getal dat ze op hun kaartje hebben 
dan mogen ze die aankruisen. 
Misschien een idee voor de allerkleinste, schrijf dan nummers uit 
het verhaal op de kaartjes. Altijd prijs voor hen. 
 
Veel plezier! 
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Ingezonden:         Wat te doen 1. 

Zaterdag 7 december 2024  
Lichtjeswandeling Horsterwold  
 
Neem je eigen lantaarntje of lampion 
mee en volg het spoor van lichtjes door 
het donkere bos van het Horsterwold. Je 
wandelt een route van 2 kilometer over 
een pad dat aangegeven wordt met 
lichtjes. Zet je zintuigen op scherp en 
beleef de magie van het donkere bos. 
Warm je aan het einde van de wandeling 
op bij het kampvuur met een beker 
warme chocolademelk of glühwein. Leuk 
voor de hele familie! 
 
 
ZA 7 december 2024 | CABARET  
Winterkriebels Eindejaarsconference 

 
 

Wordt het extraparlementair cabaret, 
zakencabaret of minderheidscabaret? 
Bijlo heeft nog geen idee wat de vorm zal 
zijn van de eindejaarsconference 2024. 
Er zullen muzikale Friends zijn en 
zangeres Mariska Reijmerink is er zeker 
ook bij. Wat het jaar ons ook zal 
brengen, één ding staat als een paal 
boven water, hij komt er, de show. 
Onder het motto: geef het cabaret terug 
aan de cabaretiers! 
 
 

Bron: bekend bij de redactie 

 
Vrijdag 13 december 2024 
Lichtjestour 

Beleef alvast de magie van de feestdagen in Zeewolde tijdens de Lichtjestour 
met trekkers op deze vrijdagavond! 
Een enorme stoet aan verlichte tractoren rijdt die avond door Zeewolde dat 
zorgt voor een sprookjesachtig tafereel. Geniet van de prachtige verlichte 
route die langs de hoofdwegen van de verschillende wijken in Zeewolde 
gaat.De organisatie is in handen van Puur Zeewolde in samenwerking met een 
tweetal jonge boeren uit Flevoland. 
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Johanne aarzelt nog even, dan pakt ze toch de 
telefoon. Eerst Ruud maar bellen, daarna Rick. Haar 
vingers trillen een beetje als ze het nummer intoetst. 
‘Ruud de Jong,’ 
‘Ja, Ruud, met ma. Alles goed bij jullie?’ ‘Ja zeker, bij u 
ook?’ 
‘Ja, goed hoor.’ Dat is de eerste leugen… 
Even valt ze stil, dan gaat ze verder: ‘Waar ik eigenlijk 
voor bel… het gaat over Kerst…,’ weer aarzelt ze. 
‘Over Kerst?’ herhaalt hij. 
‘Ja, ik ben niet thuis met de Kerstdagen. Ik heb 
besloten een paar dagen weg te gaan.’ Nu is het zijn 
beurt om stil te worden. 
‘Weg met de Kerst, u?’ vraagt hij dan verwonderd. 
‘Waar gaat u naar toe?’ 
‘Rietje, een oude schoolvriendin, heeft gevraagd of ik 
de Kerstdagen bij haar kom. Ze is ook pas weduwe 
geworden en ze voelt zich erg eenzaam. Dus ik wilde 
geen nee zeggen, vandaar. 
24 december vertrek ik en de 27e kom ik weer naar 
huis.  
Dus jullie hoeven verder geen rekening met me te 
houden.’ Heer, vergeef me mijn leugens… 
‘Maar de eerste Kerst zonder pa… U was van harte 
welkom bij ons geweest, dat weet u toch?’ ‘Ja, 
daarom juist.’ Ze laat in het midden of dat op zijn 
eerste opmerking slaat of op zijn vraag.  
‘En Kerstavond dan?’ 
‘Ja, dan ben ik al weg. Hadden jullie willen komen 
dan?’ Even trilt er hoop in haar. ‘Nou ja, nee, dat ligt 
natuurlijk moeilijk. Misschien…’ 
‘Nou, daar hoef je dus niet meer over wakker te 
liggen.’ ‘Nou…’ 
‘Ik ga neerleggen,’ onderbreekt ze hem. ‘Ik wil je broer 
nog even bellen. De groeten aan Nanda en de 
kinderen, hoor.’ Ze luistert naar zijn groet en 
verbreekt de verbinding. 
Bij Rick en Letty krijgt ze geen gehoor. Dan morgen 
maar, ze gaat nu naar bed, ze is doodmoe. 
 

Maar in bed ligt ze nog lang wakker. Hoe heeft het 
toch zo ver kunnen komen, dat haar twee jongens 
elkaar niet meer willen zien? Als iemand dat een jaar 
geleden voorspeld zou hebben, zou ze het hebben 
weggelachen.  
Haar twee jongens ruzie? Onmogelijk! En toch is het 
gebeurd. 
Afgelopen voorjaar, net voor Pasen, is Henk, haar 
man, plotseling overleden. De jongens en hun 
vrouwen stonden, ondanks hun eigen verdriet, als een 
veilige muur om haar heen.  
Ze hielpen haar te regelen wat geregeld moest 
worden, er kwam opeens zo veel op haar af!  
 

Een paar maanden daarna, toen ze weer een keer bij 
elkaar waren, had Johanne gezegd: ‘Jongens, het lijkt 
me goed dat jullie alvast wat van pa krijgen. Waarom 
zouden we daarmee wachten tot ook ik er niet meer 
ben? Het is denk ik fijn voor jullie al een mooie 
herinnering aan hem en jullie ouderlijk huis te 
hebben.’ 
 

Ze had gewezen op de antieke statenbijbel, die al 
generaties lang in de familie is. Daarnaast lag een 
andere, ook oude Bijbel, een paar maatjes kleiner 
maar ook met koperen beslagen. ‘Twee 
familiestukken, jullie moeten onderling maar uitmaken 
wie welke bijbel meeneemt.’ 
Dat had ze nooit moeten zeggen… 
 

Ruud, als oudste, vond dat hij recht had op de 
Statenbijbel. Maar Rick, die Hendrik heet zoals zijn 
vader en zijn opa, dacht daar anders over. 
En wat eerst een kleine onenigheid leek te zijn, groeide 
binnen de kortste keren uit tot een verwijdering tussen 
de broers. Nu willen ze elkaar zelfs niet meer zien en 
spreken. 
De twee oude bijbels liggen nog op hun plek in de 
voorkamer. 
Een paar maanden geleden heeft ze tegen allebei 
gezegd: ‘De Bijbels blijven daar liggen tot het weer 
Pasen is. Als jullie het eens worden, mag je ze samen 
komen halen. Als het Pasen geweest is en ze liggen er 
nog, dan geef ik ze aan de dominee. In de hal van de 
kerk is die mooie vitrine, daar zullen ze best passen.’ 
En ze meent het, ze wil niet dat na haar dood die twee 
elkaar opnieuw en heftiger in de haren zullen vliegen.  
Het is zo al erg genoeg: ruzie om een bijbel! Ze had 
gehoopt dat het dreigement zou werken, maar ze 
hebben nauwelijks gereageerd, stijfkoppen! 
Johanne draait op haar andere zij, ze moet zien dat ze 
in slaap valt, al dat tobben heeft geen zin.  
Maar ze voelt zich vanavond dubbel bezwaard, nu 
vooral over de leugens die ze haar zoon heeft verteld. 
 

Nu is het 24 december. De jongens weten niet beter 
of hun moeder is vertrokken naar het oosten van het 
land, waar vriendin Rietje woont. Rietje… ze heeft in 
geen twintig jaar contact met het goede mens gehad.  
Haar schoondochters hadden beiden gevraagd om het 
adres van de vriendin, ‘voor als er iets was’. 
‘Het is in Dieren, wat heb je aan een adres? Jullie 
hebben mijn telefoonnummer toch?’ had ze 
geantwoord. ‘Ik zal mijn mobiele telefoon deze keer 
echt aanzetten.’ 
 

Johanne beseft dat haar leugen verstrekkende 
gevolgen heeft. Ruud woont tien kilometer verderop, 
maar Rick woont in hetzelfde dorp als zijn moeder. Ze 
kan dus deze dagen nauwelijks naar buiten. En wat 

Kerstnacht Door: Ina van der Beek 
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het ergste is, ze kan met Kerst niet naar de kerk. Dat 
heeft ze zich van tevoren niet gerealiseerd. 
Maar ze was het gezeur zo zat wie welke Kerstdag bij 
haar zou komen. En vooral: wat ze zouden doen met 
Kerstavond.  
 
Kerstavond… een traditie van vele jaren. Ieder jaar 
gingen ze allemaal hier in het dorp naar de kerk en na 
afloop van de dienst kwamen ze hier in huis samen. 
Zeker toen de kleinkinderen ouder werden en hun 
eigen plan trokken voor de twee kerstdagen, werd het 
puzzelen tussen allerlei schoonfamilies. 
 
Maar Kerstavond waren ze altijd hier. Henk of een van 
de jongens speelde Stille Nacht op de piano, terwijl zij 
warme chocolademelk Klaarmaakte en de 
zelfgebakken tulband in plakjes sneed. De stem van 
Henk, die de woorden van het lied meezong. Een 
krachtige bas had Henk, zelfs toen hij al ouder was. 
 
Nu had eerst Ruud en later Rick bij haar terloops 
geïnformeerd of ze ‘nog meer bezoek’ zou krijgen die 
avond, want in dat geval… Dit leugentje had haar de 
enige uitweg geleken. 
Ze wilde niet kiezen tussen haar jongens. 
Niet op deze Kerstavond, die zoveel zoete 
herinneringen meebracht aan eerdere jaren, samen 
met haar geliefde man. 
 
Nee, daarbij was geen ruimte voor ruzie. 
Dan maar liever alleen. 
Ze gaat vroeg naar bed, ze ligt al lang in 
het donker als ze de kerkklokken hoort 
luiden.  
Verdriet houdt haar uit de slaap. Gemis, 
pijn, herinneringen… 
Vorig jaar was alles nog goed. Henk was er 
nog, de kinderen en kleinkinderen. Vrede 
in huis en vrede in haar hart. 
Dankbaarheid voor het Kind dat gekomen was. De 
Redder der wereld. Het wonder van de Kerstnacht. 
Nu is dat wonder, die vrede, ver te zoeken. 
 
Johanne is in een onrustige slaap gevallen. Als ze 

wakker wordt, kijkt ze op de wekker naast het bed.  
Tien minuten voor middernacht. Stil blijft ze op haar 
rug liggen, onmiddellijk komen de verdrietige 

gedachten weer terug. Hoe kan het toch, die twee 
jongens, vroeger altijd de beste maatjes. En nu? 
Stil… wat hoort ze? 
 
Buiten is het hard gaan waaien, de wind laat het 
dakraam op zolder klapperen. Laat maar, ze mist de 
moed om op te staan. 
De nacht heeft altijd andere geluiden dan de dag. Nu 
lijkt het of ze een deur hoort. Vijf voor twaalf…  
De kerk is allang uit. Anders zouden ze nu beneden 
zijn met elkaar. Vroeger dacht ze dat in de Kerstnacht 
de dieren konden praten. 
Het wonder van de Kerstnacht. Dat had haar oudere 
zus haar verteld. Groot was haar teleurstelling toen de 
hoorde dat het een fabeltje was. Vroeger… ach… 
 
Ze hoort weer een geluid, stemmen…Dan de klank van 
een piano… Stille nacht, Heilige nacht… Het lijkt op de 
stem van Henk, maar dat kan niet. 
Een sterke mannenstem, bijgevallen door een tweede: 
‘Davids Zoon, lang verwacht’. 
Henks lieve gezicht komt haar voor ogen… Er 
druppelen tranen op het kussen.  
Henk is in de hemel, dat mag ze vast geloven. Is zij nu 
ook al in de hemel? 
‘Hij, der schepselen Heer…’ Nu wordt het weer stil. 
Dan valt er een deur dicht. De voordeur, ze weet het 
zeker. Inbrekers? Inbrekers die piano spelen en 
zingen? 

Zo snel ze kan stapt ze uit bed en loopt 
naar het raam.  
Ze schuift het gordijn wat opzij en kijkt 
de donkere straat in. 
 
In het licht van de lantaarnpaal staan 
twee mannen, de ene draagt met twee 
handen een groot, vierkant ding.  
De ander heeft ook iets in zijn hand, het 
is kleiner. 

Zijn andere, vrije hand legt hij op de schouder van de 
eerste man. 
Johanne kan niet verstaan wat er gezegd wordt, maar 
het warme gebaar zegt genoeg.  
Dan lopen de twee samen weg, schouder aan 

schouder. 
Johanne loopt terug naar haar bed, ze knielt neer.  
Ook deze Kerstnacht heeft vrede gebracht

 
Bron: Ina van der Beek Kerstverhaal voor volwassenen: een gratis PDF - EO 
Ina van der Beek is een Nederlandse schrijfster. Naast familieromans, dagboekjes en gedichtenbundels, verschijnen er geregeld columns en korte verhalen 
van haar hand. Regelmatig brengt Ina ook kinderboeken uit. Over het schrijven zegt Ina:“Met mijn boeken hoop ik mensen een stukje leesplezier en 
ontspanning te brengen, maar ook wil ik graag laten zien, dat geloven in- en leven met God, een verrijking en steun in het leven is.” 

 

 
Ina heeft dit kerstverhaal speciaal voor Eva lezeressen geschreven.              www. inavanderbeek.  nl 
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Uitnodiging Kerstmiddag 
19 december 2024 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Kerstmiddag die op donderdag 19 december 2024 gehouden 
zal worden. Deze middag zal starten met een gebedsviering in Open Haven.  
Na de viering zal er een 12 uurtje (lunch) worden geserveerd. 
 
 

Datum:  19 december 
Tijdsduur:   11.30 – 17.00 uur 
Locatie:  Open Haven 
Kosten:  € 10,00 (inclusief lunch) 

Aanmelding: uiterlijk 5 december 
 
Programma: 
11.30 uur Gebedsviering 
12.30 uur Lunch 
13.30 uur 1e optreden 
14.30 uur Pauze (kerstborrel) 
15.00 uur 2e optreden 
16.15 uur Nazit 
 
 

Komt U ook naar de gezelligste kerstviering van 2024? 

Het doldwaze Foute Kerstteam komt 2,5 uur lang jullie vermaken met bekende spellen gedipt 

in een overheerlijk kerstsausje. Zo gaan we samen kerstballen bingo spelen  

(Schud jij de ballen uit de boom), kerstliedjes zingen en een heuse kerstquiz spelen,  

gehost door niemand minder dan Londa de Mol. 

Het wordt een kerstviering waar nog lang over nagepraat gaat worden. 

In de Pauze is er tijd voor een hapje en een drankje. Alles is tot in de kerstpuntjes verzorgd. 
 
 
 
 
 

Aanmelding voor deze middag: door overmaking van € 10,00 per persoon op de rekening van 
KBO Zeewolde: NL33 RABO 0338150870 met vermelding van: Kerstmiddag 2024 

 
 
Heeft U vragen: bel gerust Rob Thoen 06-22978104 
Speciale dieetwensen: geef deze aub tijdig aan mij door. 
Voor deze activiteit geldt de annuleringsregeling, zie EB.  
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Kerstpakkettenactie 2024 
 
Rond kerst krijgt omzien naar een ander extra aandacht. Het duurt 

nog een aantal weken; de commissie is er al druk mee bezig, maar dan is 
het weer zover. Gezelligheid en goede maaltijden. Dit laatste is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Zeker nu het nog steeds niet gemakkelijk is voor 

heel veel mensen. Er zijn veel personen die op of rond het sociaal minimum 
moeten leven. De pakketten zijn bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met 

een minimuminkomen.  
Echtscheiding, werkloosheid en schulden zorgen soms voor problemen. Maar ook 
langdurig zieken, gehandicapten kunnen door een stapeling van zorgkosten in de problemen 

komen.  
Voor deze mensen willen afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde een kerstpakkettenactie 

houden. Wij hopen ruim 300 adressen te kunnen verblijden met een kerstpakket.  
Maar dit kunnen wij als commissie niet alleen. Daarom vragen wij uw hulp om ook in deze nog 
steeds moeilijke periode naar Open Haven te komen om uw gaven te brengen. 

 

Vrijdag 20 december 2024 tussen 10 en 17 uur 
Kerkcentrum Open Haven 

 
Als commissie laten we de keuze van producten aan uzelf over, alles is welkom. Maar in het 

kerstpakket zou het mooi zijn als er levensmiddelen in zitten die wat langer houdbaar zijn en/of 
bij een feestelijke maaltijd horen, die de kerstdagen een extra feestelijk tintje geven.  
Het zou fijn zijn als u dat zo veel mogelijk in uw gedachten houdt wanneer u voor de 

kerstpakkettenactie boodschappen gaat doen.  
Breng uw producten naar Open Haven, u kunt gelijk zien hoeveel tassen er klaar staan en 

hoeveel mensen er mee bezig zijn. 
 
Als u liever een financiële bijdrage wilt geven, kan dit natuurlijk ook. Daarvan worden de 

kerstbroden gekocht bij de plaatselijke bakker om dat in alle pakketten te doen. Mocht er 
voldoende geld binnenkomen, dan kunnen we ook nog een vlees- of visbon toevoegen  

aan de pakketten.  
Dat wordt altijd zeer gewaardeerd. 
U kunt uw financiële bijdrage overmaken op: 

 
Bankrekeningnummer NL93 RABO 0110567129 ten name van IDPZ 

Graag onder vermelding van “Kerstactie 2024” 
 
Wij hopen met uw inbreng, namens alle kerken in Zeewolde, gevarieerde kerstpakketten te 

kunnen maken. Dit om de minderbedeelde mede-inwoners van Zeewolde tijdens de feestdagen 
niet te vergeten. De mensen die zo’n pakket mogen ontvangen zijn heel erg dankbaar; het 

straalt van hun gezichten af. En daar doen we het voor.  
Mogen wij, evenals voorgaande jaren, weer op uw steun rekenen? 
 

Alvast onze hartelijke dank.  
 

Namens de kerstpakkettencommissie, Tiny Schor, Kogge 3, tel. 06-18805549 
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Familieberichten: 
 

Ons bereikte het bericht, dat op 26 oktober 2024,  
van ons is heengegaan in de leeftijd van 89 jaar: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  Bep van Bragt 
       Elisabeth 
 
Delft     Harderwijk 
*04 november 1934  ⴕ 26 oktober 2024 
 
Correspondentieadres: 
Hermelijnhof 20 
3892 VG Zeewolde 

 
Wij wensen familie en dierbaren  
veel sterkte toe in de komende periode. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
   
   
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Op 13 november 2024 in de leeftijd van 

80-jaar is een oud-lid overleden: 
 

Gertruda Petronella Gerardina Maria van der Linden-Ronnis 

Truus 
 
 
 

Wensen wij toe,  
aan familie en dierbaren  
in de komende periode. 
 

 Correspondentieadres: 
 Acaciastrat 12 
 5616 LL Eindhoven 
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Verslag van de ontmoetingsdag 2024 
Dinsdag 12 november 2024. 
 

Het was een dag van ontmoeten en samen te zijn 
met vele parochianen wel geteld 
69 er hadden er nog een aantal afgezegd, door 
omstandigheden, wegens privacy geen 
mededeling. 
Wij werden ontvangen door de vrijwilligers van die 
dag en kregen een heerlijk bakje koffie of een kopje 
thee en rond kwart over tien werden we welkom 
geheten door Paul Leferink die het program van de 
dag even door nam. 
Deze dag is in de viering door onze Pastor Paul en 
in de middag door onze Willeke Alberti op de film 
in middag het lied :” Samen zijn ” gezongen. 
 
Oorspronkelijk stond op het programma, dat er een 
eucharistieviering zou zijn, maar helaas onze pastor 
Raymond Maas was helaas verhinderd, dus deden 
Paul en Lia de viering in woord en Communie. 
We begonnen met openingslied:” Wij zoeken u als 
wij samen komen”, prachtig lied.  
Dat was ook de bedoeling, het was een dag om 
elkaar te ontmoeten en te verbinden. 
Na de viering gingen we met zijn allen maar een 
andere zaal om daar de dag verder te ontmoeten.  
Daar werd een prachtige lunch voor geschoteld, 
met twee soorten soep en bij het brood werd nog 
een heerlijke kroket geserveerd. 
Na de lunch werd er nog een film gepresenteerd 
over het bestaan van Flevoland en het ontstaan 
van Zeewolde. 
 
Als laatste wat ik nog kwijt wil, is na de film kregen 
we nog een hand oplegging met de zegen,  
daarbij werd nog het prachtige Maria lied “O reinste der schepselen”. 
 

Peter van Nunspeet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto’s staan verder op de website Zeewolde 

Dan ontstaat er leven 

Als wij mensen elkaar de hand geven 
en niet langer leven als ieder voor zichzelf, 
dan ontstaat nieuw leven. 
Als wij mensen van ons eiland wegtrekken 
en gaan naar wie door verdriet of angst eenzaam 
leven, 
dan ontstaat er een nieuw land van mensen samen. 
Als wij mensen onszelf niet langer doof houden voor 
elkaar, 
maar luisteren naar wat er leeft, 
dan ontstaat een nieuwe band waarvan we kunnen 
leven. 
Waar wij mensen langs elkaar heen leven, 
elkaar opzij schuiven, blind zijn voor elkaar, 
geen oog hebben voor elkaar, daar gaat het leven 
dood. 
Als wij mensen onze deur, onszelf openen voor elkaar 
en elkaar uitnodigen om binnen te komen 
en bij elkaar veilig kunnen zijn in alle kwetsbaarheid, 
dan ontstaat er nieuw leven. 
Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons, 
verlangen mensen zo naar leven. 
Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen 
die kunnen zien en die kunnen horen met hun hart. 
Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons, 
verlangen mensen naar een woord van begrip, 
naar een arm om hun schouder, 
want mensen zoeken leven dat leefbaar is. 
Als wij zo leven met en voor elkaar, 
dan kunnen wij God zien. 
 
Marinus van den Berg 
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Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst  
 
 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 
 9 januari 2025 

 
  Het bestuur van de KBO Zeewolde nodigt U uit om op 
 donderdag 9 januari 2025 samen te komen en te 
 proosten op het nieuwe jaar. 

 
 
Datum: 9 januari 2025 
Aanvang: 13.30 uur 
Einde:  17.00 uur 
Locatie: Open Haven 
Kosten: € 12,50 
Aanmelden: voor 30 december 2024 
 

Deze middag zal opgeluisterd worden door een optreden van ons Zeewolder shanty koor. 
Shanty Singers “De Trossen Los”.  
Uiteraard kunt U van harte losgaan op de diverse meezingers. 
Ook zal er gezorgd worden voor een natje en een droogje. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ja, ik kom graag naar deze middag op 9 januari 2025 en meld mij aan door overmaking van 
€12,50 op het rekeningnummer van de KBO Zeewolde: 
NL33 RABO 0338150870 onder vermelding van: nieuwjaarsbijeenkomst 2025. 
 

Heeft U vragen: bel gerust Rob Thoen 06-22978104 
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De oudejaarsnacht Noorwegen 

 
Het was de laatste dag van het jaar. Een dikke laag sneeuw lag over wegen en velden. Er was een kleine 
jongen onderweg; hij droeg nieuwe schoenen, en had een grijze das en een rode puntmuts. Hans heette hij. 
Op zijn rug droeg hij een kleine rugzak. Zijn moeder had daarin een kerstbrood en een driekoningenkaars 
gepakt. Ze had hem op het hart gedrukt zich goed te gedragen. Hans moest zijn grootmoeder en grootvader 
opzoeken. Hij moest vooral niet vergeten netjes te groeten en te bedanken en ze een vrolijk en gezegend 
nieuwjaar te wensen. Ja, daar zou hij aan denken. 

De dagen in de winter zijn maar kort; de sneeuwwolken hingen zwaar in de lucht: en al spoedig vielen de 

sneeuwvlokken naar beneden, stil en dicht bij elkaar, zoals het dons van een dekbed. Toen Hans een stukje 

gelopen had, bedacht hij, dat hij een kortere weg kon nemen over een bospad. 

De sneeuw viel in steeds grotere vlokken en tussen de bomen begon het al donker te worden. Voor Hans het 

wist, was het nacht geworden. De weg was dicht gesneeuwd; hij kon hem niet meer vinden. Had hij maar 

lucifers bij zich gehad, dan had hij de kaars kunnen aansteken en zo misschien via zijn voetsporen de weg 

weer terugvinden. Nu wist hij niets beters te doen, dan onder een boom te gaan zitten en te wachten tot de 

sterren en misschien zelfs de maan te voorschijn zouden komen. 

Hoe lang hij daar gezeten had, wist alleen de duisternis. Hij was al bijna helemaal ingesneeuwd, toen hij 

plotseling in de verte een licht zag. Moeizaam stond Hans op en ging op het licht toe en na korte tijd stond hij 

voor een groot vuur. Nog nooit had hij een vuur zo helder zien branden. Om het vuur zaten twaalf grote 

mannen, die wijde mantels droegen. 

Ze zaten daar stil en ernstig, bijna als koningen en staarden in de vlammen. Een enkele droeg een kroon van ijs 

op het hoofd of kronen van dennenappels; weer anderen hadden kransen van groene bladeren of korenaren. 

Hij die de oudste leek, hield een stok in zijn hand en pookte in het vuur, hij wendde langzaam het hoofd om en 

vroeg: "Ken je ons?" - "Dat dacht ik wel," antwoordde Hans. Want hij begreep dat de wijze mannen die hij hier 

zag, de twaalf maanden van het jaar moesten zijn. De oudste die de stok vast hield, dat was zeker december. 

Daarom droeg hij ook een donkere mantel. 

"Vertel ons dan wie we zijn," moedigde de grijsaard hem aan terwijl hij het vuur aanwakkerde. En Hans zei het 

versje op dat zijn opa hem geleerd had. 

 

Geeft januari een sneeuwtapijt, 

dan zijn we gauw de winter kwijt. 

Is februari kil en nat, 

hij brengt ons koren in het vat.  

Nooit is maart zo zoet,  

of 't sneeuwt op de boer zijn hoed. 

Als april blaast op zijn horen, 

Is 't goed voor hooi en koren. 

Veel onweer in mei 

dan zingt de boer joechei. 

Juni meer droog dan nat, 

vult met goede wijn het vat. 

Wil september vruchten dragen, 

dan in juli hitte om te klagen. 

Geeft augustus zonneschijn, 

zeker krijgen we goede wijn. 

Septemberregen op het zaad 

komt het boertje wel te staad. 

Oktober met groene blaan, 

duidt een strenge winter aan. 

Als 't in november 's morgens broeit, 

wis dat de storm dan 's avonds loeit. 

December veranderlijk en zacht, 

geeft een winter waar men om lacht.
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De grijsaard met de stok knikte goedkeurend. "Omdat jij ons kent," sprak hij, "kennen wij jou ook. Je bent 

precies op tijd gekomen, want in deze nacht waarin het oudejaar voorbij is kan jij ons helpen. Zie je hoe 

klein ons vuur geworden is? Let nu goed op wat er gebeurt, als ik de stok aan broeder januari reik. Kruip 

dan gauw onder zijn mantel, dan zul je zien hoe het nieuwe jaar uit de sterren neerdaalt. Haast je dan en 

bezorg ons nieuw vuur met je kaars, want weldra zal het oude vuur uitgaan." 

Toen de oude man dit gezegd had, klonk er in de lucht een geluid. Het was of machtige klokken luidden. 

Het geluid kwam van ver weg en van dichtbij. Het leek wel over alle landen en alle rijken op aarde te 

weerklinken. December richtte zich op, hief zijn stok op en riep met luide stem: "Nu broeders, gaat de staf 

van hand tot hand. Terwijl de Nieuwjaars klokken klinken over het land. Zegen, God die in de hemelen 

troont, nu alles wat op aarde woont." 

Terwijl hij sprak was Hans onder de mantel van januari gekropen die hem omhulde als een grote witte 

nevel. Boven hem straalden en glinsterden de sterren en beneden hem bewogen de zaadjes en de kiemen 

in de aarde. Er kwam een klein volkje aangelopen; ze droegen lantaarns in de hand. "Hier komen wij met 

het nieuwe jaar!" zeiden ze. 

En werkelijk, toen Hans goed keek, zag hij dat alle wortels kleine gezichtjes hadden. Het leek wel of de 

aardmannetjes en de elfjes bruiloft vierden. Hans was zo verbaasd over dit alles, dat hij bijna zijn opdracht 

vergat. Maar toen zag hij dat zijn eigen driekoningenkaars al brandde. Eén van de aardmannetjes had hem 

aangestoken. Hans hield zijn hand voor de kaarsvlam om hem te beschermen en sloop onder de mantel 

van januari vandaan. Van het vuur was nog slechts een klein beetje gloed over. Nu reikte december de staf 

aan zijn broeder januari. Deze nam het licht dat Hans in de hand hield en stak daarmee het nieuwe vuur 

aan. De vlammen sloegen hoog op, het licht was zo overweldigend dat Hans zijn handen beschermend 

voor zijn ogen moest houden. 

Toen hij weer opkeek, was het vuur er niet meer en de twaalf maanden waren ook verdwenen. Maar de 

hemel was opgeklaard en boven de boomtoppen stond een volle ronde maan. Hans stond op en ging weer 

op weg. In het maanlicht was het makkelijk de sporen in de sneeuw te volgen tot aan de weg; en daar was 

het huis van zijn grootouders al. In het donker was hij het voorbijgelopen. 

"Gelukkig nieuwjaar," wenste Hans, toen hij over de drempel de warme kamer binnenging. De oude 

mensen waren verbaasd en verheugd hem te zien, want grootvader wilde juist het bos in gaan om Hans te 

zoeken. Grootmoeder maakte op de kachel warme melk met kandij, maar Hans was zo moe dat hij 

nauwelijks kon drinken. "Laten we hem liever in bed stoppen," meende grootmoeder. "Het kerstbrood is 

geloof ik nog wel heel," mompelde Hans, "maar de driekoningenkaars is al bijna op, want daarmee heb ik 

nieuw vuur voor de twaalf maanden gehaald." Daarop viel hij in een diepe slaap. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij wensen u een gezond 2025. 

Redactie Even Bijpraten. 
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Wat te doen 2. 
 
17 december 2024 tot 3 januari 2025 
Zeewolde Winterworld 
De betoverende kunstijsbaan van Zeewolde Winterworld is weer terug in het centrum van Zeewolde, van 17 
december tot en met 3 januari aanstaande. 
De ijsbaan biedt plezier voor jong en oud. Kom genieten van deze wintervreugde, trek je schaatsen aan en geniet van 
de warme sfeer in het hart van Zeewolde. 
TIP: Wist je dat je de ijsbaan ook kan huren? Leuk voor een bedrijfsborrel, teamuitje of als uitje met de basisschool! 
Check de website van Zeewolde Winterworld voor de mogelijkheden. 
 

20 december 2024 
Kerstfestijn Zeewolde 

Kom in de kerststemming en breng vandaag een bezoek aan het 
Kerstfestijn in het centrum van Zeewolde. Proef de kerstsfeer 
en laat je inspireren op de gezellige kerstmarkt van 
Winkelhaven Zeewolde., met de ijsbaan als winters decor.Door 
het hele centrum vind je allerlei kramen met leuke snuisterijen, 
zijn er diverse muzikale optredens, kerstacts, winterse hapjes, 
etc., Ook “De Trossen Los zal weer in de ravelijn staan van 19.30 
tot 20.30. 

Kom en beleef het in Zeewolde! 
 
Zaterdag 21 december 
The Victorians 

Na een uitverkochte show vorig jaar, keren The Victorians dit 
jaar weer terug naar Zeewolde! Deze sprankelende zanggroep 
uit de regio Hilversum, onder leiding van dirigent Harrie 
Herfst, laat de magie van kerst tot leven komen met hun 
prachtige meerstemmige koormuziek in echte Dickens-stijl. 
Gekleed in authentieke kostuums uit 1850 zingen zij bekende 
en verrassende Engelstalige Christmas Carols, geheel a 
capella. Met passie en plezier nodigen zij het publiek uit om 
mee te zingen en zich onder te dompelen in de warme sfeer 
van kerst.Mis deze bijzondere avond niet en laat je betoveren 
door The Victorians! 

 
24-26 JANAUARI 2025 
Nationaal Theaterweekend 
In dit weekend wordt in heel Nederland het Nationaal Theaterweekend georganiseerd. Ook de theaters in 
Zeewolde doen mee met een reeks mooie voorstellingen, die je al voor tien euro kunt bezoeken. Jong of 
oud, vaste of nieuwe bezoeker: iedereen is tijdens het Theaterweekend welkom om tegen een mooie prijs 
te komen genieten van alles wat het theater te bieden heeft. In november wordt bekendgemaakt welke 
voorstellingen er draaien. 
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Column: 
Vrijwilligerswerk en het leven van de bewoners van de Stille kern 
 
Al enige jaren doe ik vrijwilligers werk bij Staats Bos Beheer.   
De eerste tijd veel onderhoud en beheer, maar de laatste tijd is het meer ondersteuning van gidsen en 
activiteiten die door SBB georganiseerd worden. 
 
Zo ben ik de laatste tijd bezig geweest bij de kabouter doedag, een dag waar kinderen een speurtocht door 
het bos lopen en daarbij opdrachtjes krijgen. 
Een van die opdrachtjes is het verzamelen van mooie herfstbladeren waar mee ze dan aan het einde een 
mooi werkstukje mogen maken en brandnetelthee of dennenthee mogen proeven. 
Wij helpen dan met het knippen en plakken. 
Ook kunnen ze dan met een levende kabouter op de foto. 
Deze kabouter is wel veel groter dan de kinderen, maar dat komt omdat hij een keer in de ketel met 
brandnetelthee is gevallen omdat hij te gulzig was en niet op zijn beurt kon wachten. 
 
Andere activiteiten waar ik mee bezig geweest ben, zijn de natuur werkdag in het Hulkensteinsebos en de 
bronstwandelingen de Stille kern 
Hier zorgen we dan voor koffie, thee en soep en na de bronstwandeling hebben we ook broodjes. 
Ik zet dan alles klaar en zorg dat snert lekker warm is. 
 
Dan is het wachten op de wandelaars. Het is dan stil om je heen. 
Je hoort alleen de geluiden van die de natuur voortbrengt en op de achtergrond de Spiekweg. 
En in die stilte kan het zijn dat de bosbewoners nieuwsgierig worden naar wat jij daar aan het doen bent. 
De Schotse hooglanders en de paarden zie je direct staan, maar de kleinere dieren verschuilen zich in de 
begroeiing en slaan de gebeurtenissen van daaruit gade. 
Dit is omdat we de soep op een campinggasstelletje warm maken en een vuurschaal hebben staan. 
 

Vorig jaar stond ik zodoende ineens tussen 8 paarden die mij 
van onder tot boven besnuffelden. 
Dit jaar werd ik door 3 Schotse hooglanders in de gaten 
gehouden. 
Ik heb ze gevraagd of ze het hier nog een beetje naar de zin 
hadden. 
Ze keken me aan met een blik van “Waar heb jij het over?” 
Onze veehouders kennen die blik wel van hun koeien. 
Volgens mij communiceren deze hooglanders onderling in het 
Schots, net als wij met familie in het dialect met elkaar praten 
als we bij elkaar zijn. 

Ik was wel eens benieuwd hoe ze genoemd wilden worden door de mensen. 
Schotse Hooglanders of Scottisch Highlanders, ze gaven de voorkeur aan het laatste. 
Toen ik Schotse hooglanders zei, keek één van hen mij aan en wenkte de ander twee om verder door te 
lopen het bos in. Daar wilden ze niets mee te maken hebben. 
 
Deze dieren leven met elkaar in onze bossen zonder elkaar te veel dwars te zitten. 
Ongeacht kleur of ras en zonder politieke overtuiging. 
 
Alleen het stemmen voor een nieuwe leider gaat er wat ruw aan toe.  
De kandidaten gaan met elkaar de strijd aan zonder de rest erbij te betrekken. 
Geen verkiezingen dus geen urenlange debatten om stemmen te winnen. 
Ook geen strijd tussen andersdenkenden. Geen voetbalrellen. 

     A3 
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Recept 
 

Snelle cranberry-cinnamon rolls  

 

Op zoek naar een lekker en simpel recept voor het kerstontbijt?  

Zoek niet verder, met deze snelle cranberry-cinnamon rolls zit je helemaal goed. 

 

Porties: 6 stuks 

 

Ingrediënten 

• 1 blikje croissantdeeg 

• 25 gram ongezouten roomboter (Campina) 

• 1 tl kaneel 

• 25 gram lichtbruine basterdsuiker 

• 75 gram canberry compote 

• 150 gram poedersuiker 

• 2 tl vanille-extract 

• 1 el melk 
  

Instructies 

1. Rol het deeg helemaal uit. Smelt de boter en meng de kaneel en baserdsuiker erdoor. Verdeel over 

het deeg, gevolgd door het laagje cranberry compote. 

2. Rol het deeg op en snijd in 6 plakken. Leg ze in een ovenschaal. 

3. Bak de cinnamon rolls in 18 minuten op 180°C (boven- en onderwarmte). 

4. Maak het glazuur door de poedersuiker, vanille-extract en melk door elkaar te roeren. Voeg 

eventueel iets meer melk toe als je het glazuur nog te dik vindt. 

5. Verdeel het glazuur over de swirls en je bent klaar.  

 

Eet smakelijk! 

Bron: Snelle cranberry-cinnamon rolls - Laura's Bakery  
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Puzzel je mee?  Woordzoeker 

 
Oplossing EB 331 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

Uitslag in EB 333 
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Brengt u een lid aan bij de kbo,  

dan krijgt u een taartje cadeau 

 

 

 

  
INFORMATIE  

 

Bestuursfunctie Persoonlijke gegevens Telefoon 

Voorzitter Piet Verschure, Dwingelderveld 5 
verschurepiet@gmail.com 

06 572 094 83 

Secretaris 
 

Jan Hoogeboom, Radon 33 
secretaris.zeewolde@hotmail.com  

036 848 62 80 
 

Penningmeester / vicevoorzitter Walter Lodewijk 
kbopen.zeewolde@gmail.com 

036 522 58 48 

Coördinator 
activiteitencommissie 
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06 465 460 03 
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Activiteitencommissie 
Aanmelding en annulering van 
activiteiten: 
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Liefst digitaal aanleveren uiterlijk op: 
15 januari 2025 
12 februari 2025  

 

Beheer internetsite  
www.kbo-flevoland.nl  
Op deze site is “Even Bijpraten”  
in kleur te lezen 

Ida Hazelaar,  Radon 33 
websitebeheerder.zeewolde@hotmail.com 
website adres: 
kbo-flevoland.nl//zeewolde  

036 848 62 80 

Lief en leed 
          

Als u iemand weet die jubileert, ziek is of een 
attentie verdient, wilt u dit dan aan  
Ria Heinsbroek doorgeven? 
b.n.j.heinsbroek54@gmail.com 

06 465 460 03  

Aanmelding als lid:  
kan gedurende het hele jaar  
 

Opzeggen lidmaatschap:  uiterlijk 1 dec., daarna 
loopt het lidmaatschap automatisch door tot 1 
dec. van het volgende jaar . 
leden.kbozeewolde@gmail.com    

06 151 475 65 
 

Bankrekening KBO Zeewolde: NL33 RABO 0338 1508 70  

Leden met ondersteunende functies: 
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