
Aandacht 

Het kost zo weinig, het is zo veel, 
een woord, een uitgestoken hand,  
zomaar met je hart iets voor iemand doen, 
met wie je ergens plotseling bent verwant. 

De liefde is het allerhoogste goed,  
niet het verstand, maar warmte van 't gebaar, 
een beetje nodig zijn en openstaan,  
gewoon, een beetje aandacht voor elkaar.  

Het kost zo weinig, het is zo veel,  
begrip, er zijn wanneer het moet,  
stil luisteren naar de woorden van een mens 
die 't nodig heeft, dat is alleen maar goed.  

De liefde is de allerhoogste kracht, niet het 
verstand, maar warmte van 't gebaar een 
beetje goed-zijn en dat laten zien, gewoon, 
een beetje aandacht voor elkaar. 
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Samen 

Het blad Even Bijpraten ligt weer bij u op de mat. Het is alweer het laatste nummer van 2023. Velen van u 

zullen nu zeggen wat is de tijd toch weer snel voorbij gegaan. Een jaar met voor ieder van ons hoogte= en 

dieptepunten. Ook een periode waarin het vaak gaat over het weer. Het lijkt wel dat er steeds een nieuw 

record wordt gevestigd voor temperatuur, hoeveelheid regen enz. Maar wij moeten ook constateren dat de 

wereld in brand staat. De beelden op televisie bij het nieuws maken je niet vrolijk bij het zien van de 

oorlogen die elkaar opvolgen. Het geeft ook het besef dat wij nog steeds blij mogen zijn, dat wij in een 

relatief mooi land leven. Ook hier zijn de tegenstellingen groot. Wij zien dat de “ik” maatschappij niet de 

oplossing heeft gebracht voor vele vraagstukken. Samen zullen wij er de schouders onder moeten zetten 

om doelen te bereiken. Nu u dit leest zijn de verkiezingen achter ons en moet werk weer samen worden 

opgepakt. Geen woorden maar daden. 

Ook binnen de KBO is het een bewogen jaar geweest. Wij als bestuur hebben u daarover uitgebreid 

ingelicht via een brief eind oktober. Ook hierbij hebben wij moeten constateren dat PCOB en KBO er samen 

na 7 jaar niet tot een fusie zijn gekomen. Maar duidelijkheid geeft ook weer nieuwe mogelijkheden voor de 

toekomst. Uw bestuur richt zich vooral op de eigen afdeling en de verschillende activiteiten daarbij. Dat zal 

betekenen dat er ook in het nieuwe jaar weer de nodige aanpassingen zullen plaats vinden. In Flevoland 

blijven de afdelingen met elkaar samen werken. Maar voor u als lid zijn de plaatselijke activiteiten vooral 

het belangrijkste onderdeel. 

Vanuit het bestuur werken de verschillende leden nauw samen in goed overleg. Het heeft mij verbaasd hoe 

snel de bestuursleden ieder met een eigen verantwoordelijkheid zich gezamenlijk inzetten voor de 

vereniging. Maar ook de vele vrijwilligers binnen ons club. Ik noem de wekelijkse KBO middag in de 

Meermin. De aandacht voor lief en leed binnen onze afdeling . Weet u mensen die aandacht nodig hebben, 

geef het door. Denk ook aan het blad Even Bijpraten 10 keer per jaar. Een enorme klus om dit te realiseren. 

Ook als lid kunt u hieraan bijdragen door kopij in te leveren . Daarnaast wil ik noemen de vele activiteiten 

door het jaar heen. Bij de wisseling van de wacht binnen de activiteiten commissie staan al weer drie leden 

klaar om dit in 2024 voort te zetten. Alleen samen zijn wij in staat om een bloeiende vereniging te zijn en te 

blijven. Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet in het afgelopen jaar. 

Naast het uitje naar Holiday on Ice gaan wij nu op naar het kerstfeest en het nieuwe jaar. Het bestuur hoopt 

dan vele leden te ontmoeten bij onze kerstmiddag 14 dec. en de nieuwjaarsreceptie 4 jan. Uitnodigingen 

kunt u vinden in dit blad. 

Rest mij u allen namens het bestuur gezegende en fijne Kerstdagen te wensen en een gezond en 

voorspoedig nieuwjaar. 

Piet Verschure 
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Jaarplanning 2023 
  Datum.                               Onderwerp                                     Locatie / organisator                 
  

Donderdag 14 december Kerstbijeenkomst Open Haven / Activiteitencommissie 
 

 
Jaarplanning 2024 

Donderdag 4 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst Open Haven / Activiteitencommissie  
 

Donderdag 15 februari Presentatie over Godfried Bomans Open Haven / Activiteitencommissie  
 

Medio februari Voorlichting wijkagent Meermin / Activiteitencommissie 
  

Donderdag 14 maart Jaarvergadering Open Haven / Activiteitencommissie 
 

Dinsdag 16 april Bustoer Nederland / Activiteitencommissie 

* Wijzigingen voorbehouden 
 
Annuleringsregeling: 

Terugbetaling van volledige restitutie van een activiteit:  Alleen wanneer dit vóór de uiterste datum van inschrijving 
gemeld is. 
Wanneer geannuleerd wordt tussen de uiterste datum van inschrijving en de activiteit, moeten administratiekosten 
betaald worden: activiteit tot € 30,- : €  5,-  en activiteit boven de € 30,- : €10,- .  
Er vindt geen terugbetaling van kosten plaats wanneer een activiteit is uitgevoerd door een externe partij die geen 
restitutie bij annulering door een lid verleent. 

 
Mailadres voor aanmelding en annulering van activiteiten: @ Activiteiten.kbo@outlook.com 
 

ANDERE ONTMOETINGSMOMENTEN 

• Op donderdagmiddag in de Meermin v.a. 13.30u. is er gelegenheid elkaar te ontmoeten  
om b.v. gezelschapsspelletjes te spelen of te kaarten, een goed gesprek bij het genot van een     
kopje koffie of thee. 

•  Op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur in Open Haven en de Meermin voor een kopje  
         koffie of thee. 
         Op de laatste zondag van de maand, in de Meermin, tussen 14.00u. en 17.00u.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

  

 

 

Brengt u een lid aan bij de kbo 

dan krijgt u een taartje cadeau 

 

GEZOCHT!!  

Gastvrouwen of gastheren 

Wie komt ons gezellige team 

versterken? 

Bel of mail dan met Maria te Molder. 

Mob. 06-121 217 91  mail: mtemolder@hetnet.nl 
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STEDENBAND Harderwijk – Znojmo,   

Deel 5: ‘I am coming tot visit you’ 

In een vorig verhaal vertelde ik jullie dat wij privé op visite waren bij de toenmalige directeur van het 

museum in Znpjmo en logeerden op zijn ‘summer castle’ (volkstuin). Uiteraard nodigde ik hem ook uit om 

een keer privé op visite bij ons te komen, immers: voor wat hoort wat.., toch? Vaste afspraken zijn niet 

gemaakt, of hij op onze uitnodiging in zou gaan was dus ook onzeker. 

Op een zaterdagavond in juli gaat de telefoon, ik neem deze op en hoor: ‘Hello Walter, here is Peter calling 

to tell you that I am comming to visit you’, tuut, tuut, tuut, einde gesprek. Ik had geen nummer waarop ik 

hem terug kon bellen en de techniek van de telefoon was toen ook nog niet zo ver dat ik kon nakijken met 

welk nummer hij belde. 

Joke raakte enigszins in paniek en stelde mij allerlei vragen waarop ik ook geen antwoord wist: Wanneer 

komt hij dan?, hoelang blijft jij?, met hoeveel personen komt hij?, waar gaat hij slapen?, wat is zijn 

programma?, enz. Om zijn komst voor te bereiden werden er allerlei voorbereidende acties opgestart: 

onze dochter had op zolder haar slaapkamer en die ruimte werd geconfisqueerd tot gastenverblijf.             

Er werden matrassen en ander slaapgerei geleend, onze dochter werd uit logeren gestuurd, er werden 

boodschappen gedaan om voldoende eten in huis te hebben. Kortom: iedereen werd aan het werk gezet 

om de komst van Peter -en misschien ook wel met zijn gezin- voor te bereiden.  

Op zondagmiddag was de hele operatie klaar om onze gasten te ontvangen. Maar… hoe laat zouden ze 

komen? Zondagavond om 23.00 uur nog niemand gezien, dus maar naar bed en verder afwachten. 

Maandagmorgen had ik afspraken op mijn werk en Joke had ook haar verplichtingen die ze niet af kon 

zeggen. Dus maar een briefje op de deur geplakt dat hij naar het museum moest bellen als hij bij ons huis 

gearriveerd was. 

Om 18.00 uur nog geen Peter dus maar gaan eten zonder hem. 

Rond 21.00 uur stond hij voor de deur, compleet samen met zijn vrouw en twee kinderen. ‘Hello, here we 

are’ was zijn welkomstwoord. Zijn vrouw (Duitstalig) en kinderen (zoon 17 jr Engelstalig , dochter 15 jr 

Franstalig) hadden we al eerder ontmoet toen we in Znojmo in zijn ‘Summercastle’ logeerden.   

Eerst maar wat te drinken ingeschonken en toen gestart met wat vragen die ons uiterst zinvol leken. Ze 

bleken uit Denemarken vertrokken te zijn en die dag in één keer naar Putten gereden te zijn. Op de vraag 

of zij onderweg al wat gegeten hadden, kregen we het typisch Tsjechische antwoord ‘We are no hungry’ 

hetgeen betekende dat ze nog niets gegeten hadden. Dus maar even de keuken ingedoken en een flinke 

pan macaroni gemaakt die ze even later als uitgehongerde zwervers vrijwel leeggegeten hebben. 

Toen diende de vraag zich aan waar ze gingen slapen? Hadden ze een camping of zo gereserveerd, of een 

B&B, of….. Nu op alles kwam hetzelfde antwoord ‘I am your guest’ hetgeen inhield dat ze niets geregeld 

hadden en het ‘gastenverblijf’ op zolder goed van pas kwam. 

Toen wij ’s avonds in bed lagen vroegen wij ons af wat hij nu precies met ‘I am your guest’ bedoelde. 
Waarschijnlijk dacht hij dat zijn bezoek aan ons gelijkwaardig zou moeten zijn aan ons bezoek aan hem 
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toen we met onze vouwwagen bij hem in zijn volkstuin logeerden. Hij had toen ook allerlei bezoekjes aan 

lokale instellingen geregeld in het kader van de stedenband met Harderwijk. Maar in Harderwijk was de 

gastvrijheid in dit kader beperkt tot de officiële bezoeken die de verschillende comités ca. twee maal per 

jaar aflegden. Voor een privébezoek van een museumdirecteur uit Znojmo kreeg ik geen gratis 

toegangskaartjes van lokale of regionale toeristische attracties toegeschoven.    

De volgende dag had ik mijn agenda in Harderwijk leeggemaakt, dit als voorbereiding op zijn komst. Bij het 

ontbijt werd duidelijk dat hij wel wat ideeën had over de dingen die ze graag wilden zien of doen, maar dat 

er in hun financiële situatie weinig of geen geld beschikbaar was. Hij rekende dus op gratis entreekaartjes. 

Dat er ook een nogal fors verschil zat in de entreekosten van Nederlandse musea of attracties en die in 

Tsjechië was hem ongetwijfeld bekend. 

        

Om allerlei entrees van musea of andere bezienswaardigheden in de regio maar even voor hun te gaan 

betalen, had mijn voorkeur ook niet. Uiteindelijk zijn we met mijn auto een rondrit door Flevoland en de 

NW Veluwe gaan maken om zo allerlei gratis dingen te gaan bekijken. De bezoekerscentra van 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waren erg in trek.   

Op woensdagmorgen bij het ontbijt maar even verder gesproken over hun plannen en die naast mijn en 

Joke’s agenda gelegd. Onze afspraken konden niet verder uitgesteld of afgezegd worden.  

Wat overigens erg leuk was, was dat hij gretig kennis wilde maken met de diverse soorten kaas die er op 

tafel stonden. Maar ja, als er jonge kaas + komijnekaas + gerookte kaas + oude kaas liggen hoe ga je dat 

dan doen? 

Hij bedacht de volgende oplossing: je neemt een boterham en stapelt daar vervolgens plakken van alle 

verschillende soorten kaas op, om die dan als een soort van Big Mack op te eten. Hoe simpel kan de 

oplossing zijn.  

Na het ontbijt pakte hij een stapeltje visitekaartjes uit zijn zak en begon die door te bladeren. Deze kaartjes 

had hij verzameld toen een deputatie van de Nederlandse Museum vereniging een week naar Praag ging 

om daar hun kennis van diverse aspecten van museumbeheer aan de directeuren van grotere musea in 

Tsjechië over te dragen. Hij had aan deze kennisoverdracht deelgenomen en op deze wijze kennis gemaakt 

met de verschillende directeuren van Nederlandse musea en op die wijze de visitekaartjes bemachtigd. 

Hij pakte een kaartje van een directeur van een groot museum uit Den Haag, zocht naar het 

telefoonnummer van deze persoon en belde hem met hetzelfde bericht als hij bij mij gedaan had: “Hello 

Kees, here is Peter calling to tell you that I am coming to visit you’ en verbrak daarna al snel de verbinding. 

Dit was dus de wijze waarop hij zijn volgende bezoek regelde. Kort daarna namen we afscheid van elkaar 

en vertrok hij met zijn gezin richting Den Haag. Na dit bezoek hebben we niets meer van hem of zijn 

gezinsleden vernomen.  

 

Walter Lodewijk 
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Kerstverhaal: De vierde wijze 

"Dit moet het teken zijn!" dacht hij. "De koning is 
geboren. Ik zal er heengaan om hem te 
begroeten." 

De volgende dag verkocht hij zijn huis met al zijn 
bezittingen en voor het geld dat hij ontving kocht 
hij drie edelstenen: een blauwe saffier, een rode 
robijn en een witte parel. Daarna besteeg hij zijn 
paard en ging snel op weg naar de tempel  waar 
zijn vrienden op hem zouden wachten. Ze hadden 
uitgerekend dat ieder daar, tien dagen na het 
verschijnen van de ster, zou kunnen zijn. Na de 
tiende dag zouden ze vertrekken, ook als een van 
hen nog niet was aangekomen. Het was immers 
mogelijk dat die verhinderd was de reis te maken 
door ziekte of door een andere oorzaak. 

Artaban moest elke dag een lange afstand 
afleggen om op tijd bij de tempel te komen. 
Eindelijk tegen de avond van de tiende dag zag hij 
de vervallen muren van de stad Babylon. Na een 
korte rust en een maaltijd reed hij weer verder. 
Nog drie uren rijden en dan zou hij zijn vrienden 
ontmoeten in de tempel. Artaban verheugde zich 
erop hen weer te zien en samen met hen verder 
te kunnen reizen. Hij reed nu door een donker 
bos van dadelpalmen waar het maanlicht maar 
nauwelijks kon doordringen. Zijn paard liep 
langzaam, voorzichtig zijn weg zoekend. 
Plotseling bleef het staan voor een donker 
voorwerp dat op de weg lag. Artaban liet zich van 
zijn paard glijden en zag een man op de grond 
liggen. In het zwakke maanlicht keek hij naar het 
bleke gezicht. Hij had het vermoeden dat het een 
Joodse man was. Er woonden nog steeds veel 
Joden in Babylon sinds het Joodse volk 
honderden jaren geleden daarheen in 
ballingschap was gevoerd. 

Artaban dacht dat de man dood was. Hij kon niets 
meer voor hem doen. Bovendien had hij geen tijd 
voor een oponthoud. Hij keerde zich om en wilde 
zijn paard aan de teugel langs het lichaam van de 
man leiden. Maar toen hoorde hij een diepe 
zucht en hij voelde dat de man de zoom van zijn 
mantel vastgreep. 

Artaban schrok. De man leefde nog en hij 
moest hem helpen. Maar dat betekende ook 
dat Artaban te laat bij de tempel zou komen. 
Zijn vrienden zouden vast denken dat hij niet op 
reis was gegaan en zij zouden zonder Artaban 

vertrekken. Een ogenblik stond Artaban in 
tweestrijd. Als hij de man zo liet liggen, zou hij 
zeker sterven. In elk geval moest hij hem wat 
laten drinken. 

Uit een beek haalde hij water en bevochtigde 
daarmee de droge mond en het voorhoofd van 
de man. Van een geneesmiddel, dat hij altijd bij 
zich had, maakte hij een drankje en goot dat 
voorzichtig tussen de lippen van de zieke man. Zo 
was hij lange tijd met hem bezig en 
langzamerhand kreeg de man zijn krachten terug 
en kon hij weer iets zeggen. 

"Wie ben je?" vroeg hij. "Waarom ben je hier 
gekomen om mij van de dood te redden?" 

"Ik heet Artaban en ik ben op weg naar Jeruzalem 
om de nieuwe koning van de Joden te zoeken, die 
licht en vrede zal brengen. Nu moet ik weer snel 
verder reizen. Hier heb je nog wat brood en een 
kruidendrank. Je zult nu gauw weer sterk genoeg 
zijn om naar huis te gaan." 

De Jood hief zijn bevende hand op naar de hemel 
en zei: "Moge de God van Abraham, Izaak en 
Jakob je zegenen. Ik heb niets wat ik je als dank 
kan geven, maar ik kan je wel vertellen waar je de 
Messias kunt vinden. Onze profeten hebben 
gezegd dat hij in Bethlehem geboren zal worden." 

Het was al ver na middernacht toen Artaban weer 
verder reed en de zon kwam op toen hij bij de 
tempel aankwam. Zijn vrienden waren al 
vertrokken. Onder een steen vond Artaban een 
stuk perkament waarop stond geschreven: "We 
hebben gewacht tot na middernacht. Volg ons 
door de woestijn!" 

Teleurgesteld ging Artaban op de grond zitten en 
dacht: "Hoe kan ik de woestijn doortrekken op 
een uitgeput paard en zonder voedsel? Ik moet 
terug naar Babylon, mijn saffier en paard 
verkopen en een kameel en voedsel voor 
onderweg kopen. Zal ik mijn vrienden ooit 
inhalen?" 

Een paar weken later reed Artaban door de 
woestijn, hoog gezeten op een 
kameel, schommelend als een 

schip op zee. Hij kwam langs 
Damascus, zag de sneeuwtoppen van 
de Hermon, het blauwe water van het 
Meer van Galilea en reed door de vallei 
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van de Jordaan. Hij kwam in Bethlehem aan, drie 
dagen nadat de drie Wijzen Jozef en Maria met 
het kind hadden gevonden en hun geschenken 
van goud, wierook en mirre hadden gegeven. 
Artaban was doodmoe van de lange reis, maar 
ook blij dat hij nu eindelijk de nieuwe koning zou 
zien en hem zijn robijn en parel kon geven. 

Bij de open deur van een klein huisje bleef 
Artaban staan. Daar zat een vrouw met een kind 
op schoot en gaf het te drinken. Artaban vroeg de 
vrouw of ze drie vreemdelingen had gezien die 
een pasgeboren kind kwamen zoeken. 

"Ja, ik heb ze gezien," zei de vrouw, "dat waren 
rijke mannen die hier kwamen op hun kamelen. 
Ze brachten goud, wierook en mirre mee voor het 
kind van eenvoudige mensen, die uit Nazareth 
kwamen. Maar na een paar dagen zijn ze 
onverwachts weer weggegaan. En die man uit 
Nazareth is midden in de nacht met zijn vrouw en 
zoontje vertrokken. Er wordt gezegd dat ze 
gevlucht zijn naar Egypte omdat Romeinse 
soldaten onderweg zijn om het kind te zoeken. Ik 
begrijp het niet, het waren heel gewone mensen 
en ik kan me niet voorstellen dat ze iets misdaan 
hebben. 

Plotseling hoorden ze vrouwen schreeuwen: "De 
soldaten van Herodes! Ze willen onze kinderen 
doden!" 

De vrouw werd doodsbleek. Ze drukte het kind 
tegen zich aan en kroop in de donkerste hoek van 
de kamer. Artaban ging breeduit in de 
deuropening staan, zodat niemand naar binnen 
kon. De soldaten, die dichterbij kwamen, keken 
de indrukwekkende vreemdeling aarzelend aan. 
De aanvoerder van de troep wilde Artaban opzij 
duwen, maar deze bleef onbeweeglijk staan. 
Kalm zei hij: "Als je me met rust laat, geef ik je 
deze kostbare robijn." 

Begerig griste de aanvoerder de schitterende 
edelsteen uit zijn hand en riep tegen de soldaten: 
"Doorlopen! Hier is geen kind!" De vrouw 
bedankte Artaban met tranen in de ogen. Ze zei: 
"U hebt mijn kind gered. Moge de Heer u vrede 
geven!" 

"Nu heb ik alleen nog maar de parel over voor de 
koning die ik zoek," dacht Artaban en weer ging 
hij op reis, nu naar Egypte waar hij het kind met 
zijn ouders hoopte te vinden. Maar waar moest 
hij daar zoeken? In Alexandrië ging hij naar een 
Joodse rabbi en vroeg hem om raad. De rabbi las 
hem voor van een perkamenten rol waarop 
profetieën over Israël waren geschreven. Hij zei: 
"De koning, die je zoekt, kun je niet vinden in een 
paleis of bij rijke en machtige mensen. Zoek hem 
bij de armen, bij zieken en gevangenen." Artaban 
ging op weg. Hij zag veel arme mensen, hij 
bezocht zieken en kon velen genezen door zijn 
kennis van geneeskrachtige kruiden. Ook kwam 
hij in gevangenissen. Hij probeerde te troosten en 
te helpen waar hij kon. Het leek soms alsof hij zijn 
eigenlijke doel had vergeten, maar zo nu en dan, 
als hij helemaal alleen was, haalde hij uit een 
verborgen plekje in zijn gordel de parel te 
voorschijn en keek ernaar. 

Zo gingen drieëndertig jaren voorbij, maar de 
koning die hij zocht vond hij niet. Zijn donkere 
haren en baard waren grijs geworden. Artaban 
was oud en moe. Met een groep Joodse pelgrims 
trok hij naar Jeruzalem waar de Joden hun 
Paasfeest zouden vieren bij de tempel. Daar liep 
Artaban door de nauwe straten en stegen, nog 
steeds zoekend om zich heen kijkend. 

Er hing een dreigende sfeer. Donkere wolken 
trokken samen boven de stad. En een grote 
menigte mensen liep opgewonden in de richting 
van de westelijke stadspoort. Aan een paar 
Perzische Joden, die ook die kant op gingen, 
vroeg Artaban wat er aan de hand was. "We gaan 
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   Uitslag van de puzzel in EB nr. 321 

naar Golgotha," antwoordde ze, "daar buiten de 
stadsmuur zal een terechtstelling plaatsvinden 
van twee beruchte rovers. En tegelijk met hen zal 
Jezus van Nazareth gekruisigd worden. Deze man 
heeft wonderbare dingen gedaan voor zieke en 
ongelukkige mensen. Hij heeft veel volgelingen 
onder het arme volk. Pilatus, de stadhouder, 
heeft hem tot het kruis veroordeeld omdat hij 
beweerde de "Koning der Joden" te zijn. Haastig 
liepen de Perzen weer door. Artaban was 
doodsbleek geworden en stond te trillen op zijn 
benen. Was die Jezus van Nazareth de koning, die 
drieëndertig jaar geleden in Bethlehem was 
geboren en die hij al die jaren had gezocht? En 
werd hij nu gekruisigd? Hoe was dit mogelijk? 
"Misschien kan ik hem nog vrijkopen met mijn 
parel!" dacht Artaban. En zo snel als zijn oude 
benen hem konden dragen liep hij met de 
menigte mee naar de poort. 

Daar kwam plotseling uit een zijstraat een troep 
soldaten, die een meisje met zich mee sleepten. 
Haar jurk was gescheurd en ze schreeuwde het 
uit van angst. Artaban bleef staan, hij had 
medelijden met haar. Het meisje zag aan zijn 
kleren dat hij een Perzische geleerde was.   "Help 
me!" riep ze.   "Mijn vader kwam ook uit Perzië, 
maar nu hij dood is hebben ze me als slavin 
verkocht. Red me van wat erger is dan de dood!" 

Artaban beefde. Hij had nog maar één kostbaar 
geschenk voor de koning die hij zocht. Tijd om 
lang na te denken was er niet. Hij nam de parel 
uit zijn gordel en hield hem in zijn open hand. 
Verbaasd en begerig keken de soldaten naar de 
glanzende steen. Ze lieten het meisje los, grepen 
de parel en verdwenen. 

Op hetzelfde moment werd het aardedonker en 
een aardbeving deed de grond trillen. De muren 
van de huizen schudden heen en weer. De 
mensen vluchtten zo snel mogelijk de poort uit, 
maar Artaban bleef staan. Hij had geen haast 

meer en hij was niet bang. Zijn laatste geschenk 
voor de koning had hij weggegeven. Hij had geen 
hoop meer hem nog te vinden. Zijn zoeken was 
afgelopen. 

Opnieuw deed een aardschok de grond trillen. 
Een steen uit een muur viel op het hoofd van 
Artaban en hij viel neer. Hevig geschrokken 
knielde het meisje dat door hem was bevrijd, 
naast hem neer. Het was alsof hij met iemand 
sprak die zij niet kon zien. Ze zag zijn lippen 
bewegen en ze hoorde hem fluisteren: "Maar 
Heer, wanneer zag ik u dan hongerig en heb ik u 
te eten gegeven? Of dorstig en heb ik u te 
drinken gegeven? Wanneer zag ik u dan als 
vreemdeling en heb ik u opgenomen? Of naakt en 
heb ik u gekleed? Wanneer zag ik u ziek of in de 
gevangenis en ben ik bij u gekomen? Drieëndertig 
jaar heb ik u gezocht, maar nooit heb ik u 
gevonden." Hij zweeg en van veraf maar toch 
duidelijk hoorde het meisje een stem die zei: 
"Wat je voor mijn broeders hebt gedaan, dat heb 
je voor mij gedaan!" 

Een glans van verwondering en vreugde kwam 
over het bleke gezicht van Artaban. Een laatste 
lange zucht van bevrijding kwam over zijn lippen. 
Zijn reis was geëindigd. Zijn geschenken waren 
aangenomen. De vierde Wijze had de Koning 
gevonden.

Bron: https://www.beleven.org/verhaal   
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 Het kerst diner 2023 

Voorgerecht: Preisoep met garnalen. 2 pers. 12 min. 

Dit heb je nodig: 

• 2 grote preien 
• 1 hand platte peterselie 
• 350 ml visfond 
• 200 ml kokosmelk 
• 1 limoen  
• 50 g Hollandse garnalen 

Zo maak je het: 

• Snijd de prei in ringen en de peterselie fijn. 
• Verhit een scheutje olie in een soeppan en bak hier de prei zo'n 2 minuten in aan. 
• Voeg vervolgens de visfond, het dikke laagje van de kokosmelk, het sap van een halve limoen en 200 

milliliter water toe aan de prei en laat dit 10 minuten koken. 
• Haal de soep van het vuur en pureer het geheel tot een gladde massa. 
• Verdeel de soep over 2 kommen en maak af met de hollandse garnalen, de peterselie en een schijfje limoen. 

Hoofdgerecht: Varkenshaas met bacon en abrikozenjam: 2 pers. 45 min. 

Dit heb je nodig: 

• 2 zoete aardappels 
• 2 varkenshazen zo'n 350 gram 
• 1/2 el cajunkruiden 
• 1 el bruine basterdsuiker of honing  
• 6 plakjes bacon 
• 400 g bimi 
• 2 el abrikozenjam 
• 1/2 el dijon mosterd 

Zo maak je het: 

• Verwarm de oven voor op 200 graden. 
• Was de zoete aardappels en maak hele fijne inkepingen in de 

bovenkant, maar snijd ze niet helemaal door. Bestrijk ze met olie en besprenkel met een snuf zout en peper. 
• Leg de zoete aardappels op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze in 45 minuten gaar. 
• Wrijf ondertussen de varkenshaas in met de cajunkruiden en de bruine basterdsuiker. 
• Rol de varkenshaas in de plakjes bacon. 
• Verhit een klein scheutje olie in een koekenpan en bak de varkenshaas hier zo'n 10-15 minuten in. 
• Leg het vlees vervolgens in een ovenschaal en bak het nog eens 10-15 minuten in de oven. 
• Verhit een scheutje olie in een andere koekenpan en bak hierin de bimi in zo'n 4 minuten gaar. 
• Haal de varkenshaas uit de oven en meng de abrikozenjam en de mosterd. Verdeel dit over het vlees. 
• Dek de varkenshazen af met aluminiumfolie en zet ze nog 5 minuten weg om te rusten. Serveer ze daarna 

met de hasselback aardappels en de bimi (asperge-broccoli groente) 

Nagerecht: Fruitcocktail met fruit naar keuze. Opgemaakt in een mooi schaaltje. 

• Koffie of thee met een bonbon als afsluiting van het diner.  

Fijne dagen allemaal en eet smakelijk!!  
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Verslag van de bustour naar de Beekse Bergen.  
 
Dinsdag 17 oktober 2023 vertrokken wij met de touringcar vanaf de Sfinx. 
De eerste stop was in Gilze, waar wij om 12.30u aankwamen. 
Dit voor een echte Brabantse koffietafel, waar de lunch ons lekker ging 
smaken. 
Na de hartelijke ontvangst, mochten wij plaats nemen aan de sfeervolle 
gedekte tafels waar de geur van de gebraden filérollade ons tegenmoet 
kwam. 
Wat hebben wij lekker gegeten in de “Hooikar”, zo goed verzorgd. 
 
Daarna was het 14.00u en ging het richting Safaripark. Een mooie route 
midden door de mooie natuur. We waanden ons echt op de savanne waar 
we eerst de wilde honden konden zien. De bus reed langzaam waardoor wij 
de wilde dieren rustig konden bekijken. De meesten lagen te slapen in het 
zonnetje, want die was er ook bij de hele dag. Bijzonder waren de 
verschillende soorten herten met heel andere geweien dan onze herten op 
de mooie Veluwe. 
Het viel ons op hoe mooi de tekeningen waren.  
 

Weer ging het verder langs de tijgers met de kleine jongen. 
Indrukwekkend waren de panters met de door ons zo mooi geliefde 
panterprint. Al sluipend vervolgden zij op het gemakje hun weg. 
Ook de leeuw werd gespot, groot en mooi! Maar de hoofdschotel kwam 
al snel in zicht,  
een enorme grote groep giraffen en daar hebben wij volop van genoten. 
Door de ramen van de bus werden al snel de foto’s gemaakt want de bus 
verlaten kon echt niet. Grappig was ook dat er veel tongen de ramen 
schoon gingen maken, dat was echt lachen.  

 
Langzaam vervolgde de bus de route naar het horeca-plein.  
Alwaar de liefhebbers konden “shoppen” en wat eten en/of drinken. 
Ook zagen wij roofvogels aan de oevers en zowaar nog krokodillen met grote kaken. 
Maar wij waren veilig.  
 
Snel de bus in richting Zeewolde.  
Maar onderweg even een tussenstop voor een lekker pikketanissie.  
Gelegenheid om met elkaar gezellig de belevenissen van de dag te 
delen. 
Iedereen heeft kunnen genieten van het prachtige park wat Brabant in 
huis heeft!! 
De zon heeft ons de gehele dag vergezeld op ons schoolreisje. 
 
Graag gaat mijn dank uit naar Riet Tijssen en Janus Rennen. Zij hebben 
het mogelijk gemaakt om deze dag, wat al zolang op mijn lijstje stond,  
te mogen meemaken. 
Ook Wilma, onze geweldige gids en chauffeuse, heeft ons weer veilig 
thuisgebracht. 
Het was en dag met een “gouden randje”.  
                                                                                          Josje.  

Namens  

de Redactie, 

Fijne feestdagen 

11 



 
12 



Column: Een teken uit de Hemel? 
 

Met de afgelopen viering van aller zielen schoot het ineens door mijn gedachten. 
Ik doe vrijwilligerswerk bij SBB en heb ik in die hoedanigheid vier dinsdagavonden 
soep, koffie en thee en broodjes verzorgd voor de wandelaars van de Bronstwandeling. 
Dit is een wandeling met de boswachter door de Stille Kern waarbij men, als het meezit de edelherten 
kan tegenkomen of hun burrelen  horen. 
Deze wandeling begint en eindigt op een open plek aan de Bingelweg. 
Deze weg liep in vroeger jaren tussen de Spiekweg en de Flediteweg, 
maar met de aanleg van De Stillekern is deze voor een groot deel verdwenen 
 

In de beginjaren van Zeewolde is langs deze weg een lichaam gevonden, van 
een jonge vrouw, voor zover men op dat moment kon nagaan, zonder vaste 
woon= of verblijfplaats. 
Ze was geheel ontkleed toen men haar vond, zomaar als oud-vuil gedumpt in 
het hoge riet. 
Later heeft men na onderzoek wel  haar identiteit kunnen achterhalen. 
Ze kwam uit Frankfurt en is in de prostitutie geraakt, ze heeft eerst in 
Maastricht en later in Amsterdam getippeld. 
Nadat men haar identiteit heeft kunnen vaststellen, is haar familie in 
Frankfurt op de hoogte gesteld van haar dood, maar zij wilden niets meer met 
haar te maken hebben. 

Ze is toen begraven op de Algemene Begraafplaats in Zeewolde met op haar graf een houten kruis, 
zonder dat er familie en vrienden bij waren. 
Met Allerzielen wordt er waarschijnlijk ook nooit een kaarsje voor haar opgestoken. 
 

Maar zo zijn er velen, die op gewelddadige wijze om het leven zijn gebracht en waarvan de lichamen als 
oud-vuil ergens achtergelaten zijn. 
Sommigen zijn in de loop der tijd wel gevonden en geïdentificeerd, maar velen zijn nooit weer 
gevonden. 
Hun nabestaanden tasten nog steeds in het duister en hopen nog steeds dat ze eens weer terug zullen 
komen, of hebben die hoop na jaren opgegeven. 
 

Maar die vrouw van de Bingelweg? Of zij herdacht wordt? Zij heeft toch ook ouders gehad? 
Is ze uit geldnood in de prostitutie geraakt of is ze er door een loverboy in geraakt? 
Niemand zal het ooit weten. Waarschijnlijk heeft zij in haar kinderjaren op de vraag 
wat wil je later worden wel nooit geantwoord “Ik word prostituee” 
In ieder geval was ze in mijn gedachte toen ik het waxinelichtje op het altaar zette. 
En met haar al die mensen die zonder reden vermoord en als oud-vuil gedumpt zijn.  
 

Bij de laatste bronstwandeling had ik alles klaar gezet en moest ik even wachten tot de groep 
wandelaars weer terug kwam. Het begon al aardig donker te worden.  
Toen ik het bos inkeek zag ik een stel gestalten vlak bij mij, en dit waren geen wandelaars. 
Wel een andere groep “bewoners” van de stille kern 
In het spaarzame licht van de lantaarns die ik had neer gezet voor de wandelaars  zag ik de groep wilde 

paarden van de Stille Kern vlak bij mij. 
Ik werd bekeken en besnuffeld en aan mijn jas getrokken. 
Een geweldige beleving die ik voor geen goud had willen missen. 
Was dit een bedankje voor het kaarsje dat ik ter nagedachtenis opgestoken 
had? 
Zo voel ik het wel, want dit soort tekenen kom je wel vaker tegen in 
bijbelverhalen. 
Tekenen uit de hemel zijn er nog steeds, als je er voor open staat zul je ze 
zien.          
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Kerstpakkettenactie  2023 
 
Rond kerst krijgt omzien naar een ander extra aandacht. Het duurt nog een aantal weken;  

de commissie is er al druk mee bezig, maar dan is het weer zover.  
Gezelligheid en goede maaltijden. Dit laatste is niet voor iedereen vanzelfsprekend.  

Zeker nu het nog steeds niet gemakkelijk is voor heel veel mensen. Er zijn veel personen die 
op of rond het sociaal minimum moeten leven.  
De pakketten zijn bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met een minimuminkomen.  

Echtscheiding, werkloosheid en schulden zorgen soms voor problemen. Maar ook langdurig 
zieken, gehandicapten kunnen door een stapeling van zorgkosten in de problemen komen.  

Voor deze mensen willen afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde een 
kerstpakkettenactie houden.  
Wij hopen ruim 300 adressen te kunnen verblijden met een kerstpakket.  

Maar dit kunnen wij als commissie niet alleen. Daarom vragen wij uw hulp om ook in deze 
nog steeds moeilijke periode naar Open Haven te komen om uw gaven te brengen. 

 

      Vrijdag 22 december 2023 tussen 10 en 17 uur  
                  Kerkcentrum Open Haven 
 

Als commissie laten we de keuze van producten aan u zelf over, alles is welkom.  
Maar in het kerstpakket zou het mooi zijn als er levensmiddelen in zitten die wat langer 
houdbaar zijn en/of bij een feestelijke maaltijd horen; die de kerstdagen een extra feestelijk 

tintje geven.  
Het zou fijn zijn als u dat zo veel mogelijk in uw gedachten houdt wanneer u voor de 

kerstpakkettenactie boodschappen gaat doen.  
Breng uw producten naar Open Haven, u kunt gelijk zien hoeveel tassen er klaar staan en 
hoeveel mensen er mee bezig zijn. 

 
Als u liever een financiële bijdrage wilt geven, kan dit natuurlijk ook.  

Daarvan gaan wij de kerstbroden kopen bij de plaatselijke bakker om dat in alle pakketten  
te doen. Mocht er voldoende geld binnenkomen;  
dan kunnen we ook nog een vlees of vis bon toevoegen aan de pakketten.  

Dat wordt altijd zeer gewaardeerd. 
U kunt uw financiële bijdrage overmaken op: 

 
Bankrekeningnummer NL93 RABO 0110567129 ten name van IDPZ 
                  Graag onder vermelding van “Kerstactie 2023” 

 
Wij hopen met uw inbreng, namens alle kerken in Zeewolde,  gevarieerde kerstpakketten te 

kunnen maken. Dit om de minder bedeelde mede-inwoners van Zeewolde tijdens de 
feestdagen niet te vergeten. De mensen die zo’n pakket mogen ontvangen zijn heel erg 

dankbaar; het straalt van hun gezichten af. En daar doen we het voor.  
Mogen wij, evenals voorgaande jaren, weer op uw steun rekenen? 
 

Alvast onze hartelijke dank. 
 

Namens de kerstpakkettencommissie, Tiny Schor, Kogge 3, tel. 036-5223372 
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Ontmoetingsdag op 14 november 2023  

 
Om 10 uur kwamen veel mensen bijeen in Open Haven. Het was een warme ontvangst,  
gepaard met een drankje en plakje cake. Deze bijeenkomst was speciaal georganiseerd voor  
alle ouderen van de parochie Sterre der Zee en voor verschillende genodigden van andere  
organisaties zoals: PCI, de Zonnebloem en PKN.  
Bovendien was er ook nog extra hulp zodat iedereen die enigszins kan, aanwezig kon zijn. Paul, onze pastor, 
sprak een welkomstwoordje en maakte tevens nog eens duidelijk: Wij hebben aandacht voor elkaar en 
willen daarom ook elkaar ontmoeten en bijstaan. Om 10.30 uur gingen we naar de kerkzaal. Raymond 
Maas ging samen met Paul Leferink voor in een fijne dienst. Het kerkkoor o.l.v. Theun zorgde ervoor dat het 
zelfs een feestelijke dienst was.  
 
Ook aan de mensen die niet aanwezig konden zijn, terwijl ze dat wel zouden willen, werd gedacht, voor hen 
ging de kaars van Verbondenheid aan. Via de Beamer was het mogelijk deze dienst ook thuis te volgen.  
Na de kerkdienst werd er voor een fijne lunch gezorgd. Ieder mag zelf kiezen of ze wel of niet wilde blijven, 
maar ze waren allen welkom! Na de lunch was er nog gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en om 
2 uur gingen we naar de grote zaal waar de Zeewolde Shanty Singers "De trossen los" zich intussen 
geïnstalleerd hadden. 
 
Dit was een fijne ontspanning waar ieder zich prima bij thuis voelde. Dirigente Els wees duidelijk aan 
wanneer er meegezongen kon worden. Behalve zang waren er ook verscheidene instrumenten: 
accordeons, gitaar en percussie. Na deze ontspanning kon men nog in de RK zaal de zegening ontvangen. 
Paul sprak daarbij voor ieder persoonlijk uit: opdat er vrede in uw hart en licht in uw zorgen moge zijn. 
Hiermee werd deze mooie waardevolle ontmoetingsdag afgesloten. Dank aan allen die hieraan bijdroegen. 

Ingezonden: Tiny Schor 
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VERHAAL: QATAR  (1) 
“Ellijottevanger, gazitte en schrijf alles wat je weet op de nagel van je pink”.                              

Zo werd ik door onze aardrijkskundeleraar weer naar mijn plaats verwezen.                              

Dan ben je 15. Teer zieltje of niet. En eigenlijk wel heel geestig, maar dat zag je toen niet.  

Gisteren op bezoek geweest bij mijn schoolvriendinnetje in Groningen. Drie jaar heeft ze op 

de HBS in Apeldoorn achter mij gezeten en als ze niet al te zeer aan het dagdromen was, me 

voorgezegd. Zij maakte haar huiswerk wel, ik had wel wat anders te doen! 

Nu zat ze aan allerlei draden van toestellen dapper te wezen en met mij annekiedootjes     

(ook vrij naar de aardrijkskundeleraar) uit te wisselen.  

Jammer genoeg wist hij ook niet, dat ik nog vaak aan hem heb gedacht, zeker de eerste keer 

dat ik in een vliegtuig stapte. Het zou een lange vlucht worden. Ik was nl. met onze twee 

kleine kindjes op weg naar papa in Doha in Qatar, waar hij op een booreiland werkte.  

Waar ligt dat? “O heel eenvoudig op de kaart: door de Rode Zee, tweemaal linksom, zo’n 

uitsteeksel.” Het is daar zeker wel warm? “Ja, het kan er wel 37 graden worden en soms nog 

hoger. Maar, er is airconditioning! … die vaak uitvalt.” En dan komen met de warmte de geluiden 

van de immense achter de houten schotten rondrennende kakkerlakken. Twee keer per dag 

spuiten langs alle kieren en gaten, maar ze waren waarschijnlijk al immuun. In Amsterdam zaten 

ze ook in de toiletten van de diverse (Chinese eetgelegenheden) wel veel en veel kleiner. Maar zo 

groot als deze… Op den duur schrok je niet meer als er eentje door je kledingkast of keukenkast 

rende. Je werd zeer behendig: slipper uit en doodklap.  

En dan ’s avonds als iedereen naar bed is en je dan eindelijk naar een programma in het Engels 

kan kijken, opeens die tik van die hele grote spin, die daar heel rustig aan komt wandelen… 

De reis was heel gezellig geweest: de kinderen, één van 2 jaar en één van 3 maanden kregen 

alle aandacht en werden verwend. Voor mij was het ook de eerste vliegreis en een hele 

belevenis. Vooral het hele gedoe bij het overstappen en wachten op de volgende vlucht.        

Let wel: 55 jaar geleden! Dat “gedoe” betekende heel veel belangstelling van medepassagiers 

en/of personeel, die gewoon mijn zoontje uit zijn reiswiegje pakten en met hem liepen te 

showen. Hij was in die contreien en in die tijd een bezienswaardigheid: heel blank en blond 

en heel vriendelijk lachend. Duidelijk genietend van zoveel aandacht. 

Toen de captain aankondigde dat we gingen landen, vroegen we ons af waar? We hadden tot 

dusver alleen maar duisternis met hier en daar een lichtkring gezien.  

Toch geland. Voor ons idee bijna te midden van een enorme zee van witte jurken en lange 

baarden en enorme hitte. Zeker, toen die zee zich opende om ons door te laten en die hitte 

zo bovenop je viel. Het was notabene middernacht, maar wat een belangstelling!   

Gauw naar het huis dat mijn man ingericht had (met hulp van Shell). Het was een groot huis, 

heerlijk koel met overal parket op de vloeren. In Holland in die tijd nog behoorlijk prijzig.  

Staande met mijn zoontje op de arm in die mooie gang, zag ik voor het eerst een soort hele 

grote kever waggelend weglopen. Ik heb nog gevraagd wat dat was! “Nou dat zijn nou die 

kakkerlakken, waar ik je over geschreven heb…”  

Hoewel de vrouwen met de kinderen ook wel naar het strand gingen als het water niet te 

heet was, waren we heel gelukkig met het zwembad dat de mannen hadden helpen 

aanleggen mét restaurant en bar (!). Het was de enige plek, waar we elkaar konden 

ontmoeten. Daar werd op vrijdag rijsttafel geserveerd en ’s avonds film gedraaid. We vonden 

alles prachtig, zeker een Hollandse film!  
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Twee maanden verlof, even bijkomen van de hitte en veel familiebezoek in Holland, goed 

salaris. Zolang de kinderen nog op de lagere school zaten, geen enkel probleem. 

Het had voor mij nog jaren zo door kunnen gaan!  

Maar, bij een medische keuring werd tuberculose bij mijn man ontdekt. Hoogstwaarschijnlijk 

aangestoken door een buitenlandse arbeider, die al heel lang op het booreiland werkte zonder 

enige contrôle. Wij moesten met zijn allen in quarantaine en zo gauw mogelijk naar Holland, 

mijn man naar het sanatorium en ik daar in de buurt een huis zoeken. Jaja. 

Toen mijn man na anderhalf jaar uitgekuurd was, meldde hij zich bij Shell om weer zo snel 

mogelijk uitgezonden te worden. Enorme domper: daar konden ze niet aan beginnen omdat 

hij nogal wat medicijnen moest slikken. Wel hadden ze een baantje bij een zustermij. de NAM  

Toen maar een huis gezocht en gevonden in Haren, waar mijn schoolvriendin ook woont,         

bij wie ik dus gisteren op bezoek was. Eén van de mooie meiden van de HBS en nu een 

hoopje hoestende en hijgende ellende…      Ingezonden: Elly Ottevanger 

Woordzoeker 
 
AMBTSEED-
BASISCONDITIE,BATEN-BEBOP-
BEDRIJFSKLAAR-BEENWARMER-
BEHEERSING-BIDON-
BLADPETERSELIE-BLOM-
BOSGEEST-BRIEFVERKEER-BRIT-
CHEF-DINSDAGMORGEN-
DUOPASSAGIER-EENDER-EREN-
FORMATEUR-GEFLUISTERGEGIL-
GELIJKOPGAAND-
GEPRIVATISEERD-GERIEF-
GEVECHTSPAUZE-GODIN-
HANDELSROUTE-HARTIG-HELM-
HOOFDEIGENSCHAP-
HUISARTSENPOST-HULS-JACHT-
KABEL-KAMERBEWONER-
KENNISCENTRUM-KERVEL-
KINDERPORTRET-KRIJT-LEEG-
LILA-LUKRAAK-LIJMEN-MADE-
MALT-MERK-OMVANG-OMVER-
OPINIEPEILING-
OVERHEMDJURK-PARELSNOER-
PIER-PROTESTLIED-RAUW-
REPARATIEKOSTEN-RIJKE-
RUILVERKLARING-SCHIM-
SLAAF-SLAAPMAT-SOFTIJS-
SPEELGOEDWINKEL-
STAAFBATTERIJ-STIJL-
STOPWOLTAAL-TAFELVOETBAL-
TELEVISIESHOW-TISSUE-TOOI-
TRANQUILLIZER—
VERSCHOMPELEN-
VERSLAGGEEFSTER-
VERVOLMAKING-VLEK-
VREEMDELINGE-WAND-ZEEM-
ZILVER-ZWEMVLIES- 
 
 
Uitslag in de volgende EB 

323 februari 2024 
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Nationaal Theaterweekend 26 t/m 28 januari 2024 
Een weekend om naar uit te kijken. De theaters in Zeewolde zetten dan hun deuren 
wagenwijd open voor een betaalbare theaterervaring. Zo kun je op vrijdag & zaterdag 
genieten van cabaret en op zondag van een goochelvoorstelling voor het gezin én van 
een concert met een Italiaans tintje. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

Vrijdag 15 december. 

Beleef alvast de magie van de feestdagen in Zeewolde 
tijdens de Lichtjestour met trekkers op deze vrijdagavond! 

Een kleine negentig verlichte tractoren rijden die avond 
door Zeewolde wat zorgt voor een sprookjesachtig 
tafereel. Geniet van de prachtige verlichte route die langs 
de hoofdwegen van de verschillende wijken in Zeewolde 
gaat. 

 
De leukste kerstmarkt van Flevoland 
 
Op 22 december in het dorp van Zeewolde. 
Met veel kraampjes en muziek. 
 
Kom lekker genieten en mee doen. 
 
Vanaf 15-00u. tot 21.00u. 
 
 
 

 
 

Brengt u een lid aan bij de kbo,  

dan krijgt u een taartje cadeau 
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