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INHOUD 

01. INHOUD / Gedicht 

02. Activiteiten, informatie 

03. Voorlichting ziektekostenverzekering   

04. Verhaal: Walter 

05. Vervolg, Walter 

06. Uitnodiging kerstmiddag 2023  

07. Verhaal: “Kleine vakantie”, Toos  

08  Familieberichten/Openbaarvervoer 

09. Ontmoetingsdag 2023   

10. Recept  

11. Sprookje Bali, Emmy 

12. Verslag: beurs veilig ouder worden, Jan H. 

 Wat te doen in Zeewolde  

13. Column: Adrie 

14. Deel 2. Emmy    

15. Puzzel je mee?                                             

16. Bestuur/Wie doet wat  

 
Elke nieuwe dag 

heeft wel iets te bieden 
soms zijn we zo druk 

met onze  
dagelijkse dingen 

dat wij er niet van genieten 
 

Neem toch eens even 
een momentje rust 
om dan te ervaren 

dat het leven 
ook zoveel  

goeds heeft geven 
 

schenk even wat aandacht 
aan elkaar zoals een lach 
of een vriendelijk woord 
het is een klein gebaar 

maar het  
geeft glans aan de dag. 

 
Paula Hagenaars 
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Jaarplanning 2023 
  Datum.                           Onderwerp                                     Locatie / organisator                 
  

Woensdag 15 november Voorlichting zorgverzekering Meermin / Welzijn Zeewolde 
Ouderenbonden 

Woensdag 29  november Klaverjastoernooi Open Hof, Dronten / Bestuur  
 

Donderdag 14 december Kerstbijeenkomst Open Haven / Activiteitencommissie 
 

 

Jaarplanning 2024 
 

Donderdag 4 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Open Haven / Activiteitencommissie  
 

Medio februari Voorlichting wijkagent Meermin / Activiteitencommissie 
  

• Wijzigingen onder voorbehoud. 

• Bij afmelding op het laatste moment en de kbo heeft het totaal bedrag moeten betalen,  
dan zal de deelnemer het volle bedrag zelf betalen. 

• Bij tijdig annuleren zijn de kosten:  
Activiteit tot €30,00 €5,00 administratiekosten 
Activiteit boven €30,00 €10,00 administratiekosten 
   

Op donderdagmiddag v.a. 13.30u. is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten in de Meermin 

voor een goed gesprek en een kopje koffie of thee. 
Iedereen is van harte welkom: 

• Op vrijdagmorgen tussen 10.00u. en 12.00u.in Open Haven. 

• Op vrijdagmorgen tussen 10.00u. en 12.00u. in de Meermin. 

• Op de laatste zondag van de maand, in de Meermin, tussen 14.00u. en 17.00u. 
 
  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Brengt u een lid aan bij de kbo 

dan krijgt u een taartje cadeau 

 

Bedankt allemaal voor jullie deelname aan 

Rabo ClubSupport 2023! 

  

kbo Zeewolde 

Bestedingsdoel: Ondersteuning en ontspanning algemeen. 

 

Opgebracht een bedrag van: € 407,20 
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Ik ben zo blij dat jij er bent 

  
03 



STEDENBAND Harderwijk – Znojmo,  

Deel 4: De schutterij komt naar Harderwijk 

Onderdeel van de uitwisseling tussen Znojmo en Harderwijk was het bij elkaar verzorgen van een expositie. 

Gekozen werd voor een expositie over ‘De schutterij van Znojmo’. De schutterij was een lokale militie die 

werd opgericht in de middeleeuwen, bestaande uit burgers, om hun stad te beschermen. Zij bewaakten 

ook de rust, veiligheid en orde van de burgers. 

Wat bijzonder aan deze schutterij was, was dat zij het schieten oefende op zeer fraaie houten borden van 

ca. 1 meter hoog en 50 cm breed waarop historische taferelen werden geschilderd. Vreemd eigenlijk dat je 

zulke prachtige taferelen als ‘roos’ gebruikte om op te schieten en ze zo dus aan flarden schoot.               

Een aantal van deze prachtige borden zijn bewaard gebleven. Dit verhaal + de historische context van de 

schutterij + de historische taferelen op de borden leken mij een interessant item voor een expositie over 

het functioneren van deze schutterij. 

Maandenlang werd er met de directeur van het museum in Znojmo gecorrespondeerd over de 

verschillende items + de te exposeren voorwerpen + het transport naar Harderwijk + de veiligheidseisen 

aan dit transport + de veiligheidseisen die aan het exposeren van historische wapens kleven + enz. enz. Al 

snel bleek het een complexe materie waaraan -volgens de Nederlandse wetgeving- nogal wat zaken 

geregeld moesten gaan worden. Maar ook de eisen die er bij musea aan het transport van historisch 

materiaal gelden moesten worden nagekomen. Maar hoe konden wij dit vanuit Harderwijk allemaal 

regelen? De directeur van het museum aldaar correspondeerde moeizaam, telefonisch maakte hij zich 

onvindbaar, van internationale transporten hadden wij allebei geen verstand, enz.    

 (voorbeeld van een schutterij) 

Ook was toegezegd dat er een aantal schutters in historische kledij aan de opening van de expositie mee 

zouden werken. De schutters geven ook aan dat zij bij de opening een aantal saluutschoten zouden lossen, 

dit volgens de historische traditie. Navraag bij de gemeente gaf aan dat hier vergunning voor moest 

worden aangevraagd. Op deze aanvraag moest worden aangegeven welk merk de wapens hadden, de 

specificatie van de te gebruiken munitie, hoe vaak er geschoten zou worden, welke afstand tussen de 

plaats van handeling en de omliggende gebouwen werd aangehouden, in welke beveiligde ruimte de 

munitie en wapens werden bewaard, enz. Gelukkig snapte de ambtenaar mijn probleem en het uitblijven 

van antwoorden uit Znojmo op al deze vragen. Het leek hem dan ook maar het beste dat hij als 

toezichthouder, mede namens de wetgevende macht in de gemeente Harderwijk, aanwezig was bij de 

opening.  

Ongeveer een week voor de opening van de expositie kwam de directeur ook nog even met een kadootje: 

hij had alles geregeld, maar geen geld om het transport en verblijf onderweg en in Harderwijk te betalen. 

Of ik maar even fl. 5.000,- op zijn rekening over wilde maken anders ging het feest niet door!  
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Twee dagen voor de opening stond er ’s morgens een Ford Transit bestelauto voor de deur van het 

museum en kropen er vijf mensen uit die eerst allerlei collecties aangaven die ze onderweg op schoot 

hadden gehouden omdat de bus overvol was. De vijf personen die in de bus zaten waren vier schutters en 

de museumdirecteur. Elke cm in de bus was gevuld met tentoon te stellen materiaal en uniformen en 

kleding van de schutterij. Was dit het museaal verantwoorde internationale transport met 

veiligheidsvoorzieningen voor de historische collectie, wapens en munitie? In de dagen die volgden werd er 

met man en macht aan de realisatie van de expositie gewerkt en heeft de museumploeg weinig geslapen 

om toch alles op tijd klaar te krijgen. De vier schutters werden getrakteerd op het bezoeken van 

toeristische bedrijven in de regio, zoals Dolfinarium, Batavia Lelystad, enz.  

Als ik mij goed herinner werd mij om 12.30 uur gemeld dat de expositie klaar was. De opening door onze 

burgemeester en het Znojmo-comité stond om 13.30 uur gepland dus ik had nog een uurtje over om mij 

om te kleden. Pffffffff, wat een gedoe……. 

Bij de opening was iedereen chique gekleed, de schutters waren in hun historische kleding, de hapjes en 

drankjes stonden klaar, de openingstoespraak lag klaar op de lessenaar, kortom: starten maar! De 

veiligheidsambtenaar van de gemeente had ik nog niet gezien, maar ik kon ook niet langer op hem 

wachten. 

Na de gebruikelijke toespraken gingen we naar de museumtuin waar de schutterij de traditionele 

saluutschoten zou gaan afvuren. De groep van vier schutters werd afgemarcheerd naar het midden van de 

tuin. Ineens zag ik in een  hoek van de tuin de veiligheidsambtenaar met een meter klaarstaan om het 

aantal decibel van de schoten te meten.  

        

 

De commandant gaf in het Tsjechisch zijn instructie: laden, richten (naar het luchtruim), VUUR!  

Na dit eerste schot legde de ambtenaar de meter op de grond en hield hij zijn handen voor zijn oren!       

De commandant vervolgde: laden, richten VUUR! Laden, richten VUUR! Drie maal klonk er een 

oorverdovende knal die weerkaatste tegen de omliggende gebouwen.  

Na het optrekken van de kruitdamp vroeg ik mij af of deze drie schoten binnen het maximale geluidsniveau 

waren gebleven? De ambtenaar was echter onvindbaar en ik heb van de meting nooit meer iets gehoord.  

Walter Lodewijk 

 

 

 

 

 
05 



 
 
 06 



Ingezonden: “Kleine” vakantie van Toos en Martin Kamp 
 
Waarom “kleine”? Omdat het maar drie dagen duurde. 
Martin is mijn broer, ook alleen, dus samen hebben wij een uitstapje gemaakt. 
Tot 1980 woonde ik in Groningen en wij waren benieuwd hoe het nu daar is. Martin 
woont in Lisse maar hij bezocht ons geregeld en wilde daarom ook zien hoe het daar 
veranderd is. 
Op dinsdagmorgen vertrokken wij naar Harkstede. Daar woont Bep, ook zij woont alleen, de zoon die de 
boerderij voortgezet heeft woont nu op een boerderij in Amerika. We reden via de A6 dus door de polders 
en Friesland. Het was een hartelijk weerzien, de koffie was snel klaar dus we konden bijpraten.  
Onze lunch bestond hoofdzakelijk uit de worstenbroodjes die wij meebrachten, Bep kende ze niet 

maar,  vond ze ook lekker. Wij Brabanders zijn er groot mee geworden! 
Na de lunch hebben wij een tocht gemaakt door Meerstad. Dit is een grote 
uitbreiding van de hoofdstad Groningen. Tegen die stad is een nieuwe stad 
“geplakt”, wij verbaasden ons, hoe is het mogelijk zo veel huizen en winkels 
erbij en het wordt nog groter, Grunostrand gaat ook bij Meerstad horen. 
Na deze excursie werd Bep thuis afgezet en reden wij naar Westerbroek. 
Deze plaats ligt aan het Winschoterdiep, waar grote schepen gebouwd 
worden en waar het hotel, waar wij gingen logeren, is.  
Van der Valk voor twee nachten vastgelegd. Op het terras in de zon een 
drankje en verder werd de dag en avond doorgebracht met eten, lezen en 
puzzelen. 
 

Woensdagmorgen een heel uitgebreid ontbijt en we reden naar een P en R parkeerplaats in Haren.  
Daar konden we auto parkeren en de bus bracht ons naar het station in Groningen.  
Het mooiste station van Nederland en het uitzicht op het mooie museum. Wij  liepen door de stad naar het 
hypermoderne Forum. Het is zowel van buiten als van binnen een absolute must-see, met als hoogtepunt 
een dakterras op 45 meter hoogte. De entree is gratis en er is heel veel te zien en te beleven. 10 etages, 
alle te bereiken via roltrappen en eventueel de lift. Steeds uitzicht op de stad en iedere etage toont wat er 
te doen is: grote expositiezalen, filmzalen ( je kan dagelijks uit tientallen films kiezen), ook strips, animaties 
en games. De bibliotheek was reusachtig uitgebreid. Er waren verschillende afdelingen: Romans , Literaire 
boeken, Dwarsliggers, een roze kast enz. Overal zaten studenten en andere mensen te lezen en te 
studeren. Kortom, het is een ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig is naar de wereld van nu en 
van morgen! Het gebouw heeft ruim 140 miljoen gekost. 
Op het dakterras namen wij een drankje en we genoten van het uitzicht over de stad. De “buurman” is de 
97 meter hoge Martinitoren en bij helder weer kan men het eiland 
Schiermonnikoog zien liggen. 
Wij maakten nog een wandeling door de stad en zochten het station 
weer op. Natuurlijk ook binnen bekeken, de prachtige schilderijen en 
versieringen en buiten even het Peerd van Ome Loeks gestreeld. Het 
staat er al sinds 1959 en krijgt volop aandacht van allerlei mensen. 
Nog even naar het enorme grote aantal fietsen gekeken en met de 
bus terug naar onze auto.  
 
Een bezoekje aan andere kennissen in Froombosch. Ook hier werd veel verteld hoe alles gaat. Een dochter 
is de boer geworden en de andere helft van de tweeling is rechter. Zelf woonden zij in een huis naast de 
gaswinning en hun leeftijd is inmiddels 85 en 88 jaar. Beiden nog actief in koren en organisaties. Het derde 
adres konden we niet bezoeken, zij waren naar Zweden, daar woont hun opvolger ook op een boerderij. 
Wat een ondernemers, alle drie vanuit het Zuiden naar Groningen en nu naar Zweden en Amerika! 
 
Wij konden voldaan de terugreis aanvaarden naar Zeewolde. Het voelde alsof we een lange vakantie 

hadden gehad, zoveel verhalen en informatie. Gelukkig veel positieve verhalen en dus een mooie vakantie. 
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Familieberichten 
Helaas bereikte ons dit bericht:  
 
Op 5 oktober 2023 is van ons heengegaan:  
 

Wouterus Petrus Wilhelmus van Wijk 

Wout 
 

     Houten  Harderwijk 
* 19 april 1945   –    Ϯ 5 oktober 2023 
 
Correspondentie adres: 
Kornoelje 18  
3892 XC Zeewolde 

 

Wij wensen Anneke en alle dierbaren  
heel veel sterkte in deze moeilijke periode. 

 

NIEUW! Cursus Reizen met het openbaar vervoer  

Voor sommige mensen is het al wat langer geleden dat ze gebruikmaakten van het openbaar vervoer.  
Hebt u moeite met reizen met het openbaar vervoer of vindt u het allemaal een beetje overweldigend? 
Dan is deze cursus echt iets voor u. 

Door deze cursus van drie bijeenkomsten te volgen, waarvan de laatste een oefenreisje in de praktijk, blijkt 
het vaak allemaal mee te vallen. 
Data: donderdag 9, 16 en 23 november 2023 Tijd: 14.00 – 15.30 uur Locatie: FlevoMeer Bibliotheek 
Zeewolde, Kerkstraat 2, Zeewolde 

In drie bijeenkomsten wordt u wegwijs gemaakt in het reizen met het openbaar vervoer. Van het 
aanschaffen van een vervoersbewijs tot het plannen van een reis. In de laatste bijeenkomst gaan we het 
geleerde in de praktijk brengen door een stukje met de bus en trein te reizen. U ervaart hoe gemakkelijk 
het reizen met bus en trein is. 

“Wat een gezellige middagen. Ik kijk uit naar het proefreisje. Dan ga ik oefenen met de automaten op het 
station en de samenreiskorting op de OV-chipkaart zetten.” Lea (74 jaar) 

Aanmelden 
Wilt u meedoen aan deze cursus? Aanmelden is noodzakelijk. Stuur een mail naar ov-
ambassadeur@ervaarhetov.nl of bel 038 – 45 40 130 
Deelname aan deze cursus is gratis. De reiskosten van het proefreisje zijn voor rekening van de deelnemer. 
De cursus is bedoeld voor 55-plussers 

Meer informatie De gemeente Zeewolde vindt het belangrijk dat 
haar inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom 
maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele 
jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Kijk op 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur voor meer informatie en een 
overzicht van alle activiteiten. 

Voor vragen kunt u bellen naar 038-45 40 130, of een e-mail sturen 
naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl 
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Dag van ontmoeting en zorg voor elkaar.    
  

Beste leden, 

De ontmoetingsdag, voorheen ziekendag wordt al sinds 1999 georganiseerd voor de 

ouderen en  zieken in onze parochie. 

Dit jaar nodigen we alle ouderen en zieken met hun partner of begeleider uit op 

dinsdag 14 november a.s. in Open Haven  

Het thema van dit jaar is: “Aandacht voor elkaar” 

U wordt verwacht om 10.00 uur voor koffie met wat lekkers. Na de Eucharistieviering 

die om 10.30 uur begint is er gelegenheid voor een aperitief. Daarna een heerlijke 

lunch en een ontspanningsmoment. Aan het einde van de dag is er gelegenheid tot 

zegen en handoplegging. 

Tijdens de Eucharistieviering wordt er een collecte gehouden voor uw vrijwillige 

bijdrage voor de onkosten van deze dag. 

We hopen weer velen van u te mogen begroeten en samen een fijne dag te beleven. 

Schroomt u niet en geef u op. 

Graag aanmelden vóór dinsdag 7 november bij: 

Leonie v.d. Sluijs, tel. 06-36367372 of via mailadres lhhvandersluijs@gmail.com  

Tiny Schor, tel. 036-5223372, 06-18805549 of via mailadres tinyschor@xmsnet.nl  

 

Er is verpleegkundige hulp aanwezig. Heeft u dieetwensen; dan graag bij opgave 

melden. Ook als u vervoer nodig hebt kunt u dit kenbaar maken bij de opgave. 

Namens de commissie “Ontmoetingsdag” Tiny Schor 
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Recept: Stamppot andijvie met brie en walnoten 

Waarom je deze stamppot moet maken? De stukjes brie maken hem anders dan alle 

andere. 

Romiger, zachter, lekkerder. 

 

Hoofdgerecht 

2 personen   555 kcal 30 min. bereiden 

 

Ingrediënten 

(Op basis van 2 personen) 

600 g kruimige aardappelen  

1/2 krop andijvie 

100 g brie 

32.5 g ongebrande walnoten 

100 ml halfvolle melk 

1 tl gedroogde tijm 

 

Dit heb je nodig 

pureestamper 

 

Aan de slag 

1. Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Kook ze in water 

met zout in 20 min. gaar. Giet af en doe terug in de pan. 

2. Snijd de andijvie in reepjes, was ze en laat de andijvie goed 

uitlekken. Snijd de brie in stukjes en hak de walnoten grof. 

3. Verwarm de melk in een steelpan. Stamp de aardappelen fijn 

met de pureestamper, meng de melk erdoor en breng op 

smaak met peper en eventueel zout. 

4. Zet de pan op laag vuur en voeg de gesneden andijvie hand 

voor hand toe. Schep om tot de andijvie licht geslonken is.  

Schep de brie, walnoten en tijm door de stamppot. 

Bron:   https://www.ah.nl/allerhande 

 
ZIN IN EEN TAARTJE ? 

 
BRENG DAN EEN NIEUW LID AAN 

DAN KRIJGT U DAAR  
EEN TAARTJE VOOR!  
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Ingezonden: Sprookje uit Bali. 

In een klein dorpje op Bali woonde een oud vrouwtje in een hutje. 

Ze verdiende haar kostje door hout te sprokkelen, maakte er bundeltjes van en deed het in een karretje, 

dan ging ze de huisjes langs om het hout te verkopen. 

Ze raakte haar sprokkelhout zo kwijt. De mensen kookten hun maaltje op houtvuur en de moeders 

verwenden oudje met lekkers en gaven haar een pakje eten mee. dat ging zo dag in dag uit. Iedereen was 

lief voor oudje. Oudje ging tevreden naar haar hutje. 

Op een dag kwam de politie uit de stad met een klein meisje. Oudje schrok en vroeg wat er aan de hand 

was. Toen zei de politie dat de ouders van het meisje verongelukt waren en dat Oudje het enige familielid 

was. Oma keek naar het meiske en vroeg, “ kom je bij Oma wonen liefje en hoe heet je ? 

Mamma noemt mij Toeti maar mijn naam is Rosmina en ik ben bang. 

Je hoeft niet bang te zijn lieve Toeti, hier ben je veilig. De politie ging weer weg, de buren kwamen kijken 

wat er aan de hand was. Iedereen was blij met het goede nieuws, ze brachten allen wat voor Toeti mee.  

Het  hoofd van het dorp had  Toeti ook ingeschreven, ze mag dus bij Oma blijven. 

Het dorpsleven bevalt  Toeti wel, samen met Oma hout sprokkelen dag in dag uit en verkopen. Op een dag 

vond Toeti tussen de struiken een ei, Oma kookte het ei en Toeti mocht het helemaal opeten. De week 

daarna zag Oma dat het gezichtje  van Toeti veranderde en ze ging vaak op de grond liggen, Toeti groeide, 

ze werd steeds langer, ze trekt haar kleren uit want alles was te krap. 

De volgende dag zag Oma dat Toeti in een slang is veranderd en Toeti had het erg warm en riep “Oma ik 

wil gaan zwemmen”. Oma zei “ het is goed liefje als het straks donker is gaan we naar zee”. Oma vertelde 

alles aan de buren, ze waren allen geschrokken en toen het avond werd gingen ze met zijn allen Toeti 

begeleiden naar zee met lampionnetjes en bloemen. Toeti dook het water in. De mensen strooiden Toeti 

de bloemen na. Sindsdien en nu nog strooien de mensen 1 keer per jaar bloemen in zee. 

 

                                                                                                                                                                             Emmy Roestenburg 

UITNODIGING: 

Aan alle leden van kbo-Zeewolde voor deelname aan: 
 

HET KLAVERJASKAMPIOENSCHAP VAN KBO-FLEVOLAND. 
 

Datum: woensdagmiddag 29 november 2023.  
 

Waar: Open Hof, De Zuid 2, 8251 BH Dronten. 
         
Zaal is open vanaf 13.30u en is iedereen welkom. 
 

Uw bijdrage voor de kosten hiervoor bedragen € 10,00 p.p. 
Dit bedrag vooraf betalen op rekening van:  
kbo Midden Flevoland, NL63 RABO 0112 5519 98, met naam van deelnemer. 
Betalen is ingeschreven. 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Annie Taks, telf. 06-40601742. 
 

Voor het opsturen van de deelnemerslijst, opgeven tot uiterlijk t/m zaterdag 11 november bij:  
Jan Hoogeboom    secretaris.zeewolde@hotmail.com    Telf. 036-8486280.  
 

Het bestuur van kbo Zeewolde wenst u een sportief en gezellig samenzijn!! 
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Beurs “Veilig Ouder Worden“ zaterdag 30 september 2023. 
 
Deze zaterdag werd zoals bekend gehouden in Open Haven en stond ook in het teken van 
“ZeewoldeSamen tegen Eenzaamheid”. Onze kbostand werd bemenst door Elly, Ida en Jan. 

 
Nadat Elly alvast de tafel had bekleed en de benodigde EB’s 
en papieren erop waren gelegd, kon de dag beginnen. 
Om 10.00u begonnen de eerste mensen binnen te 
druppelen en de nodige informatie kon verzameld worden.  
 
Om alle verenigingen te benoemen, zo’n 30 stuks, is wat 
veel maar o.a. Welzijn Zeewolde, EHBO, MDF, Coloriet, 
Politie en VVN stonden binnen en op het Kerkplein en 
trok de GGD bus en de Brandweer de nodige 
belangstelling. 
 

Met diverse kbo leden leuke  gesprekken gehad over van alles en nog wat en de bezoekers bij onze tafel de 
nodigde informatie gegeven, over wat de kbo Zeewolde zoal doet . Er was volop interesse en wie weet, 
komen er nog wat nieuwe leden bij in de toekomst. De benodigde EB’s waren snel op.  
Van de laatste twee stuks maar gauw een inkijkexemplaar gemaakt, die eind van de dag ook weg waren. 
Voordat we het wisten was het alweer tijd, 15.00u, om op te ruimen en konden wij terug zien op een 
geslaagde en vruchtbare dag. Volgend jaar maar weer zou ik zeggen.   

Jan Hoogeboom 

Wat te doen in Zeewolde 

ZA 25 november  kerstconcert 

Samen met lokale talenten gaan we alvast muzikaal genieten van de 

komende kerstdagen. Populaire kerstliedjes die iedereen kan 

meezingen! 

 

ZA 17 februari | Muziek Ludique LevensLONG 
Het duo Ludique! verweeft hun persoonlijke verhaal met de prachtige nummers 
van Robert Long, die hier naadloos op aansluiten. Anekdotes wisselen ze af met 
de muziek en teksten van de tekstdichter, die de tand des tijds moeiteloos weten 
te doorstaan. Speciaal voor deze voorstelling werken ze samen met Kristof 
Rutsaert, de weduwenaar van Long. Primeur tijdens deze voorstelling zijn de 
duitstalige nummers van de zanger: deze zijn niet eerder in het theater te horen 
geweest.   

ZA 30 maart | Muziek Ocobar - Forever Clapton! 

In 2025 wordt Eric Clapton 80 jaar. De heren van Ocobar zijn enorme 

liefhebbers van zijn muziek.  In Forever Clapton vieren ze de 

muzikale hoogtepunten uit zijn bewogen leven.  In de songs uit de 

jaren 70 en 80 tot aan zijn laatste meesterwerken: o.a. Tears in 

Heaven en Layla. Lekker ruig of juist ‘unplugged’. 

 

ZA 13 april  Tulpenconcert 

Als opening van de Tulpenroute Zeewolde en de viering van 40 jaar 

Gemeente Zeewolde nemen lokale talenten ons mee richting de 

zomer. Een avond om nooit te vergeten met een feestelijk tintje. 
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https://www.youtube.com/watch?v=kcAEGCzh-u0
https://www.youtube.com/watch?v=z0y8aos4t9s


Column: Zeewolde 40 jaar 
 
Volgend jaar bestaat de gemeente Zeewolde 40 
jaar. Een historische  gebeurtenis en ik hoorde op 
het nieuws dat men een theaterstuk van dit 
gebeuren wil gaan maken. 
 

Historisch Zeewolde. Over de pioniers . Maar 
waar begin je met dit verhaal? 
Bij de eerste bewoners? Die waren er al veel 
eerder dan de gemeente wording en ook al 
eerder dan de eerste bewoners van het dorp. 
Zij vormen de prehistorie van Zeewolde. 
Zij speelden de eerste voetbalwedstrijd op het 
grondgebied waar toen de Trekker was. 
Een tijdelijk kantoor van de RIJP waar ook een 
kantine bij was, die tevens gebruikt werd als 
chauffeurscafé. 
“De Trekker” waar ook de eerste kerkdiensten 
werden gehouden, de eerste huisarts praktijk 
hield, 
de eerste school gevestigd was die later verhuisde 
naar de hoek Horsterweg/Dasselaarweg.  
 

Kortom alles gebeurde toentertijd in 
“De Trekker”. 
Het was een houten gebouw waar een 
rupstrekker voor geparkeerd stond, het merk en 
type van deze rupstrekker is me helaas 
ontschoten maar  dit soort trekkers werden 
gebruik bij de ontginning van Zuidelijk Flevoland. 
 
De keet is helaas afgebrand toen er een 
steakhouse in gevestigd was. 
Over het ontstaan van deze brand lopen de 
meningen uiteen. 
Maar waar is die oude rups heen gegaan?? 
 

 
Zelf ben ik 14 oktober 
1984 in het dorp 
komen wonen. 
Aan de Westergo , toen 
nog de rand van het 
dorp waar ik nog 
steeds woon. 

Ik heb nog een tegeltje dat uitgereikt is aan de 
eerste 1000 bewoners.  
We hebben van veel dingen de eerste keer 
meegemaakt. 
De eerste burgemeester, de eerste 
Koninginnedag, de eerste bus naar Harderwijk, en 

de eerste uitvoering van de net officieel gemaakte 
toneelvereniging “Samen Plezier Aan Toneel” 
afgekort SPATS. 
 
Maar wat veel dorpelingen niet weten is dat  
Zeewolde ooit een vliegveld heeft gehad. 
Zeewolde Aiport dus. Een vliegstrip aan de Gooise 
weg waar sproei vliegtuigen werden afgetankt. 
Deze strip is later verplaatst naar de Duikerweg en 
is nu met het verbod op bestrijdings- middelen 
vanuit de lucht te spuiten geheel verdwenen. 
 

Ook andere dingen zijn verdwenen zoals de 
middengolfstation aan de Vogelweg en het 
Kortegolfzender station van de Wereldomroep 
aan de Jutteperenlaan. 
Als ik hieraan terugdenk,  besef ik dat we deel 
uitmaken van een stuk geschiedenis, 
Tradities zijn gestart,  tradities waarvan sommige 
al zijn verdwenen. Wie herinnert zich  
bijvoorbeeld nog  Zeewolde kruist de buizen?  
Om er maar een te noemen. Een wedstrijd 
waarbij twee teams tegen elkaar streden om met 
behulp van riool buizen zo snel mogelijk water 
over een parkoers moest laten stromen. 
 

Het dorp groeide gestaag. Voor sommigen ging 
het te snel, ze vonden het te groot worden. 
Hier ben ik er ook een van. Ik heb mij ooit 
voorgenomen om binnen de dorpsgrenzen alles 
op de fiets te doen, maar de afstanden worden 
steeds groter en ik ouder. Vanaf de Molenbuurt 
naar de Vissenbuurt is al zo'n 2,5km. Maar 
gelukkig hebben we tegenwoordig de E-fiets. 
 

En dan zijn er nog de plannen voor een tweede 
kern die er volgens mij al is. 
We hebben toch Harderhaven?  Of de Stille Kern? 
Een prachtig stuk natuur waar je op gezette tijden 
met de eco-kar op excursie  kan  met een gids.   
En tegenwoordig hebben we net als vroeger in de 
steden een boerderij binnen de dorpsgrenzen.  
De MMM boerderij. En een kasteel. Het kasteel 
van Bruinslot , ook wel de potloden genoemd.  
En wat te denken van een landgoed binnen de 
gemeente grenzen. Het scouting landgoed.  
Zeker niet te vergeten het grootste loofbos van  
Europa, al wil men hier steeds stukken van af 
halen. We doen dus niet onder voor het oudeland 
aan de andere kant van het Wolderwijd. 
Het is maar hoe je het bekijkt.  A3 
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Puzzel je mee? Kruiswoord: 

Bij elke puzzel staan omschrijvingen. Bedenk andere woorden 
voor deze omschrijvingen en vul de oplossing in het diagram in. 
 
Succes, de oplossing staat weer in EB nummer 322. 
het Kerst en Nieuwjaars nummer. 
 

  

Oplossing EB 320 
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Informatie kbo Zeewolde. 

Functie                              Wie kunt u bellen?                     E-mail                                telefoon 

  

 

  
 

 
 Voorzitter 
 Secretaris 
 Penningmeester /  
 Vice-Voorzitter 
 Activiteiten 
 Lid 
 Lief en leed  

 55 + Raad   

 Bestuur 
 Piet Verschure, Dwingelderveld 5 
 Jan Hoogeboom, Radon 33 
 Walter Lodewijk 
 
 Rob Thoen, Boomkleverlaan 45 
 Agnes Croese-Andriessen 
 Ria Heinsbroek, Coulisse 7 
 Elly Ottevanger, Marktpad 64  
   

      
  verschurepiet@gmail.com 
  secretaris.zeewolde@hotmail.com 
  kbopen.zeewolde@gmail.com 
 
  robthoen@hotmail.com 
  agnescroese@gmail.com   
  b.n.j.heinsbroek54@gmail.com 
  elly.ottevanger@planet.nl 
   

  
  06-572 094 83  
  036-848 62 80 
  036-522 58 48  
  
  06-229 781 04 
  06-151 475 65 
  06-465 460 03 
  036-522 19 89 
    

Ledenadministratie  
 Veiligheidsadviseur 
 Belastinghulp                        
 Activiteitencommissie 
 
  
 
 

 Riet Tijssen-van der Horst 
 Richard Steur 
 Jan Gordijn (coördinatie) 
 Janus Rennen , Gelderseweg 37                                       
 Riet Tijssen-van der Horst , 
                                 Flevoweg 152 
 Maria Thole 
 Marijke van der Zwet 

  riettijssen4@gmail.com  
  c.r.steur@gmail.com                                          
  jgordijnl939@kpnmail.nl 
  arennen@solcon.nl  
  riettijssen4@gmail.com  
   
  
  

  036-522 84 74 
  036-522 66 83 
  036-522 62 82 
  036-523 68 40 
  036-522 84 74 
   
   
  

Kopij EB t/m 
woensdag d.d.: 
inleveren 

EB Nr. 
in  
2024 

EB verschijnt   
vanaf:                

15 november ‘23 322 30 november 

10 januari ‘24 323 25 januari 

14 februari 324 29 februari 

13 maart 325 28 maart 

17 april 326 2 mei 

22 mei 327 6 juni 

19 juni 328 4 juli 

24 juli 
i.v.m.vakantie 

329 22 augustus 

11 september 330 26 september 

09 oktober 331 24 oktober 

13 november 332 28 november 

Redactie “Even Bijpraten” Ida Hazelaar Radon 33, 3894 DP : Mailadres: redactie.ebzeewolde@hotmail.com 
Beheer Internet-site kbo Zeewolde:    websitebeheerder.zeewolde@hotmail.com   Telefoon:  036 848 62 80  

Internet-site kbo Zeewolde: via https://kboflevoland.nl 

Alles zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Bedankt alvast.  
Op de site is “Even Bijpraten” in kleur te zien!! 

Advertentiecontact EB, Gerrit Thiele, de Nes 5, mail:    gerritenchristien@t-mobilethuis.nl   Tel. 06-290 366  87 
Advertentiecontact EB “Gerrit Thiele, de Nes 5, Telf:  06-290 366 87 e-mail: gerritenchristien@t-mobilethuis.nl 

 
 
 

Weet u iemand die ziek is of iets anders,  
dat de LIEF en LEED zou moeten weten? 

Geef dat dan even door aan Ria Heinsbroek 
tel.mob.06-46546003 

Mail: b.n.j.heinsbroek54@gmail.com 
Alvast bedankt!! 
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